“BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Konsey üyeleri Rusya'nın Afganistan'dan çekilmesini istediler 


Çin: “Sovyetler Birliği tüm dünyaya egemen olmak istiyor” 


Türkiye: “Afganistan'a Sovvet müdahalesinden endişe duyuyoruz” 


Pakistan: “Yabancılar, Afganistan'dan çekilsin halk geleceğini özgürce seçsin” 


isgal Güvenlik Konseyinde d 


kmaniyor 


Babrak yönetimi: Ülkede durum darbeden sonra düzeldi 


Silah 


kaçakçılığının 


güney kanadı 


Samandağ- 
İskenderun sahil şeridinde deniz yoluyla silah ve diğer 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Samandad-iskenderun 


sahiline günün her saatinde silah indiriliyor 


©Soğukoluk ve Maviyalı”da toplanan kadınlar, silah karşılığı yurtdışına satılıyor 


HABER MERKEZİ 


.. 
U LKEMİZDEKİ silahlı terör olaylarının büyük boyutlara ulaşması, teröristlerin kullandıkları silahların hangi kaynaklardan Türkiye'ye girdiği konusunu gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde çeşitli devlet yetkilileri, MİT (Devamı Sa.7, Sä.6'de) 


Yakıtsızlık nedeniyle istanbul Üniversitesi kapanma 

tehlikesiyle karşı karşıya 


İSTANBUL (ÖZEL) 

, AZOT ve fuel-oil yokluğu bütün yurtta etkisini sürdürürken,İstanbul Üniversitesi de yakıt yokluğundan kapanma tehlikesiyle karşı karşıya gel- 


neş: 
"Silah kaçakçılığı yapan siyasi nitelikli kişilerin isimleri devlet. 
arşivlerinde vardır” 


di. ANKARA (ÖZEL) 
Ülkemizin en eski ve en büyük yük- E SKİ İçişleri Bakanı ve Sasek öğrenim kurumu olan İstanbul Ü- karya CHP Senatörü Hasan 


Fehmi Güneş, silah kaçakçılığı yapan siyasi kişilerin isimlerinin devlet arşivinde bulunduğunu belirtti. 
Güneş, Yankı'nın bu konudaki 

sorularını şöyle cevapladı: ` Yankı— Silah kaçakçılığının belli bir kısmını üzerine alan kişi «Devamı sa.7, sü.6'da) 


niversitesi yıllardan beri ilk kez yakıt sıkıntısı gibi bir sorun nedeniyle kapanmak üzere, Üniversitenin birçok fakültesinde kaloriferlerin yanmaması nedeniyle sağlıllı bir eğitimin yapılamadığı, öğretim üyeleri ve öğren cilerin derslere palto, atkı ve eldiven 

(Devamı Sa.7, Sü.3 de) 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

İRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesini görüşmek üzere dün akşam ikinci kez toplandı. 


Aralarında (o Türkiye' 
nin de bulunduğu elliye yakın ülke, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan - derhal çekilmesini istedi. 

Güvenlik Konseyinde konuşan Sovyet Daimi Temsilcisi Oleg Trayanovsky, konunun görü şülmesinin Afganistan'ın içişlerine karışmak aula: mına geldiğini ileri sürerek toplantının yapılma: sına karşı olduklarını eçıkladı. 

Afganistan'ın isteğiyle iki ülke arasındaki "dostluk anlaşması"' uyarinca bu ülkeye müdahale 


ettiklerini tekrarlayan Trayanovsky, Güvenlik Konseyinde Sovyetler 


Birliği aleyhine bağlayıcı bir karar çıkarılmasını veto edip etmeyeceklerini belirtmedi. 

Öte yandan siyasal gözlemciler, Güvenlik 

(Devamı Sa.7'sü 4'de) 
uenç: 
n . 
Yeni önlemler kanunlaşırsa, vatandaş ile o. sps tedhişçi birbirine n karışacak 
ANKARA (ÖZEL) 
İzmir Milletve- 

CHP kili Süleyman 
Genç, yeni önlemler kanunlaştığı takdirde, vatandaş ile tedhişcinin birbirine karışacağını, oysa tedhişcileri toplum içinde tecrit etmek gerektiğini söyledi. 

Genç, tedhişçilerin istediğinin de kendi cephelerini genişletmek olduğuna işaret ederek, 


"ülkeyi sağ-sol diye ikiye bölmemek gerek" de- 


1. 

„ABD'deki Time dergisine verdiği demeci yayınlayan Yankı dergisinde, Genç'in anarşiye karşı mücadelede güçlü bir istihbarat örgütü bulunmayışının büyük bir eksiklik olduğunu söylediği, kendi iktidarları döneminde her türlü dış etkiden uzak güçlü bir güvenlik teşkilatını önerdikleri belirtildi. 


“'TÖB-DER'İN 
ÜYELERİ BİLE 
BOYKOTU TASVİP 
ETMEDİ" 


Sağda da solda da tedhiş örgütlerinin bulunduğunu, ancak sağdakilerin legal, soldakilerin ise illegal olduğunu söyleyen Süleyman Genç, '"Töb- 
Der boykotu neden kanlı oldu, » çatışmalar 


(Devamı Sa. 7.Sü 10'da) 
Bir toplantıdan 


izlenimler 


Nimet Arzık 


RT'nin başı Doğan 

Kasaroğlu'nun şakacı mizacına uygun bir davetti. Elekirikler birden şaka yapıp kesilmişti, daha başlangıçta. Sıkışık, tıkışık davetliler yüzlerine yansıyan temiz vicdanlarının nurunu görmüyorlardı. Baştan sona ida- 


(Devamı Sa.7. Sü.1'de) 


Arkadaşımız İlh ni kurtaran Müslüman gerillalarla. 


an Sürmeli (sağ başta) 


PAZARTESİ 
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Alpaslan Alpaslan 


S.Birliği: “Dostluk anlaşması üzerine Afganistan'a girdik” 


Ge 5 


Sovyet hakimiyetine 


Rusya, kurduğu bir hava köprüsüyle, 48 saat içinde Afganistan'a binlerce as- 


ker ve yüzlerce lank indirdi. Böylece Moskova, Angola, Etyopya ve Güney Ye- 


men'de 


sonra uzak mesafelere hızla kuvvet sevkedebileceğini yeniden kanıt- 


ladı. Fotoğrafta Kabil Havaalanındaki Rus tankları 


hm 


f C Yarın Aydınlık”ta ) 


m m m & e vr m e m m a e m -ena am 


Gençlik ve Spor Bakanı Talat Asal 


ni 


EEN 


Asal: uMoskova Olimpiyatlarına katılmama konusu 
Bakanlar 
Kurulunda görüşülecekn 


(Foto: AP) 


ANKARA (ÖZEL) 


ENÇLİK ve Spor 

Bakanı Talat- Asal gelecek yıl, "İslam Ülkeleri Spor Oyunları" 
adı altında bir organizasyon düzenlemeyi düşündüklerini söyledi. Asal, Türkiye'nin Moskova Olimpiyatlarına katılıp katılmaması konusunu da hükümetin önümüzdeki günlerde kararlaştıracağını bildirdi. 


Yusuf A 


karşı mücadele ederek Şıgıl bölgesi- 
(Fotoğraf: AYDINLIK) 


Afgan direnişçileri Rusların elindeki Hanabad kentini kurtardı 


Kadın kılığına giren üç komando Yozgat Cezaevinden kaçtı 


Sebahattin Civelek 


ANKARA (ÖZEL) 
ÜRKİYE İşçi Köylü Partisi Genel 
Başkanı Doğu Perinçek "Hükümetin Afganistan' 
ın işgaline karşı tepkisini yürekten destekliyoruz" dedi. TİKP a Çankaya 
İlçe Kongresinde konuşan Perinçek, CHP'nin işgal karşısındaki suskunluğu konusunda ise, "Ecevit'in tutumu utanç vericidir" şeklinde konuştu. 
İlçe Yöneticisi Ahmet Ege'nin açış konuşmasından sonra Mustafa 


© Bir ordu birliği 42 tankla direnişçilere katıldı 


© Afganistan'ın Tahran elçiliği kısa bir süre için işgal edildi 


 Yağmacılığa başlayan Rus askerleri kadın ve kızlara tecavüz ediyor 


© Afganistan'da Sovyet askerleri 
100 bini geçti 


© Batılı kaynaklar,Sovyetler Birliğinin dağlık bölgelere 5 bin kişilik bir birlik daha indirdiğini bildiriyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
$ OVYETLER Birliği'nin işgal ettiği Afganistan'a yeni takviye birlikleri göndermesine rağmen, çok sayıda insan ve araç kaybı verdiği belirtiliyor. 
Üç gün süren şiddetli çarpışmalar sonucu Afgan direniş kuvvetlerinin, ülkenin kuzeydoğusundaki Hanabad kentini Sovyet işgalci birliklerinden geri aldıkları bildiriliyor. 

Afganistan'dan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi' ye gelen direniş kuvvetlerinin liderlerinden birisi de, son 10 gün içinde meydana gelen çarpışmalarda 
9600 Sovyet askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Afganistan'da büyük kayıplar veren Sovyet askerlerinin Moskova'dan yardım istediğini söyleyen direnişçilerin lideri, kendilerinin de büyük kayıplar verdiğini doğruladı 

Bu arada Kabil'deki diplomatik kaynaklar da, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki asker sayısını gittikçe artırdığını belirtiyorlar. Aynı kaynaklar bu sayının 60 binin üzerinde olduğunu söylerken, Pakistan kaynakları bu sayının 100 bini bulduğunu ifade ediyorlar 

(Devamı sa.7, sü.5'de) 


Deng Siaoping: "Sovyet müdahalesi karşısında 


— Mektubu | bugün de CHP | 
- yönetimive | 
Grupları görüşecek | 
© AP Genel Idare Kurulu j 


Komandolar yurt a nasıl kaçırılıyor? (8.sayfada) 


1970lerdenberi Türkiye 


vay 


hükümetinin ilk defa S.Birliği'nin eylemine karşı çıktığını söyleyen 


Perinçek: 
“Hükümetin işgale tepkisini yürekten destekliyoruz” 


© "Ecevit'in tutumu utanç vericidir” 


Kemal ve Kurtuluş Savaşı şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başlayan kongrede hep birlikte İstiklal Marşı söylendi. 

Kongre Divan Başkanlığına Armağan Anar, yardımcılığına Uğur Uzer, yazmanlığa ise 
Şamil Perk ve Füsun 
Pınarcı seçildiler. 

Divan seçiminden sonra Merkez Komitesi Siyasi Raporunun tartışılmasına geçildi. Bu tartışmalar sırasında söz alan TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek şunları söyledi: 

“Sovyetler Birliği'nin işgaline uğrayan Afgan halkının acısını derinden paylaşıyoruz. Bu işgal son derece vahim ve acı fakat aynı zamanda derin derslerle doludur. 

(Devamı sa.7, sü.9'da) 


Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülüyor 


MBG Üyesi 
Karavelioğlu: 
"Hükümet sağ 

anarşiye göz yumuyor” 


ANKARA (ÖZEL) 
Bütçe Plan 

TBMM Karma Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görşülmeye başlandı, Bütçe üzerinde konuşmak üzere 67 kişi söz sırası aldı. 
Tartışmalı geçmesi beklenen bütçe üzerinde ilk sözü alan İzmir Bağımsız Milletvekili Akın Simav, bugüne kadar işbaşına gelen hükümetlerin bakanla:nın petrol almak için ikide bir Arap ülkelerine gelip gittiğini, bunun çözüm yolu olmadığını, Arap ülkeleriyle iyi ilişkilerin ancak "halktan halka ilişkiler" yoluyla gelişebileceğini söyledi. Bu ilişkilerde dilin önemli bir etken olduğunu savunan Simav, İngi- 


(Devamı sa.7, sü.9'da) 


TTF ise yarın mektup yapacağız” á sürdürecek n | ANKARA (ÖZEL) ! 


© Mısır'da direnişe yardım edecek 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Çin Komünist Partisi Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Deng Siaoping. Pekin'de verdiği demeçte, Sovyetler Birliği'ni şiddetle eleştirerek, "Sovyet yayılmacılığı ve saldırganlığı karşısında Afganistan halkıyla dayanışacağız” dedi. 
Sovyetler Birliği'nin bu "çılgın ey- 
(Devamı sa.7, sü.10'da) 


yor. 


K OMUTANLARIN e | 
“başkanı aracılığıyla iki'bü- | © yük partinin Genel Başkanlarınar — 


İettikleri "uyarı mektubu" üzerin- | de görüşler, toplantılar sürüp gidi- | 


önceki gün yapılan CHP Genel | Yönetim Kurulu toplantısndan | sonra, bugün saat 9'da CHP Grup 


| 
(Devamı 12.7, sü 3'de) i 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Artık dayak sonucu vatandaşlar ölmesin 


Polislik acı meslek. Teslim etmek gerek. Ölümle burun buruna polisin .en ufak bir sosyal güvencesi yok. 
Bugünlerde de şapır sapır ölüyor: Birbirini vurmalar da eklendi bu ölümlere!... 


Beş dakka geciken polisin evindeki, ecele benzeyen bekleyişi bir yaşayın hele... Kolay mı, güç mü görürsünüz... 

Eşiniz operasyona gitmiştir. Her kez "Acaba sağ dönecek mi" diye sessiz yüreğiniz yanıyor. 

Can mı dayanır buna?... 

Başına bir şey gelirse... Büyük laflamalar, dokunaklı telgraflar, kalabalık bir tören, sonra... Gözünüzün içine bakan kocaman sorulu gözleriyle, üç kücük çocuk veya dört!.. 


Vatandaş olarak en içimi kaldıran cümle: "Arkadaşları para topladılar... ve eşine verdiler! ` 


Bir sandıkta artık giyilmeyecek bir polis üniforması, başa hiç bir zaman geçirilmeyecek bir kasket!... 
Vay anam!.. 


Polis için sigorta 


Hadi öleni diriltemezsiniz. Bari ailesi perişan olmasın!.. Bu polis sigorta kanunu kimlerle konuşmadım ki... 

Oğuzhan Asiltürk iç işlerindeyken maneviyat peşindeydi ve tuzu kuruydu... Onunla öyle şeyleri konuşmak havaydı, hele öz özünü düşmez kalkmaz sandığı iktidarının son zamanlarında... 

— Aman sus gene gelirse... 

— Gelsin... Bonjur ve bonsuvar... 
Belki kamu oyunu oluşturan basına 

a çok değer verir... Son zaman- 

a kupür bile okumuyordu. Yalan mı? 

Sonra... Korkut Özal'la makamında bu sigorta kanununa konuştuk. Öğleye doğru gelirdi Bakanlığına... Rahaaat evinde, "'meşkederdi"', polis vatandaşlar operasyonların tehlikesini omuzlarken. 

Onunla konuştuk... Bazı politikacılarla konuşmak, sahrada kaval çalmak gibi... Kendi başarısının şarkısından başka şey hiç dinlemezler ki! Birşeyin reklamcısı gibidirler: Sadece keışdilerinin. 

—Polis Sigorta Kanunu mu?.. 
Düşündüğünüzden de mükemmel bir şey hazırlamaktayız... 

Bu formül önüme hordövr olarak sunulunca, arkasından çorbanın gelmeyeceğini bilirim... Laf çorbası sunuldu ya, o bir ömür yetiyor: Bana değil!... 

Sayın Korkut Özal,bir kez,neden benim düşüncemdekinden mükemmelini düşünemezsiniz?... Bü bir kuru iddia sadece... Ben de derim ki, mümkünsüzdür bu. 

Çünkü benim yüreğimin kucakladığını hiç bir zaman kucaklayamazsınız. Sevecenliğiniz evinizin kapısında duruyor... Öyle!.. 

— Efendim iktidardan düştük... 

— Ebediyen mi kalacağınızı sandınız. Acele etmeliydiniz başka bazı şeylerde acele ettiğiniz gibi!.. 

Dünya kadar beğendiğim Hasan Fehmi Güneş'le de Polis Sigortasına değindik... 

Çok içtendi: 

— Çok iyi bir kanun düşündük ama... 

Evet evet.... Sizin de noktalamağa vaktiniz olmadı... Yirmi iki ay iktidarınız. boyunca, değil mi?. 

Oysa... Bir yüreği olan, profesyonel politikacı lafazanlığını taşımayan Haşan Fehmi Güneş bile, Korkut Özal'la aşağı yukarı aynı sözleri kullandı... 

Onun için 'Orakla kesilmiş başaklar gibi arkadaşları devrilince' polisin de acısını öfkesini anlıyoram... Ve belki o acının o öfkenin sonucu bazı vatandaşların başların- da patlıyor... 


Hasan Karakaş vatandaş 


Evet bildiri dağıtmıştı Hasan Karakaş vatandaş. Gençti Hacettepe Levazım Müdürlüğüne bağlı, planlama bölümündeydi. Bildiride ne vardı bilmiyorum... 

24 Aralıktı... 

Yakalandı 'Önce Hacettepe Karakoluna götürüldü, Sonra Anafarta- 

Sonra Numune Hastanesine, son: ra mezara!.. Karşıyaka'ya, otopsisi orada yapıldı. 

Olayı şöyle anlatıyorlar. Birinci kısmı tam doğru mu bilmem. Bildi. 
rileri dağıtırken, eski dekan görmüş... Eski dekanın ismini bile bilmiyorum. 

Bir de tehditaltı.ıda bir profesör varmış, onun da bir koruyucusu 


Koruyucuyu, çağırmış eski dekan 

ve Hüseyin Karakaş vatandaşı Ha- | 

cettepe. karakoluna postalamış... 
Bir bildirinin cezası vardır. Yasal 


J 


cezası... Öyle değil mi?... Onu mahkeme saptar!.. 

Ne olmuş ne bitmiş sonradan karakollarda bilmiyoruz tam tamına. Herhalde Hüseyin Karakaş vatandaş ...gül yaprağıyla okşanmıştır veya ranzadan düşmüştür veya kendi kendine "elveda hayat" demiştir. 


Benin: aklıma bunlar geliyor. | Sizlerin”. 

Pazartesi götürüldü ve perşembe günü Numune'de öldü... 

Nedenini basın araştırıyor... 

— Otopsisiz İnterkranyal 


> 


KAAN AL 


m~ 


e / | 
KARNA 


kocalmış dünyamızdan. Kanlı, bunalımlarla dolup taşmış, aldatıcı, umut yüklü bir yıl daha. Gelirken nice umutlar vermişti insanlara, bilgininden, ozanından, yazarından, * yoksulundan, varlıklısından O falcısına değin. Boşa çıkmış bütün umuşlar, ne özlenen barış, sağlanabilmiş, ne açlar yemiş doymuş, ne 


patoloji" diyor. Yani TRAVMA yani beyin kanaması. 

Bütün ilgililere sesleniyorum. Bu konunun üstüne eğilsinler... Edebiyatsız, tevazuyla, titizlikle tarafsızlıkla, eğilsinler!... 

Bir vatandaş öldü. Bir hayat söndü. Değerlidir vatandaşın hayatı. 

— Ya ölen polisler?.. 


— Onlar için de aynı biçimde yanıyoruz... 

Hele geçen gün. . .belki artık sapır sapır öldükleri için, ölümü, töre meraklıları artık “ahvali adiyeden" saydıkları için, ölen polise çook mütevâzi bir...tören yapıldı. . .Tabu- 
' tunda, kimsesizdi. Geride kalan anası kadar kimsesiz. .. 

“İnterkranyal patoloji"li. vatandaş Hüseyin Karakaş gibi... 

Daha doğmamış çocuğu kadar kimsesizdi .. . 


Atatürk heykelinin önünde vuru- Jff 


lan Nuray Erenler gibi kimsesiz... 

Vücudunda bir kurşun kalmıştı Nuray Erenler'in... Simdi toprak nahif vücudunu yutmuştur. O kurşun kalmıştır. Sadece toprağın altında, 

Hasan Karakaş vatandaş, pazartesi günü diriydi. Çarşamba günü tanrının rahmetine kavuşmuştu... 


"İnterkranyal o patoloji" bu! 


Bu günlerde... Canı burnunda po 

lis elbette "hassas”"tır.. 
, Hiçbir güvencesi olmadığı için daha da hassastır... Meslektaşları, başaklar gibi, biçildikleri için daha da hassastır. 

Ama biz.... Her vatandaş için hassasız!... Solcusu, sağcısı, polisi, jandarması, yaşlısı, genci... Hele genci... 

—Bu ne yumuşak yazı böyle. 

— Susun... Ölüm var... Artık ben bu çağda, vatandaşım için "dayak sonucu öldü" denmesini istemiyorum. Genel bir deyim İnterkranyal patoloji Sayın dok. 


torlar bana bu özel olayda ne de- ||| 


mek, söyleyin... 


Sayın Faruk Sükan 


Geçen gün telefonda bir konuşmamızda bu konuların üstüne eğile-' 


ceğinizi vadettiniz, Sayın Sükan! İllİ 


İnsan yalnız, en yakınları için duyarlı olmamalı, değil mi? 
Yıllardan beri sizlere en acıklı 


öyküleri anlatmışımdır... Sokaktaki adam olmanın acısını dövüne dövü- 


ne söylemişsindir. 

O an için duygulanmışsınızdır... 
Derdime katılmışsınızdır. Sonra... 
İlginiz o kadarla kalmıştır... 

Yalnız biyolojik bağınız olan ki-Şilerin derdini hundan böyle dert etmeyeceğinizi umarım... 

Biraz fazla mı istiyorum?... 

Ek: Raporu okuduk. 

der ki rapor... 

— Ne der ki?... 

—Zaten çocuk üç gündenberi beyin kanaması geçirirmiş dedi rapor. 

— Peki sen ne diyorsun?... 

— Benim bir beyin cerrahıyla falan konuşmam gerek... Demek ki, beyin kanaması geçirdikten sonra, turplar gibi sıhhatli olarak, bildiri dağıtıyordu yirmi üç yaşında çocuk!... 

Yatağa düşme bile gereğini duymamıştı. 

Sonra, böyle şeyler gençlikte daha hoyrat biçimde geçirilir bildiğim kadarıdır ki, oldukça şey biliyo rum: 


I 


Acı içinde aileyi inandırmak ko lay... Benim içinde bu rapor azıcık acele verildi gibi geliyor. Tam inceleyememişlerdir, bütün sayın bilirkişiler. Acep bir ikinci otopsi istenmez mi, kamu oyunu yatıştırmak ve gerçekten bir hatasız sonuca var mak için? 

Bakın örneğin enfarktüse genç bir adam daha çok sarsılır, eğer ölmezse... Yetmiş yaşında bir ihtiyaon yarı bitkiseldir yaşamı, daha "yumuşak" geçirir. 

Bir de ne felaket ki, o ki karakol- dan geçtikten sonra bu biçimde ha- 


yata veda etmiş... Ne trajik raslantı değil mi?... 


== = = 


çıplaklar donanmış, ne bolluk olmuş ne mutluluk. Yeryüzünü ikiye bölen, geri kalmışları sömüren, bilgisizleri kandıran, çıkarcıları sevindiren, barış adı altında sömürgenliği büyüdükçe büyüyen bir-iki ulus canına okumuş barışın da, mutlulu- 


ğun da, umudun da, Ulusların geleceklerini, yüzbinlerce insanı bir- 


den -yok edebilecek, öldürücü araçların yapımında gören yönetici kurumlar, aşırı tutkularını gidermede bilimi basamak olarak kullanmakta kaçınmadılar, Ooo utanmadılar. 
Geri. kalmış ülkelerde birer kul, birer yamak bularak emekleri sömürmede en yeni yöntemleri, en yeni buluşları çıkarlarına araç edindiler, Uygarlık ereğinden saptırıldı, karşi çıktığında yardımcı kılındı, istenmeyen istenen, kaçınılan aranan gibi gösterildi. Sonunda olan gene yoksullara, geri kalmişlara, başka uluslardan borç isteyenlere oldu. 
Petrol oyunu, altın kaçakçılığı, esrar kandırmacası, afyon-haşhaş çekişmesi sömüreni daha güçlü, sömürüleni daha 


güçsüz duruma getirdi. U- _ 


kabul edilmez. 


rılmıştır. 


dır. 


edilecektir. 
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“Yeryüzünün neresinde olursa olsun, en büyük, en etkili öldürme araçlarını yapan, başkalarına satan bir ulusa uygar deme olanağı yoktur” @ “Ancak, uygarlığın kendi kendini yargılayan bir yeteneği de vardır. Uygarlığın ölüm yargısını yine kendi verir. Ülkemizde bu durum, olgunluk aşamasına gelmemiş daha. Uygarlığın ne oldugunu bize, uygarlığa karşı olanlar öğretmektedir şimdilik” 


luslararası ovurgunculuk, soygunculuk büyük örgütlerin elinde, büyük devletlerin o denetiminde geri kalmış toplulukları sömürürken, çok eski bir sakiz olan "'milliyetçilik"' kavramından alabildiğine yararlandı. İran sömürü kıskacına alındı, Afganistan'ın mezarı kazıldı, Pakistan kızaktadır, öte- ki İslam ülkelerinin gelecekleri de büyüklerin buyruklarına kaldı. 
Geride bıraktığımız yılın “genel görünümü böyledir işte. Bütün tedirginliklerin kaynağında gelişmişlik az gelişmişlik, sömüren-sömürülen ikilisi vardır. Durum yurdumuzda da bu ikili çelişmenin ağı içindedir, 
Şimdi olaylara uygarlık açısından bakınca, gene uygarlık adına, üzülmemek elde değil. Bunca yeni buluşlar, büyük yaratmalar, araştırmalar, incelemeler, çalışmalar varken, insanlığın daha iyi- ye, daha güzele gidecek yerde, daha kötüye kaymasının nedeni nedir? 
Neden insanlar, uygarlığın gelişimi oranında, mutlu olamıyorlar? Neden kanı durdurmak için yapılan çalışmalar, kan dökmek için yapılanlar- dan çok dahaaz, çok da-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ÇORLU ASKERİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN 


Askeri ihtiyaç için Kapalı zarf usulü ile 10 . 
TON TAHİN alınacaktır. 
1.400.000.-lira olup geçici teminatı 42.000.- liradır. İhalesi 15.1.1980 günü saat yapılacaktır. Şartnamesi Ankara-İstanbul: Lv. 
Amirlikleri ile komisyonda görülebilir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel komisyona verilmesi. Postada vaki gecikmeler 


Tahmini bedeli 


10.30 da 


(Basın: 1496-10105-0019) 


İLAN 
ALİBEYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
1 — 7.855.504.32 TL. keşif bedelli Alibeyköy İçme Suyu şebeke tesisi işi,775 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 97. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka- 


2 — Eksiltme ve ihalesi 22 Ocak.1980 günü 
saat 15.00'de encümen huzurunda yapılacaktır. 
3— Bu işin geçici teminatı 249.415.12 TI, 


4 — İhaleye iştirak edeceklerin şartnamede 
yazılı belgelerle 18 Ocak 1980 akşamına kadar müracaatla yeterlik belgeleri almaları şarttır. 

5 — Teklif mektupları ihale saatinden 1 saat 
öncesine kadar komisyon başkanlığına teslim 


6 — Sartname 500.-TI. karşılığında belediyemizden temin edilebilir. 


7 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 


(Basır.. 26513-00 |) 


ha etkisiz? Neden bilim sevgisi, yaratma sevinci, yeni olanaklar bulma kıvancı sömürü tutkusunu, başka ulusları boyunduruk altına alma azgınlığını önleyemiyor? 

Bu soruların karşılığını bulmak güç değildir pek. Bütün sorun insanın özüne inmede, insanda- ki tutkunun kaynağını bulmadadır. Kimler yaratiyor, kimler yararlanıyorlar? Kimler hangi amaçla çalışıyor, kimler bu çalışmalardan tutkularını doyurmak için yararlanmak istiyorlar? Çağımızın sancısı, çelişkisi, tutarsızlığı buradadır işte. Bilimden ancak bilime karşı olanlar çıkar sağlıyorlar. İş dönüp dolaşıp yönetenle yönetilen arasındaki dengesizliğe, uyum bozukluğuna geliyor, Yönetenlerin tutkusu, yönetilenlerin anlayışsızlığı arada aşılması olanaksız bir uçurum doğuruyor. Uygarlık öyle bir yerde gelip takılıyor ki, kimin elinde oyuncak olduğunu anlayamiyor. Dünyamızın bütün, acıları, üzüntüleri de bundandır. Yaratanla kullanan arasında bir anlayış özdeşliği yoktur. Yaratanın buluş sevinci kul- 


lananın elinde sömürü tu t~ kusuna dönüşüyor. Do- 


anın özünde saklı: sevin dirici gücü bulanla ondan yararlanan, insan sevgisi konusunda, bir anlaşmaya varamıyor. Uygarlığın dışında kalanların tutkuları uygarlık ürünleriyle daha kolay besleniyor demek. Çağımız kendi kendini yiyor, tüketiyor dersek gerçeklere aykırı düşmez sözümüz. Yeryüzünün neresinde 'olursa olsun, en büyük, en etkili öldürme araçlarını ya- 


: pan, başkalarına satan bir 


ulusa uygar deme olanağı yoktur. Yüzbinlerce insan açlıktan. ölürken, sürünürken, birkaç gün daha yaşamak için kıvranırken, ülke geliri- nin büyük bir bölümünü savaş araçlarına ayıran bir yönetime uygar demek uygarlığın anlamını kavrayacak olgunluğa ulaşamamaktır. 

Bir yıl daha geçti, kânser gibi yıkıcı olayların önünü almak için, yoğun çalışmalarla, araştırmalarla, incelemelerle do- 


SOLDAN SAĞA: 1)Etkili bir makam ya da grubun politik konularla ilgili olarak yetkili makama verdikleri eleştiri ve istek taşıyan yazı -Sütten kesilmiş erkek inek yavurusu, 2)Bölüştürmek, paylaştırmak. 3)Tersi bir mevsim - Bir üzüm çeşidi, 4) Esenlik, sağlık -Bir mikroskop camı. 5)Elbise 


lu, Buna karşılık savaş araçlarının öldürücü gücünü çoğaltan, sömürü tutkularını besleyen bir yıl. Uygarlıkla ona karşı olan uygulamaların birbirleriyle yarıştıkları bir yıl daha geçti. Ülkemizde can güvenliğinin yerini yaşama korkusunun, doğruluğun yerini eğriliğin, gerçeğin yerini yala- nın, emeğin yerini vurgunun, erdemin yerini alçaklığın, yurt sevgisinin yerini çıkar o tutkusu- nun, soylunun yerini soysuzun aldığı bir yıl daha geçti. Büyük ulus olmayı büyük borçlar altına girmekle bağlantılı kılan, büyüklüğün boyutlarıyla dilenmenin sınır çizgilerini birbiriyle orantılı sayan, kafasının boşluğunu “dilin kemiği yoktur"' atasözüne dayanarak gidermeye çalışan, ülkenin geleceğini kendi varlığıyla koşullandıran, "Devlet malı deniz, yemeyen domuz" diyenlerin yaygaralarıyla kulak: larımızın dolduğu bir yı daha geçti. Yenik düşe- nin yendiği, yüzsüzün yüzlü görünmeyi başardığı, utanmazın utanır geçindiği, vurguncunun yolsuzlukları ortaya çıkarmak için yetkili kılındığı bir yıl daha geçti. 


Bu olumsuz, çağdaş uygarlıkla bağdaşmayan, ancak uygarlığın bile yok etmeye gücü yetmediği olayları saymakla bitiremeyiz, Burada anlatılmak istenen de bu olumsuzluklar değildir. Sergilemeyi düşündüğümüz tek konu şudur: Bir uygarlik ne denli güçlü olursa olsun sömürülmekten kendini kurtaramaz. 
Çağımızın uygarlığı kendi kendini sömürmede eski uygarlıkları çok geride bırakmıştır. Ancak, uygarlığın kendi kendini yargılayan bir yeteneği de vardır. Uygarlığın ölüm yargısını yine kendi verir. Ülkemizde durum bu olgunluk aşamasına gelmemiş daha. Uygarlığın ne olduğunu, bize, uygarlığa karşı çıkanlar öğretmektedir şimdilik, Çağımızın insanını daha çok teknik buluşların ilgilendirdiğini görüyoruz. Özellikle "'geri kalmış ülkeler"' diye nitelenen topluluklarda uy- 


yırtığına dikilen kumaş parçası - Tersi ezgi - Tersi yemek. 6)Bir cins kauçuk - İç, içerde olan. 7)Bir şeyden uzunluğuna kesilmiş parça - Mesele. 8)Tavır -Son, en 


son - Nam,ün. 


YUKARIDAN AŞAĞI: I)Artırma. 2)Muğla'nın bir ilçesi - Tersi bir çeşit iplik kumaş. 3)Bir gemici deyimi. 
4)Tersi alfabemizde ard arda gelen iki harf - Ölümlü, 5) 
1640 - 1712 yılları arasında yaşamış olan Klasik Türk 
Müziği bestecisi - Sezdirme, 6)Uyma, saygı (eski dil). 
7)Lersi ekilen yer, ekenek - Bir nota. 8)Boğa güreşçisi. 
9)Kadar, değin - Bir meyva. 10)Us - Kayıngillerden bir ağaç, 11)Tanıdık. 12)Sermaye. 


garlık dışa dönük, gösterişe eğilimli, özden yoksun bir yaşama biçimi olarak anlaşılıyor. İnsan, genellikle tekniğin etkisinde kalmakta, onun tutsağı olmaktadır. İnsan değerleri bir yana atılıyor, kolay yaşamaya bakılıyor, düşünmeye, yaratmaya gereksinme duyulmuyor artık. Yaşamak tekniğin buyruğu altındadır. Yaratan, düşünen insanın yerini kolay yaşama olanaklari arayan, az emekle çok kazanma yollarına dökülen insan almıştır. Özellikle bizim ülkemizde, insan, derinliğini yitirmiş, sığlaşmıştır. 

İnsan kendini yitirmiş artık, toplumları aydınlatarak, yönetmenin yerini saygısızca kandırarak, aldatarak, yalan söyleyerek yönetme almıştır. Kolay yaşamanın, emeksiz geçinmenin yollarını aramaya Çalışan insanımız, dıştan sağlanacak yardımlara umut bağlamış, üretici olmaktan çıkmıştır nerdeyse. Evet Avrupa'dan mark, Amerika' 
dan dolar geliyor diye sevinenlerimiz, bunu ulus yararına bir başarı diye görenlerimiz az değildir. 
Ancak o gelenlerin karşılığında nelerin gittiğini düşünen yok. Bir ulusun kimliği, | kişiliği, bütünlüğünü sağlayan benliği gidiyor. Dışa dönük bir yönetimin en büyük kötülüğü ulusu oluşturan değerlerin önemsenmeyişi, yalnız geçici çıkarların düşünülmesidir. 

Bir yıl daha geçti özel çıkarların, yurdun geleceğini kendi varlığı ile bağlantılı sayanların, şu dışa bağımlılığı, Amerikan kulluğunu büyüklük sananların ortalığı karıştıran, ulusal birliğin canına okuyan, toplum sarsıntılarının sürüp gitmesinden, dökülen kanlardan yarar umanların yılışık söylevleriyle dolu, 1950'den bu yana şağlıksız başların çoğalmasına yarayan, uygarlık adına ilkelliği, yaratma adına aktarmayı başarı sayan bir anlayışla beslenen otuz yıllık süre içinde "'Kurtuluş Savaşı"'nda kazanılanların çoğu yitirildi. Özellikle devrim konusunda, çağdaş uygarlığa yöneliş alanında, ulusal bütünlüğün korunmasında sağ kanadın kötülüklerini, yarattığı yıkı- mı somut örnekleriyle görüyoruz. Bütün bu olumsuz durumların kaynağı toplum sorunlarına tabandan değil de tavan- dan çözüm bulma, arama alışkanlığıdır. Latin-Germen uluslarında sorunların çözümüne kaynaktan, tabandan başlanır. Avrupa uygarlığının başarısı da bundadır. Amerikan uyduluğunda ise toplum olaylarının nedenlerini arama, sorunların özüne gitme bilinci yoktur, son söz baskı yönteminin, aydır kaydır oyunlarıyla işe el koymanındır. Bunda da ulus bilincinin yerini çıkar tutkusu "'demokrasi"'nin yerini "'demagoji" alır. İşte 1950'den bu yana. yapılan budur ulus adına, 


Geçtiğimiz Á 


Hafta 


Uyarı 

Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı tarafından imzalanan ve başta siyasi partiler olmak üzere tüm Anayasal güçleri uyarmak amacıyla yazılan mektup, kamuoyunda olağanüstü bir ilgiyle karşılandı. "Türk " lahlı Kuvvetlerinin Görüşü” başlığını taşıyan mektubun esas olarak iki büyük partiyi uyarmak amacıyla kaleme alındığı, Demirel ve Ecevit'in Çankaya Köşküne çağrılarak mektubun kendilerine okunmasından bile anlaşılıyor. Bunlar, uyarılanlar. 
Bir de hedef alınanlar var. Uyarı sana mı yapıldı, bana mı yapıldı kördöğüşü arasında uyarı mektu- bunun bu yönüne gereken önem verilmedi. Oysa, ülkedeki anarşi ve terörün kaynakları konusunda Ordunun görüş ve tespitlerini ifade ettiği için, belki de, "'Uyarılanlar kim" tartışmasından çok, "Hedeflenenler kim” tartışması daha önemlidir. Aslında, mektup bu konudaki Ordu görüşünü pek de tartışmayı gerektirmeyecek kadar net bir şekilde ortaya koymuştur. Bunlar, mektuptaki ifade ediliş biçimleriyle; "İstiklal Marşımız yerine Komünist Enternasyonali söyleyenler, şeriat düzeni davetçileri ve demokratik rejim yerine her türlü faşizm getirmek isteyenler'dir. Anlaşılabileceği gibi, Kuvvet Komutanları, Türkiye'deki terör ve anarşinin kaynakları olan Moskova'nın güçleri ve MHP'yi doğru ve net bir şekilde tespit etmektedir. Anarşinin diğer bir kaynağı olarak İslami düşünce temsilcilerini de göstermek bir yana, bu tespitin tamamen doğru olduğunu, Türkiye'de yaşayan büyük çoğunluk da kabul etmektedir. 

Uyarı, artık bir olgudur. İçerik olarak toplumun hemen bütün güçlerince esas olarak olumlu olarak değerlendirilen, ancak biçimi, gene büyük çoğunluk tarafından demokrasi kurallarıyla bağdaşmadığı için eleştirilen bir olgu. Şimdiki soru şudur: Uyarı, uyarı olarak kalacak mı? Bu sorunun cevabını belirleyecek etkenler çok çeşitlidir. Geçmiş tecri* belerden yeterince yararlanılıp yararlanılmadığı. 
bunlardan biri. Ama herhalde en önemli etken, Türkiye'nin büyük siyasi güçlerinin, başta basın olmak üzere kamuoyunu yaratan güçlerinin son Uyarı Mektubu konusunda bir kez daha gösterme fırsatı buldukları demokrasi konusundaki duyarlı- ` lıkları olsa gerek. Aslında, demokrasi konusunda gösterilen bu duyarlılık da bir mesajdır. Mektuptaki tespit ve görüşlerin önemli bir bölümüne katılan ve Türkiye'nin iyiliğini isteyen bu güçler, bu mesajın da gereğinin yerine getirilmesini istiyor. 

ÖNLEM PAKETİ 

Cumhuriyet Halk Partisi taratından hazırlanan ve daha sonra Adalet Partisince devralınıp Parlamentoya sunulan “Anarşiye karşı tedbirler paketi" nin görüşülmesi ve karara bağlanması süreci, komutanların uyarısından sonra hız kazandı. Uyarıdan sonra derhal toplanan CHP grupları, "Sol kanat" milletvekillerinin muhalefetine karşın, tedbirler paketi konusunda bağlayıcı karar aldı. 

Perşembe gecesi geç saatlere kadar süren Meclis toplantısında da gündeme getirilen yasa tasarıları hızla karara bağlandı. Bunların bir bölümüne, bağlayıcı karara karşın CHP'nin "Sol kanat" milletvekilleri "Hayır" dedi. Bu "Hayır", CHP içinde yeni bazı gelişmeler beklenebilir mi sorusunu da gündeme getirdi. Önümüzdeki haftalar, bu konuda bazı ipuçlarının alındığı haftalar da olabilir. 


"RUSYA'NIN 
VİETNAMI" 

Rus işgal ' birlikleri, geçtiğimiz hafta boyunca tankların desteğinde Afganistan'ın tümünü ele geçirmek ve Müslüman gerillaların direnişini kırmak için harekatlarını sürdürdüler. Ancak Rusya, Afganistan'da öyle bir konumda bulunuyor ki, her yeni "başarı", aslında yenilgisini biraz daha yakınlaştırıyor. Adeta bir batakta ilerlemek zorunda olan bir insan gibi ilerledikçe batıyor. Bütün dünya basını Rusya'nın içinde bulunduğu bu yeni durumu, Amerika'nın bir zamanlar Vietnam'da düştüğü duruma benzetiyor. Şimdi artık, "Rusya'nın Vietnam'ı' denildiğinde, herkes Afganistan'dan sözedildiğini anlıyor. 

İşgal olayı, beklendiği gibi dünya çapında tepki topluyor. Sovyetler Birliği'nin doğrudan .güdümü altında olmayan bütün ülkeler ve güçler, hafta boyunca işgali protesto etmeye devam ettiler. Bu konuda en ilginç gelişme, 1980 Moskova Olimpiyatlarının boykot edilmesi olasılığının belirmesi oldu. 
Londra ve Brüksel'de yapılan NATO toplantıların- da ortaya atılan bu fikir, uygulamaya geçebilirse, bu, Sovyetler Birliği için büyük bir darbe olacak. 
Somut önlem planında, ABD'nin, Rusya'ya ihraç ettiği buğdayın kesilmesi de var. Bunlar dışında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 43 ülkenin Bir. 
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyine başvurması, Sovyetler Birliği'ni zor durumda bırakan başka bir gelişme oldu. 

Gene, geçtiğimiz hafta boyunca süren başka bir gelişme , Afgan ordu birliklerinin bir bölümünün Müslüman, gerillaların saflarına katılmaları oldu. 
Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönem, yerli hainlerin bir avuç kalması ve Afganistan'da süren sava- 


A 


| şın cephelerinin daha da netleşmesi sürecini yaşa- 


yacağız. 


muzaffer hacıhasanoğlu 


ELLER 


öyküle 


Genel Dağıtım: TÜR-DA 
Hamam Sokak, No, 4, Cağaloğlu - İstanbul 


35 lira 


È 


x 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


rd a Aim, em dee .<—.. T 


7 Ocak 1980 l i ; 


[Aydi nikEj 
AFGANISTAN'IN IŞGALINDEN 


SONRA ABD TAHRAN'A KARŞI | YUMUŞUYOR 


-İran'da 


ünni-Şii 


SOVYETLERİN AFGANISTAN’ I iŞGALİNDEN SONRA GELİŞEN DİPLOMATİK TEMASLAR 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ÇARŞAMBAYA | MKN BİTİRİLMESİNE ÇALIŞILACAK 


GÖRÜŞÜYOR. 
30 yıldır Çin'e giden ilk ABD askeri EİN 
4 Carrington’ un Afganistan işgali üzerine çıktığı Ortadoğu gezisinde ilk olarak 
Türkiye” ye uğraması yankılar uyandırdı 


olan Savunma Bakanı Harold Brown, Pekin Havaalanında verdiği demeçte, ABD ve Çin'in © Genscher, Türkiye” ve derhal vardım yapılmasını istedi ANKARA (ÖZEL) 


Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali konusunda ortak tutum almasını önerdi. y 

Çin Komünist Partisi Askeri Komisyonu 

Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Geng Biao da 

Brown'u karşılarken, onu, "Büyük bir ülkenin 

askeri temsilcisi" olarak selamladı ve "Siz ve ÜRKİYE ile ABD, rasında imzalanacak yeni savunma işbirliği anlaşması konusunda görüşmeler yapmak üzere, önceki gün Ankara'ya ge- 


len ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Matthew Nimetz ile Savunma Bakän Yardımcısı James Siena, dün Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'i ziyaret ettiler. 

Ziyaret sırasında bir yıla yakın bir süredir devam eden görüşmelerde, üzerinde anlaşmaya varılamayan "pürüzlü noktalann" ele alındığı öğrenildi. 

En önemli pürüzün 
ABD'nin Türkiye'ye yapacağı askeri yardım miktarı olduğu bildiriliyor. Türkiye, askeri yardımın artırılmasını isterken, ABD askeri yardım miktarındaki artışın Kongreden geçirilemeyeceğini savunuyordu. 

Ancak Afganistan'ın 
Rusya tarafından işgal edilmesi üzerine ABD'nin 


> 


Bir süre önce FKÖ Temsilcilerini sınırdışı eden 


Libya, ” El Fetih” Örgütünü 


tutumunda bir değişiklik olabileceği ve dahâ önceden önerdiği miktari biraz daha yükseltebileceği ifade ediliyor. 


Türkiye ve ABD he- 


yetleri arasındaki görüşmelere ise,bugün Dışişleri Bakınlığında başlanacak. 
Görüşmelerin gününe kadar tamamlanmasına’ ve anlaşmanın imzalanmasına gayret edileceği belirtildi. 


Bir yetkili, anlaşma- 


nın henüz hazır olmadığını, ancak görüşmeler sonucunda çözüm yolu bulunması olasılığının yüksek olduğunu söyledi. 
9 Ocak Çarşamba günü, Türkiye'deki ABD üslerinin geçici çalışma süresi sona eriyor. 
CARRİNGTON'UN 
ZİYARETİ 
İngiltere Dışişleri Ba- 


kanı Lord Carrington'un 


Afganistan'ın işgali üzerine çıktığı Urtadoğu gezisinin ilk durağı olarak Türkiye'ye uğramayı kararlaştırması içte ve dışta geniş yankılara yol açtı. 


tanımadığını açıkladı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
İtalyan Ansa ajansının bildirdiğine göre, Libya' nın başkenti Trablus'ta toplanan Libya Genel 
Halk Kongresinde, "El Fetih" örgütüyle ilşkilerin kesilmesi kararlaştırıldı. Ancak, FKÖ lideri 
Yaser Arafat'ın başkanı bulunduğu "El Fetih" 
örgütü içindeki en büyük grup Olduğu içinbir kararın aynı zamanda FKÖ ile ilişkilerin kesilmesi anlamına geldiği belirtiliyor... Hatırlanacağı üzere, Libya güvenlik kuvvetleri geçtiğimiz aylarda Trablus ve Bingazi' deki FKÖ temsiciliklerini basarak temsilcileri sınırdışı etmişlerdi 
KADDAFİ ARAFAT'I 
ABD İLE İŞBİRLİĞİ 
YAPMAKLA 
SUÇLUYOR 
Libya Devlet Başkanı Kaddafi, Filistin Kurtu- 


luş Örgütü'nün son zamanlarda Batılı ülkelerle diplomatik ilişkilerin geliştirmesine karşı çıkmaktaydı. Kaddafi Arafath, ABD emperyalizmiyle işbirliği yapmak ve Mısır'daki FKÖ temsilciliği aracılığıyla İsrail ajJanlarıyla temas kurmakla suçluyor. 


LİBYA MACERACI 
GRUPLARI 
DESTEKLİYOR 


“El Fetih"'le ilişkilerin kesilmesine gerekçe olarak- bu örgütün silahlı mücadeleden vazgeçtiği iddiasını öne süren Libya, “Filistin'in Bağımsızlığı İçin Halk (o Cephesi" (PELP) gibi örgütleri destekleyeceğini açıkladı 
Bu grupların ortak özelliği ise silahlı mücadele adı altında çeşitli terörist ve maceracı eylemleri sürdürmeleridir 


4 


<5 kıtadan 


KISA HABERLER 


Hindistan seçimlerinde 
2 eyalette ordu alarmda 


Hindistan'da seçimlerin ikinci bölümü yapılırken, ordunun Kuzeybatıdaki Behar Eya'etin- de alarma geçirildiği haber verildi. 

Seçim propagandasının Kast Ayırımıtemelin- de yürütüldüğü Behar'da kampanya sırasında 


şiddetli. çatışmalar olmuştu. 


Öte yandan yine seçimlerin yapıldığı Andra-Prades Eyaletinin başkenti Haydarabad 'daki çatışmalarda da 5 kişinin öldüğü 70 kişinin de 


yaralandığı bildiriliyor. 


Kesin sonuçların salı günü alınabileceği seçimlerden, eski Başbakan İndra Gandi'nin partisinin kazançlı çıkması bekleniyor. Buna rağmen, 544 sandalyeli mecliste Gandi'nin çoğunluğu elde edemeyeceği belirtiliyor. 


Rusya, NATO'nun önerisini 


reddetti 


Sovyetler Birliği, NATO'nun Avrupa'daki orta menzilli nükleer füzelerin sayısını azaltma konusunda görüşme yapılması önerisini reddetti 

Sovyetler Birliği'nin ret notasını ABD Dışişleri Bakanlığına veren Sovyet. İsgüderi Vladillen Vreev, Sovyetlerin konuyu görüşmeyi ancak NATO'nun Avrupa'ya "Cruise" #üzeleri yerleştirme kararından açıkca vazgeçtiğini açıklamasından sonra kabul edebileceğini belirtti. ABD Dışişleri sözcüsü ise, Sovyet cevabının, NATO' nun kararını saptırmaya yönelik çabaların bir 


devamı olarak niteledi. 


H Salvador'da 4 radyo istasyonu 


ele geçirildi 


Bir Orta Amerika ülkesi olan El Salvador'da, 


siyasi istikrarsızlık sürüyor 


El Salvador'dan gelen haberlere gore, bir silahlı grup 4 radyo istasyonunu ele geçirerek, 


halka 


"ayaklanma" çağrısında bulundu. Ülke- 


de, geçtiğimiz ekim ayında diktatör Romero" nun devrilmesiyle işbaşına gelen cuntanın son sivil üyesinin de istifasından sonra şiddet hareketleri dalgası yaygınlık kazanmıştı. 


Gözlemciler çarşamba günü Türkiye'ye 24 saatlik bir ziyaret yapacak o- 


çarşamba 


lan Carrington'un bu gelişinin ardında yatanın, Batının Türkiye'ye verdiği önemi Rusya'ya göstermek olduğunu belirtiyorlar. 

Carrington'un bu ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen ve Başbakan Süleyman Demirel ile görüşeceği ve bu görüşmelerde Türkiye'ye yapılacak askeri ve ekonomik yardım üzerinde durulacağı öğrenildi E 

Bu arada F. Alman 
Dışişleri Bakanı H. Genscher, Rusya'nın Afganistan'a müdahalesi gözönünde bulundurularak Türkiye ve Urtadoğu ülkeleriyle daha sıkı işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Bakan Türkiye'nin şu anda, her zamankinden daha çok yar- 
, dıma ihtiyacı olduğunu, ABD ve Batının bu konuda'birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. 


öylüler Norveçli gazetecileri karşılarken. 


ben, kendi halklarını ve dünya barışını ve istik- büyük ulusun savunma kuruluşlarını temsil ediyoruz" dedi. 

Harold Brown, onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, Sovyetler Birliği'ni, Çin ve ABD'nin ortak çıkarlarının tahdit edilmesi halinde, savunma ve diplomasi açısından eyleme 


rarını korumaya kararlı iki 


geçecekleri yolunda uyardı. 
Sovyetlerin Afganistan nayan Brown, 


söyledi. 


Çin Savunma Bakanı Su Sianuian ise yaptığı konuşmada, Sovyet Müdahalesinin dünya barışı ve güvenliği için ciddi bir tehlike olarak nitelemökle birlikte, Brown gibi, karşılıklı Çin- 


ABD çıkarlarına değinmedi. 


ABD-Çin ilişkilerinde, Pakistan'a yapılacak yardım meselesinin de ele alınacağı bildiriliyor. 
Gözlemciler, ABD'nin Çin kanalıyla Pakistan'a silah yardımı yapabileceğini belirtiyorlar. Bilindiği gibi, Çin ile Pakistan yakın ilişkilere sa- 


hiptir. 
,LİBYA'NIN KARARI 


AA'nın bildirdiğine göre, Libya, Çin Halk Cumhuriyeti ile olan tüm ticari ilişkilerini kesti. 

İtalyan ANSA ajansının Trablusgarp 'tan verdiği habere göre, iki ülke arasında ticari ilişkilerin kesilmesinin nedeni olarak Çin'in Mısır'a 90 
savaş uçağı vermesi gösterildi. Libya ile Çin bir yıl kadar önce diplomatik ilişki kurmuştu. 


Norveçli iki gazetecinin Kamboçya izlenimleri 


müdahalesini kı- iki ülke arasındaki güvenlik diyalogunu genişletmek ve bu konuda görüş alış-verişinde bulunmak üzere Çin'e geldiğini 


mensup biri. 


i 


a 


Geçtiğimiz ağustos ayında Kuzistan bölgesindeki çatışmalarda “fMalkın Fedalleri" adlı Moskova yanlısı örgüt, aktif bir rol alarak karışıklıkları körüklemişti. Fotoğrafta "Halkın Fedaileri"'ne 


a» Ayetullah Şeriatmedari ulusal birlik çağrısı yaptı 

e Mısır, İran'ın ülkeye sabotajcılar gönderdiğini iddia etti 
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DIŞ HABERLER SERVİSİ 

RAN'da azınlık milliyetlerin yaşadığı bölgelerdeki çatışmalar yeniden büyürken, Rusya'nın Afganistan'ı işgal etmesinden sonra, ABD'nin İran'a karşı olan tutumunda gözle görülür bir yumuşama olduğu belirtiliyor. 

Ayetullah Şeriatmedari Bendar Lengeh kentindeki çatışmada 36, Tebriz'deki çatışmada da 3 kişinin ölmesinden sonra milli birlik çağrısı yaptı. 

ABD'nin İran'a yaptırım uygulanması için BM Güvenlik Konseyine yaptığı başvuruyu geri alabileceği ifade ediliyor. 
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DEMOKRATİK KAMBOÇYA HÜKÜMETİNİN 


DENETİMİNDEKİ BÖLGELERDE Ü 
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| 


lışmaktadır. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

AYLAND'ın sınır bölgesin- 

.de bir şehir olan Aranyaprathet'in birkaç kilometre güneyindeki bir köy bakkalında duruyoruz. Kamboçyalıturın ticaret ve alışveriş amacıyla buraya geldiklerini öğrenmiştik. Buralarda hiç Khmer halkından kişiler tanıyor musunuz” diye soruyoruz. 

“Evet” diyorlar, “Bir çiftçinin yanında pamuk toplama işinde çalışan 5 Khmer kız var, ' 


Bize bir patika gösteriyorlar, O-- 


nun aşağısı Kamboçya sınırı. 

Kamboçya'ya doğru yürüyerek giderken garip bir duygu sarıyor ikimizi de. Pnom Pen' de bulunmuş bazı gazetecilerin Vietnam o tarafından tamamen kontrol edildiğini söyledikleri bir ülkeye girmek bu kadar kolay olabilir miydi? 

Fakat yanılıyorlardı. Çünkü kolaydı. Günde 50 "baht" (Tayland parası) kadar kazanabilmesine rağmen, bize rehberlik yapan kız köyüne yiyecek alabilmek için Tayland'da çalışıyor. 
Kız halktan biridir ve bu yörede Kamboçya'ya kimin girip giremeyeceğine halk karar vermektedir, Pamuk toplama işinde çalişan bu kişi, Vietnam işgal ordusunun kullanamadığı bu yetkiyi kullanabilmektedir. 

Patika bizi Sa Kaeo'daki korkunç mülteci kampına ve mültecilerin yaşadığı yanmış yıkıl- 


Vietnam'ın Kamboçya'yı işgalinden. sonra bu ülkede yüzbinlerce insa- | nm açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu şeklindeki haberler bütün dünyanın dikkatini çekti, Sovyet kuklası Heng Samrin'in işgal hükümeti, çeşitli uluslararası kuruluşlarca Kamboçya halkına gönderilen yardım | malzemelerini Vietnam askerlerine milyonlarca insanı açlığa ve ölüme mahkum etmek istemektedir, 

Buna karşılık, Demokratik Kamboçya hükümeti, bir yandan Vietnam | işgaline karşı halk savaşına önderlik ederken, diğer yandan da işgal bölgele- 


dağıtmakta ve işgale karşı çıkan | 


ri dışında kalan halkın geçimini sağlamasının koşullarını yaratmak için ça- 


Norveç'te yayınlanan Klassekampen gazetesinden Eirik Rossen ve Samfoto'dan fotoğrafçı Svein-Erik Dahi, Tayland-Kamboçya sınırını geçerek işgal dışındaki bölgeyi dolaştılar. ABD'de yayınlanan Call dergisi 17 Aralık 
1979 tarihli sayısında Rossen ve Dahl'ın izlenimlerine yer verdi. Aşağıda 
Call dergisindeki yazının tamamını su “yoruz. 


m ene ke YP Bİ da 


mış kamp yerine götürüyor. Geçici olarak kurulmuş kulübe ve çadırların yıkıntılarını görüyoruz. İki ağaç arasında bir hamak asılı duruyor. İçindeyse bir bastonu sıkısıkıya tutan ama ölmüş bir insan. Burada barış geçici ama korkunç görünümlü, 

Yerel halkın sinir olarak nitelediği bir ırmağı ağaç bir köprü- den geçiyoruz. Birkaç yüz metre sonra 400 kişinin yaşadığı bir Kamboçya köyündeyiz. Köyün yetkilisi Sam Vanni adında biri. 
Köy, ağaçların altına yayılmış bir sürü küçük kulübeden oluşuyor. 

Sa Kaeo'daki kampın korkunçluğu ile karşılaştırıldığında burası saf ve sevimli bir hava taşıyor. Ancak burada, insanlar pirinç bulabilmek için UNİCEF" in yardımına bakıyorlar. UNİ-CEF, bu pirinci sınırdan doğru ulaştırmıyor. Aksine şöyle bir yol izleniyor: Geçtiğimiz yol üzerindeki iki ana depodan UNI-CEF kamyonları 100'er kilo- 


luk çuvallarla pirinç yüklüyor-- 


lar. Bundan sonra Kamboçya tarafındaki çeşitli köylerin temsilcileri geliyorlar. 

Herkes "'Angka''nın bir temsilcisinin gelmesini bekliyor. 
(Angka, Khmer dilinde "örgüt" anlamına geliyor ve Kamboçya Kom.inist Partisi ya da Demokratik Kamboçya hükümetini kastediyor) Angka temsilcisi, her 


köy yöneticisinin, köy nüfusuna oranla uygun oranda pirinç almasını sağlıyor. Ve birkaç saat süreyle bir taşıyıcılar seli patika boyunca gidip geliyor. 
Yemeklik yağ da aynı şekilde dağıtılıyor. 

Sağlanan sessiz disiplin herkesin hayranlığını uyandırıyor. 
Bir bölgenin temsilcisini göndermemesi halinde depoda bir miktar pirinç kalıyor. Ancak kimse gerektiğinden fazlasını almaya çalışmıyor. Depoya aynı zamanda Taylandlıların da saygisı var. Bu bölgede iktidar Angka'dadır. 

Öte yandan, köyde yeterli yiyecek olmasına rağmen neredeyse herkes sıtma ya da diğer hastalıklardan birine yakalanmış dudurumda, UNICEF yalnızca yemeklik yağ ve pirinç göndermekte, ilaç göndermemektedir. Rehberliğimizi yapan kız, Tayland' da çalışarak kazandığı parayla 
800 sıtma hapı getirmiş. Fakat 
bu yeterli değil. Birçok çocuğun da vitaminsizlikten ayakları çarpık durumda. Köylülerin en çok ihtiyaç duyduklari şey şimdi vitamin. 

Gezimizden çıkan sonuç şu: Batıda mülteci sorunu her zaman doğru bir biçimde yansıtılmıyor. 
Tayland'daki mültecilerin çok kritik bir durumda oldukları doğru, Ancak, mültecilerin çok az bir kısmı Tayland'a gitmiş durumda. Vietnam saldırısından kaçan ve evlerini terk etmiş bulunanların büyük çoğunluğu Kamboçya'da kendi ülkelerinde mülteci durumundadır. Som Vanni ve köylüleri de sonunda işgal ordusundan kaçarak, Takeo kentindeki evlerinden 350 kilometre uzaklıkta sığınacak bir yer bulabilmişler. 

Som Vanni şöyle anlatıyor: “'Vietnamlılardan uzak bir yere geldik. Onlar herkesi öldürmek istiyorlar, bu nedenle artık Kamboçya'da Kamboçyalılar yaşayamıyor.' Ama, devam ediyor: "Bir sün onlardan kurtulacağız. 


Askerlerimize güveniyoruz. Vietnamlılara aşağı yukarı her gün saldırıyorlar. Görünmeden saldırıyorlar. Buradan 10 kilometre ötede savaş sürüyor." 
Olan bitenden nasıl haberdar olduklarını soruyoruz, "Küçük bir radyomuz var" diyor Som Vanni. "Herkes aynı anda dinleyemiyor. Demokratik Kamboçya Radyosunu ve bütün dünyadaki olayları öğrenebildiğimiz ABD haber bültenini dinliyoruz: Radyoda dinlediklerimizi herkese aktarıyoruz." 
Köylülerin gelecek için plan- 


'larının neler olduğunu soruyo- 


ruz. "Yiyecek ihtiyacımızı karşılamak üzere sebze ve diğer 


“şeyleri yetiştireceğiz. Planımı- 


zın diğer kısmı ise, Vietnamlıların bizi ele geçirememelerini garanti altına almaktır." 

VİETNAM İŞGALİNDEN 
ÖNCE KAMBOÇYA 'YI SEZEN ABD'Lİ GAZETECİ RİCHARD 

DUDMAN'IN GÖZLEMLERİ 

Vietnam işgalinden az önce Kamboçya'ya giden iki ABD'li gazeteciden biri olan Richard Dudman ABD'de yayınlanan Kamboçya'yla ilgili bir kitapta Pol Pot dönemine ilişkin iddiaları eleştirdi.  Kamboçya'dan dönüşünden 4 ay sonra William Shawcross'un "Sideshow: Kissinger, Nixon and the Destruction Of Cambodia" (Ek Oyun: Kissinger, Nixon ve Kamboçya'nın Yıkımı) adlı kitabını eleştiren makalesinde Dudman şöyle demektedir: 

"Pol Pot'un sert yönetiminin ve ekonomik sisteminin yüzbinlerce kentliyi göçmenler gibi taşraya sürmesine rağmen, Kamboçya'daki iki haftalık yerinde gözlemim sonucunda, bu garip yönetim altında yiyecek, giyecek ve konut ihtiyacının yeterli ölçüde karşılandığını gördüm ve çalışma koşulları sert olmasına karşın hiç de dayanılmaz değildi." 


(DEVAM EDECEK) 


RETİM SÜRÜYOR 


Kamboçyalıların büyük 


çoğunluğu ülkelerini terketmedi o 


Zafer yine halkın 


yılı sonlarında Demokra: 
1978 tik Kamboçya'ya karşı 
provokasyonlarını artıran Vietnam, 
1979 başında yüzbinden fazla asker, 
tank. ve uçaklarla bü ülkeyi işgal etmeye girişmişti. Sovyetler Birliği'nin askeri: desteğiyle Kamboçya'ya saldıran.Vietnam, kukla Heng Samrin yönetimini işbaşına getirerek ülkeyi tamamen istilaya yöneldi. 


Vietnam yöneticileri, Vietnam'ın ABD emperyalizminden bütünüyle kurtulmasından kısa bir süre sonra Mosko-' va'nın revizyonist çizgisini izlemeye koyulmuşlar ve 1976'da da bu çizgiye karşı çıkan devrimcileri tasfiye ederek ülkeyi Sovyetler Birliği'nin Asya'daki Kübası haline getirmişlerdi. Buna paralel olarak da, Vietnam yönetimi, "Hindiçini Konfederasyonu" peşinde koşmaya başladı ve ilk olarak zayıf bir ülke olan Laos'u konirolü altına aldı. 


` 1978 *sonlarındada Komboçya'yı ele 


geçirmek için önce burada sahte bir u lusal kurtuluş cephesi yarattı. 


Meşru Demokratik Kamboçya hükümetini devirmek amacıyla kurulan bu sahte kurtuluş cephesine Hanoi yöneticileri tanklar ve uçaklar verdiler. 
Sonunda bizzat Vietnam kuvvetleri 
7 Ocak 1979'da Karıboçya'yı işgal ettiler. 

Demokratik Kamboçya hükümeti işgale boyun eğmedi ve Kamboçya halkıyla birlikte işgalcilere karşı mücadeleye başladı. Bu mücadele bugün de sürüyor ve Vietnam kuvvetlerinin teknik üstünlüklerine karşılık Kamboçya halkı, uzun süreli halk savaşını esas alyor. ABD emperyalizmine karşı da halk savaşıyla zafere ulagan Kamboçya halkının, Moskova'nın güdümündeki Vietnamlı saldırganlara karşı da zafer kazanacağı kesindir. 


çatışması: 
36 ölü 


İran Televizyonunun haberi- ne göre, Basra Körfezi üzerindeki Bendar Lengeh liman kentinde düzenlenen gösteriler sırasında 36 kişi öldü, 76 kişi de yaralandı. Çatışmaların İranlı dini liderler Homeyni ile Şeriatmedari taraftarları arasında son günlerde meydana gelen çatışmalarla bir ilişkisi olup olmadığı kesinlik kazanmadı. z 

Yerel makamlar ölümlerin Bendar Lengeh kentinde yaşayan Sunni ve Şii halk arasındaki silahlı çatışmalar sonucu meydana geldiğini belirtiyorlar. Kentte Farsların yanı sıra Araplar ve siyah halk da yaşıyor. À 

Gözlemciler, çatışmaların Arap azınlığın yoğun olarak bulunduğu Kuzistan'a sıçrayabileceğini belirtiyorlar. Kuzistan İran'ın en fazla petrol üreten bölgesidir. Bir süredir bu bölgedeki petrol boru hatlarına karşı sürekli sabotajlar yapılıyor. 
Irak sınırı yakınlarındaki İllam kentinin valisi, sabotaj eylemlerini kimsenin üstlenmediğini söyledi. 

Öte yandan Arap toplumunun lideri Şey Kegani, Arap topluluğunu sakin olmaya çağırdı. Şeyh Kegani, taraftarlarıyla Devrim Muhafızları arasındaki çatışmalardan sonra, geçtiğimiz yaz, oturduğu Kirmanşah kentinden Ayetullah Homeyni'nin bulunduğu Kum şehrine getirilmişti. 

Karışıklıklar 

Bu arada Homeyni taraftarlarıyla Şeriatmedari yanlısı Azeriler arasında çatışmaların çıktığı Tebriz'den çelişmeli haberler geliyor. Haberlerin bir kısmı şehrin sakin olduğunu bildirirken, Fransız Radyosu kentte 


tekrar çatışmaların çıktığını belirtiyor. Öte yandan, ayrılıkçı Kürtlerin çoğunlukta bulunduğu Sanandaj kentinde durumun gerginliğini koruduğu, Devrim Muhafızlarmın kenti tamamen boşaltmasını isteyen onbinlerce insanın Came Camisi ve çevresinde oturma grevi yaptıkları haber veriliyor. Kentteki işyerleri, okullar ve hükümet binaları da kapalı. 


Şeriatmedari” nin çağrısı 


Azeri asıllı Ayetulsb Serat medari, kendi taraftarları ile Homeyni taraftarları arasında çıkan çatışmaların emperyalizmin işine yaradığını belirterek, ulusal birlik çağrısında bulundu. 

Kum kentinde bir bildiri yayınlayan Şeriatmedari, İran'ın Amerika'ya karşı sürdürdüğü mücadelenin bölgesel olmaktan çıkıp dünya ölçüsünde bir mücadele haline geldiğini belirtti. 

Müslüman Halkın Cumhuriyetçi Partisinin şimdiye kadar kendisinden bağımsız hareket ettiğini belirten dini lider, "'Partinin son yayınından da görüle ceği gibi parti tüm örgütierin kapatmak ve siyasi faaliyetin« son vermek kararı aldı" dedi 

ABD işgüderi 

Öte yandan Washington'dak diplomatik kaynaklar, Sovyet lerin Afganistan'a müdahalesin' den sonra ABD'nin İran'a karşı tutumunda gözle görünür bir yumuşama olduğunu belirtiyorlar. Sözkonusu çevreler, Güvenlik Konseyinin Genel Sekreter Waldheim'ın raporunu dinlemek üzere yapacağı toplantıda, ABD' nin İran'a yaptırımlar uygulanması istemini geri alabileceğin- den bile söz etmeye başlandığını bildiriyorlar. 

Bu arada, yüksek düzeydeki bir Amerikan yetkilisi, ABD ile İran'ın çıkarlarının aynı yönde olduğuna dikkat çekti ve Başkan Carter'ın, Afganistan'ın komşusu olan ülkelere yardım yapma önerisinde bulunduğunu 


hatırlattı. Başkan Carter da, televizyonda yaptığı bir konuşmada İran'a karşı yaptı- 


rım uygulanmasından söz etmeyerek, Ametika'nın 50 rehineyi kan dökülmeden kurtarmayı umduğunu söylemişti. 


Mısır” da sabotailar 


Mısırın resmi "Ortadoğu" ajansı, Mısır'a sabotaj: yapmaya gelen bir grup tedhişçinin Kahire Havaalanında yakalandığını ileri sürdü. İddiaya göre, tedhişçiler kendilerinin İran tarafından sabotajlar düzenlemekle görevlendirildiklerini itiraf ettiler. 


TKP'nin muhtırası 


Komutanların uyarı mektubu üzerindeki tartışmalar sürerken, ikinci bir "uyarı" da Maden-İş'ten. Daha doğrusu Maden-İş tabelası altına gizlenen TKP'den geldi. 

Kimileri halâ, uyarının muhatabını ve hedeflerini tartışadursun, Doğu Almanya'daki mihrak hedeflerden birinin kendisi olduğunu çok iyi anlamış. 5 Ocak tarihli Politika gazetesinin manşetinden küstahça posta atıyor: "Sadece komutanlar mı uyarır? Hadi bakalım, bu.da bizim uyarımız!" diyor. 

Altında da iki spottan iki ayrı tehdit savurmuş: 

“Maden-İş Yürütme Kurulu açıklamasında, 

uslararası ilerleme barış ve demokrasi güçlerinin Türkiye'deki gelişmelere karşı çok duyarlı oluşuna dikkat çekilmiş!' Böyle diyor birinci spotta. 

Küstahlığa bakın. Yani açıkça bütün Türkiye halkını, Türkiye hükümetini ve ordusunu Rusya'yla tehdit ediyor. "Kılıma dokunursanız - mam. Dayıma bir şikayet ederim, burayı Afganistan'a çevirir. Zaten o da böyle bir işaret bekliyor" diyor. 

İkinci tehdit ise, üretimi durdurma, geniş çaplı grev tehdidi. 

Birinci tehdit üzerine söylenecek şey çok degil aslında. Sadece şunu söyleyelim, yeter: 

Bunlar, uşaklık psikolojisi içinde öylesine sefilleşmiş, öylesine korkaklaşmış yaratıklar ki, 

bütün halkı da kendileri gibi ödlek sanıyorlar. 

İnanın ki bunlar Türkiye halkını hiç tanımıyorlar. 

Bu haddini bilmezler, istiklali için yedisin- den yetmişine savaşmış- hem de bundan çok daha zor şartlar altında savaşmış- yedi düveli püskürtüp atmış :bir milletin böyle tehditlere pabuç bırakacağını sanıyorlar, "Duyarlı bir şekilde bekleyen" efendilerinin o kirli pençesini şöyle bir uzatmaya kalktığında karşisında aigan nanunua supasıyla, dirgeniyle. ağızdan dolma tüfeğiyle gösterdiği anca direnigin kat be kat fazlasını gösteren koca bir ulusu 

bulacağını göremiyorlar, 

Gelelim ikinci tehdide, . . 

Biz, ikinci tehdit konusunda özellikle DİSK' in, Otomobil- İş,Tez Büro- İş, Tekstil, Sosyal-İş gibi sendikaların yöneticilerinin dikkatlerini 
çekmek istiyoruz. 3 

Artık herkes gözünü açmalı ve parlak "birlik" sözlerinin etkisinden sıyrılmalıdır. 

Sahte TKP'nin bu "muhtırası" onun toplusözleşme mücadelelerini, grevleri, direnişleri ve eylem birliklerini ne amaçla kullanmaya hazırlandığını apaçık sergilemektedir. Bilenler, Türkiye'yi içten çökertme, kargaşa ve buhranı artırma planlarına işçi sınıfını alet etmenin hazırlığı içindedir. Hatta bu hazırlık oldukça ilerle miş somut bir plana dönüşmüştür. 

Plan şudur: Şu anda, Maden-İş MESS görüşmeleri çıkmaz bir noktaya doğru ilerlemektedir. Tekstil Sendikası, 50'ye yakın işyerinde uyuşmazlığa düşmüştür. Cam işkolunda Şişe Cam Holdinge Hür Cam-İş ve Kristal-Iş arasındaki toplusözleşme görüşmeleri başlamıştır ve bu sendikalar fabrikalarda daha şimdiden 

v havası yaymaya çalışmaktadır. Bank-Sen 

e kendine bağlı işyerlerinde toplusözleşme görüşmelerini çıkmaza sürme ve grev kararı alma yolundadır. Bu dört sendika daha geçenler- de Maden-İş'in önderliğinde biraraya gelmiş ve gerektiğinde ortak uyuşmazlığa gidip ortak gre- ve çıkma kararı almışlardır. Sözkonusu toplusözleşmelerin kapsamına giren işçi sayısı SROI. 
leri bulmaktadır. Öte yandan, onbinlerce beledi- ye işçisinin ödenmeyen hakları, her an istismar ek bir yara olarak hazır beklemekteir, 

İşte, TKP'nin üretimi durdurma tehditleri savururken kafasından geçirdiği şartlar bunlardır. Bilen kliği, elindeki en etkin güç olan Maden-İş vasıtasıyla MESS'e bağlı işyerlerinde ye *kmayı ve tekst, cam ve banka işçilerini de 'a grev etrafında toparlayarak Türkiye' de siyasi bir genel grev havası yaratmayı, Rusya adına bir gövde gösterisi yapmayı planlamaktadır, 

Plan, şimdilik görebildiğimiz kadarı ile budur. 

Ancak TKP'nin bu planı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği, hâlâ ve büyük ölçüde kendi dışındaki güçlerin tutumuna bağlıdır. 

Bilenler, sadece kendi güçleri ie böyle bir maceraya kalkışmayı ve tecrit olmayı istememektedirler. Bu durumda planın kaderi gelip, işçi sınıfının, TKP'nin müttefik yapmaya çalıştığı güçlerin ve işverenlerin ne yapacağında düğümlenmektedir. 

ig kadar ki,duruma bakıldığında ne yazik ki, TKP'nin bu ihanet planınm en büyük yardımcıları, eylem birliğinin sihrine kapılan bazı sendikacılar ve işçi sınıfının en ei taleplerini bile- karşılamaya yanaşmayan MESS işverenleri, Narinler,' olmuştur. 

İşçi sınıfı se henüz sözünü söylememiştir. 

Şimdi, gelinen bu kritik noktada, Rus işbirlikçilerinin Politika gazetesinden, halka muhtıralar vermeye kalkıştığı, "işçiliderlerini görev" başına" çağırdığı böylesi günlerde, bütün bu güçlerin daha dikkatle düşünmesi, tartması ve adımını ondan sonm atması gerekmektedir. 

Simdiye kadar eylem birliği çağrılarının ardındaki niyeti göremeyen sendika yöneticileri hiç değilse bu noktada silkinmeli ve gözü kara maceracıları kendi kaderleri ile başbaşa bırakmalıdır. 

MESS işverenleri, Narinler, Kocatopçular, işçi smıfının haklı talepleri karşısında takındıkları uzlaşmaz tutumun ülkemizin can düşmanı- nın glinde'en büyük koz olduğunu hatırdan çr karmamalı ve bu sorumlulukla davranmalıdır. 


Ve hepsinden daha önemlisi, işçi sınıfımızın tutumudur. 

TKP'nin bu haince planlarını boşa çıkarmak, heveslerini kursaklarında bırakmak, hiç üphesiz en başta işçilerimizin ellerindedir. 
ikkon önümüzdeki dönemde, Rus işbirlikçilerinin haklı taleplerini istismar etmesi konusunda duyarlılıklarını daha da artırmak ve atılan genel doganların ardındaki siyasi hesapları görmek durumundadır. Bu işçi sınıfımızın bütün halka karşı taşıdığı bir sorumluluktur. 

TKP, sonu karanlık bir macera peşindedir. 
Böyle bir maceraya girişirse, altında kalacağı da kesindir. Ancak bugünün meselesi, hainlerin taşı attıktan sonra altında kalıp ezilmelerini beklemek değil, o taşı atmalarına izin verme- den ellerinden alıp başlarına indirmektir. 


MTA işçileri kış ortasında yakıtsız, araçsız ve 


karşı ilgisiz kalıyorlar 


yemeksiz kaldı 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara dışında bulunan Maden Tetkik Arama Enstitüsünde (MTA) çalışan 5450 kadar işçi, kış ortasında yakıtsız, araçsız ve yemeksiz kaldı. Yakıt bulunamadığı gerekçesiyle, kaloriferlerin yanmadığı, "kitle taşımacılığını güçlendirmek” için araçların alındığı ve yine yakıtsızlıktan yemeklerin pişmediği MTA „atölyelerinde işçiler küçük bir odada elektrik sobası başında paltolarıyla oturuyorlar. 


, “Madde 46/a- işçilere verilecek yemek yeterli kaloriyi ihtiava edecek ve iiç kaptan az olmayacaktar.” 


DİSK'e bağlı Dev- Maden-Sen Sendikasının 1978-80 dönemi için im- 


İşten dùlan işçiler piyasa durgunluğunun ba nin Topkapı'da dev matbaa tesisleri kurduğunu söylüyorlar. 


Duran Ofset Matbaasından atılan işçiler: 


"Hem dışarda hem içerde mücadelemiz sürecek” 


©iİşten atılan 22 işçinin direnişine, içerdeki işçiler de 


eToplusözleşme hükümlerine aykırı 


olarak işçilere sıcak yemek yerine kumanya veriliyor ve işçiler yol paralarını kendileri ödeyerek işe 


gidip geliyorlar 


e Kaloriferler yanmadığından MTA atölyelerinde işçiler paltoyia 


oturuyorlar 


zaladığı sözleşme hükümlerine aykırı olarak, MTA işçilerine üç gündür yemek yerine kumanya veriliyor. Öte yandan aynı yende çalışan memurlara sıcak yemek çıkıyor. İşçiler bu ayırımı eleştirerek, “Böylece bizden yemek için kesi- 


işi yavaşlatarak destek oluyorlar. 


İSTANBUL (ÖZEL) Çemberlitaş'ta kurulu duran Ofset Matbaası işvereninin, hammadde yokluğunu ve piyasa durgunluğunu ileri sürerek işten attığı 22 işçi, matbaanın önünde direniş yaparken, içerdeki işçiler de işi yavaşlatma eylemi yaparak atılan arkadaşlarına destek oluyorlar. İşten atılan işçiler, işvereni , işyerindeki sendikal birliği parçalamak için kendilerini işten attığını, hammadde yokluğunun bahane olduğunu söylüyorlar. 
Türkiye'nin en büyük özel matbaalarından biri olan Duran Ofset'te işveren bir süre önce işçi fazlalığı olduğunu ileri sürerek, iki vardiyadan birini kaldırmış ve 22 işçiyi işten atmıştı. 13. madde- den işten atılan işçiler, tazminatlarını almayarak, bunun sendikal nedenle yapılan bir işçi kıyımı olduğunu belirtiler ve direnişe geçtiler. İki yıl önce DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, Topkapı'da dev bir matbaa tesisi kuran işverenin hammadde yokluğundan ve piyasa durgunluğundan bahsetmeye hakkı olmadığını, depolarının karton ve kagıt dolu olduğunu söyleyerek şöyle dediler : “Sendikalaştıktan sonra işçi söz <ahibi oldu işyerinde “artık . 13-14 saat çalışurılmaya, karşı çıkıyor birtakım sosyal haklar istiyordu. Bu işverenin işine gelmedi. Bu 


yüzden işveren, nisan ayında başlayacak ikinci dönem toplusözleşme 


öncesi işçi kıyımı yoluna gitti. Fakat biz kararlıyız. 
Hem dışarıda hem içerde mücadelemizi sürdürece- 


giz." 


DİSK Yönetim Kurulu 


hane olduğunu belirterek, işvere- 


leh 35 lira da gaspedilmiş oluyor" diyorlar. 

Yine yakıtsızlık nedeniyle atölyelerde kaloriferler de yanmıyor. Soğuk havadan dolayı üretim 


büyük ölçüde aksıyor. Bu durumun uzun süre devam etmesi üzerine sendika temsilciliğini arayan 


sine, 


ve Bölge Temsilcileri 
11 Aralıkta toplanıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK Genel Yönetim 
Kurulu ve Bölge Temsilcilerinin 11 Aralık günü, Kontederasyonun Merter'deki Genel Merkezinde toplanacağı öğrenildi. 

13 Aralık gününe ka 
dar devam edecek olan toplantıda, ülkedeki son siyasi gelişmelerin değerlendirileceği ve ordunun gi mektubu''ndan sonra konfederasyonun izleyeceği çizginin tartışılacağı belirtiliyor. Toplantıda ayrıca, Tariş'te işçi kıyımı ile ilgili olarak ve Tekel işyerlerinde sürmekte olan direniş konusunda izlenecek siyasetler de tartışılacak, 

Toplantıda Afganistan'ın Rusya tarafından işgalinin tartışılarak bu konuda bir açıklama yapılıp yapılmayacağı rerakla bekleniyor. 

TARİŞ'TE DİRENİŞ 
HAZIRLIĞI 

Önceki gün İzmir'de 
DİSK Genel Sekreteri 
Fehmi Işıklar başkanlığinde konfederasyonr bağlı sendikalarla bazı kitle örgütlerinin katıldığı bir toplantıda, Tariş" teki işçi kıyımlarına karşı izlenecek eylembirliği siyaseti tartışıldı. 

Toplantıda bir konuşma yapan Fehmi Işıklar, başta Tariş olmak üzere tüm birliklerde örgütlü sendikalarla DİSK' 
in öncülüğünde "ortak 


davranış komiteleri" oluşturulduğunu söyledi ve bu komitelerin diğer kitle örgütleri ile dayanışma ae kıyım ve baskılara karşı ortak direnişler koyapağını açıkladı. 


İşıklar, işyerlerinin bugün birer kale gibi korunmasını isteyerek şöyle dedi: 


"Binadan düşecek tek tuğla hepimizin kaybı olacakfır. Faşizmi öncelikle işyerlerine sokmamak için çaba göstermeliyiz. 
Bunun için Tariş'teki kıyımlara göz yummamalıyız. Ortak direnişi en kısa zamanda örgütlemeliyiz." 

TEKEL DİRENİŞİ 

Öte yandan bir işçinin komandolar tarafından katledilmesi, üzerine 
21 O Aralıkgünüİstanbul' 
daki Tekel işyerlerinde başlayan direniş de devam ediyor. Yaklaşık 12 
bin işçiyi kapsayan direniş üçüncü haftasını doldururken, işçilerin taleplerinin çözümü konusunda herhangi bir gelişme kaydedilmemiş bulunuyor. 

Bu arada Tekel yetkilileri de bir açıklama yaparak, direnişin piyasada sigara darlığına yolaçmayacağını belirttiler, Açıklamada Tekel'in halihazırda Türkiye'nin 2 aylık sigara ihtiyacını karşılayacak stoku bulunduğu kaydedildi. 


Dev-Maden-Sen ve MTA-İş Sendikaları işçi sorunlarına 


işçiler Dev- Maden-Sen' 
den "soba kurun", "çekip gidin" ya da "serserilik etmeyin" gibi cevaplar alıyorlar. İşyerinde yetki mücadelesi içinde ek diğer sendika MTA ş ise sorunla hiç ilgilenmediği gibi, işçilere cevap bile vermiyor, 
“Madde 62/a- işveren, kapsam dahili işyerlerinde çalışan işçilerin işe gelmelerini ve konutlarınm bulunduğu mıntıkalara nakillerini özel yolcu taşımaya elverişli araçlarla sağlar." 


Toplusözleşmenin, iş: çilerin servis arabalarıyla taşınması ile ilgili maddesi de MTA'da ihlal ediliyor. Şehir merkezine 
20 kilometre uzaklıkta 
bulunan MTA'nın 22 
otobüsü "kitle taşımacılığı"' na verilince, işçilere bir süre ücretsiz otobüs bileti verilmişti. Daha sonra ise bundan vazgeçilerek * serbest kartı verildi. Ancak bunların da süresi bitince işçiler,. yol paralarını kendileri vererek iki üç vasıtayla evlerine gidip gelmeye başladilar, 

İŞÇİ SAĞLIĞI 


İki yıl süreli sözleşme işçi sağlığı iç tüzüğüne atıfta bulunduğu halde, sondaj atölyelerinde çalışan işçiler bu yıl sadece 
birer önlük alabildiler. 90 
kişilik üç atölye dışında diğer işçilere kışlık botlardan verilmedi. 


Ayrıca,. sözleşmede belirtilen "işveren kendisine bağlı işyerlerinde, 


çalışan işçilere takdir ve liyakat zammı adı altında zam veremez. Verildigi takdirde verilen miktar bütün işçiye seyyanen uygulanır" (madde 71/3/ d) maddesi de uygulanmıyor. 15-20 işçiye liyakat zammı adı altında fazla ücret ödeniyor. 


SENDİKALARIN 
DİDİŞMESİ 


MTA'da işyeri yetkisi için açılan mahkeme henüz sonuçlanmadı. Dev-Maden-Sen ve MTA-İş Sendikaları bu belirsizlikten dolayı işçi sorunlarına karşı ilgisiz ve gevşek davranıyorlar. İlgilendikleri tek mesele ise kendi görüşlerinden olmayanlara baskı uys gulamak. 


Öte yandan cuma günü Dev-Maden-Sen işçileri MC diye nitelediği hükümete karşı direnişe çağıran Bir bildiri yayınladı. Ancak bildiri dağıtılırken polis işyerinde çalışan 185 kişiyi gözaltına aldı. 


o 
MKE'nin 
7 işyerinde 
toplusözleşme imzalandı 


ANKARA 
MKE Genel Müdürlüğü ile Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası arasında 
7 işyerinde çalışan ve 2 
bin civarında işçiyi kapsayan toplusözleşme! önceki glin imzalandı. 


'Voplusözleşme imza törenine Sanayi ve Tek- 


noloji Bakanı Nuri Bayar, , 


Türk-İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier, MKE Genel Müdürü Akın Çakmakçı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek katıldılar. 


İmzalanan voplusözleşme ile işçilerin saat ücretlerine 1. ve 2. yıllar için 31'er lira zam yapıldı. Ayrıca 4 maaş olan ikramiye 1979 yil için 
5'e, 198U0yılı için de 6'ya yükseltildi. Kıdem tazminatları ise 35 güne yükseltildi. 


Adana” da bir eve bomba atıldı: 15 yaşındaki genç kız 


parçalandı 


HABER MERKEZİ 
Adana'da sol görüşlü olarak bilinen bir ailenin evine bomba atıldı, evin 
15 yaşındaki genç kızı 
parçalanarak öldü, annesi ile kızkardeşi ağır, erkek kardeşi de hafif yaralandı. 

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Adana Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Atilla Rusvaroğlu'nun verdiği bilgiye göre, önceki gece Saat 
01.30 sıralarında Yurt Mahallesinde 603/11 Sokakta Ömer Şimşek adlı yurttaşın oturduğu 4 numaralı eve dışardan tahrip gücü çok yüksek bomba atıldı. Patlama sırasında aynı odada uyumakta olan 15 yaşındaki Hayriye Şimşek parçalanarak öldü, somyada birlikte yattığı 11 yaşındaki kızkardeşi Mucize Şimşek ve annesi 40 yaşındaki Hayriye Şimşek ağır, erkek kardeşi Atilla Şimşek de hafif yaralandılar. 

Ağır yaralı anne ve kız Tıp Fakültesi Numü- ne Hastanesine kaldırılarak ameliyat edildiler. 
Anne Hayriye Şimşek'in yaralarının yüzünde olduğu, kızı Mucize Şimşek'in ise bir ayağının kopma tehlikesiyle karşıkarşıya bulunduğu bildirildi. 

DAHA ÖNCE DE 
TEHDİT 
EDİLMİŞLER 

Savcı yardımcısı Atilla Rusvaroğlu, evin babası Ömer Şimşek'in Kıbrıs'ta bulunduğunu bildirerek, “İlk tespitlerimize göre, sol görüşlü olarak tanınan Şimşek ailesine mahalleyi terketmesini isteyen kişiler tarafından bu yolda tehditlerde bulunulmuş olduğunu öğredik. Olayla ilgili olarak karşıt görüşlü iki kişi aranmaktadır"' dedi. 

TRABZON'DA 
Trabzon'da dün silahlı 


bir kişinin saldırısına uğrayan iki KTÜ öğrencisi öldü 


Emniyet yetkililerin- den alınan bilgiye göre, dün saat 12.30 sıralarında Şehir Terminali civarında Hüseyin Ünal adlı bir öğrenci, Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi (o öğrencilerinden Samsun doğumlu Musta- 


fa Tuna'ya ateş ederek, 


yaraladı. Mustafa Tuna koma halinde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Mustafa Tuna'nın yanında bulunan M.Sadullah Kubilay isimli arkadaşının da ateş sırasında öldüğünü bildiren yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmaya başlandığını belirttiler. 

SİVEREK'TE 

90 yaşındaki bir kadın 
ile 45 yaşındaki oğlu kimliği (o belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu öldüler, 

Siverek Cumhuriyet 
Savcısı Zeki Çetin Atakan'dan alınan bilgiye göre, Urfa'nm Bucak ilçesindeki bir eve kimliği belirlenemeyen kişilerce baskın yapıldı. Baskın sırasında evde bulunan 90 
yaşındaki Bazar Tüysüz adlı kadın ile oğlu olduğu bildirilen 45 yâşındaki Veli Tüysüz, otomatik silahlarla açılan ateş sonucu hayatlarını kaybettiler. 

Savcı Atakan, önceki gün meydana gelen ve Ali Tüysüz adlı kişinin ölümü ile sonuçlanan olay ile baskın olayı arasında ilişki olduğunu belirtti ve soruşturmanın. sürdürüldüğünü kaydetti. 

BURSA'DA 

Teleferik Pazarı yakınlarındaki bir sokakta dün saat 15.00 sıralarında dört veya beş kişilik grubun saldırısına uğrayan Cemal ve Kemal Üstün- 


dağ adlarındaki iki kar- _ 


Çanakkale Boğazında 


deş vurularak öldürüldü. 

Emniyet Müdürü Alpaslan Bilginer'in verdiği bilgiye göre, şoförlük yapan 34 yaşındaki Cemal Üstündağ ile yağlı boyacılık yapan 29 yaşındaki Kemal Üstündağ yolda giderlerken 4-5 kişi oldukları sanılan bir grubun silahlı saldırısına uğradılar. Açılan ateş sonucu Kemal Üstündağ olay yerinde, Cemal Üstündağ ise kaldırıldığı Devlet Hastanesinde öldüler. 
Saldırganlar olaydan sonra kaçtılar. Öldürülen iki kardeşin Adalet Partisinin görüşünü benimsedikleri ileri sürüldü. 

İSTANBUL'DA 

Sehremini'de bir kahvenin önünden geçmekte olan kişilere açılan ateş sonucu, ikisi öğrenci, biri kadın, biri işçi olmak üzere dört kişi vurularak yaralandı. 

Güvenlik görevlilerin- den alınan bilgiye göre, olay dün saat 16.00'da meydana geldi. Olay yerinde ayrı ayrı yürümekte olan 2 yaşındaki Necdet Karaman, 20 yaşındaki Faruk Kızılaslan'la 
35 yasındaki Cemile 
Mataracı ve Zd yaşındaki Sabri Tamparlak yolda birden bire beliren sarışın iki kişinin silahlı saldırısına maruz kaldılar. 

Silahlı saldırı sırasında yaralanan dört yurttaş Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde | tedavi altına alındılar 


İbrahim Zafer adında 
22 yaşındaki bir yurttaş 
evinin bulunduğu Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi 62. Sokakta dün saat 18.00 sıralarında kimliği saptanamayan bir kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. 


İZMİR DE 


Yeşilyurt semtinde polise silah çekerek tehdit ettikten sonra kaçan 


300 milyon liralık «açak eşya yakalandı 


için mühürlendi 

İSTANBUL (ÖZEL) 

URDA kaçak mal 

getirdiği ihbar edilen dokuz TIR kamyonu 

ve römorklarının aranmalarına başlandı. 

Edirne gümrüğünden önceki gün öğlen saatlerinde girdikleri saptanan dokuz TIR ve römorkları Emniyet kuvvetleri ve İl Jandarma Alay Komutanlığınca aranmaktalar, Önceki gün yurda giren ve aranmakta olan TIR' 
ların plakaları şöyle; 34 
LP 100,34 RT 892, 34 
LP 249, 34 RP 768, 34 
YL 899, 34 LP 393, 34 
LP 675, 06 TH 625, 06 
PH 626, TI 53131. 

Aranan römorkların pilakalarının ise 34 LZ 759, 34 YK 571,34 PD 
747, 34UC 470, 34 ZT 
468, 34 PU 441, 34 LY 
486, 06 PH 626 ve TI 
11882 olduğu öğrenildi. 
KÜÇÜKİNAN İŞHANI 

MÜHÜRLENDİ 
. Cağaloğlu'nda bulunan 


Yurda kaçak mal getiren dokuz TIRkamyonu aranıyor 


e©Cağaloğlu "ndaki Küçükinan Işhanında kaçak mal bulunduğu 


Küçükinan iş hanı dün Sıkıyönetim görevlilerince mühürlendi. Önceki gece saat 01.00 sıralarında basılan iş hanında kaçak elektronik aletler ve elektrikli ev araçlarının bulunduğu öğrenildi. 

Dün öğlen saatlerinde de işhanına gelen güvenlik kuvvetleri işhanının kapısını mühürledi. Olay hakkında bilgi almak için başvurduğumuz Emniyet ve Sıkıyönetim görevlileri bilgi vermekten kaçındılar. 


ÇANAKKALE 
BOĞAZINDA 
Yunanistan'ın Pire Limanından Yalova'ya kimyevi madde götüren 
Transkim Nakliyat ve Ticaret A.Ş'ye ait, Kaptar Atak Taneri yönetimindeki "T. Tuna" gemisinde önceki gün sabaha karşı, yapılan aramada 300 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi. 


Çanakkale Boğazın- dan giriş yapmak istediği sırada bir ihbarı değerlendiren Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince gemide yapılan aramada, ambarlarda bildirim’ dışı olduğu belirlenen yat malzemesi, gemi radarları, oto yedek parçaları, elektronik malzemeler, sigara, viski ve çok sayıda kaçak eşya bulundu. 

Gümrük Muhafaza Müdürü Niyazi Eren, ambarlarda gemiden çıkması kolay olmayan ağır makina parçaları da bulunduğunu belirterek, aramaların sürdürüldüğünü söyledi 


Eren, 6 aylık dış sefer- den dönen 1595 gros tonluk Türk bandıralı geminin Kaptanı Atak 
Taneri ile 2. Kaptan Er- sen İricioğlu'nun gemide gözaltına alındığını belirtti 


Kocaeli” nde 186 öğretmen açığa 


alındı 


HABER MERKEZİ 
MARAŞ katliamını protesto 


gerekçesiyle 24 


caeli bölgesinde boykot eylemine katıldıkları söylenen 403 öğretmenden 186 


sı Kocaeli Valiliğince 


Vali Celal Kayacan açığa alınan öğ- 


retmenlerden 52'sinin 


134'ünün de ilkokullarda görevli ol- 


duklarını söyledi. Vali, 


hakkında da soruşturmanın sürdürül- 


düğünü bildirdi 
24 Aralıkta K. Maraş 


niyle bazı öğretmenler tarafından girişilen boykot eylemine katıldıkları gerekçesiyle Anıttepe Akşam Ticaret Lisesinin 30 öğretmeninden 27'si görevden uzaklastırıldı. Edinilen bilgiye göre Ankara Valiliğinin3 Ocak 1980'de Lise Müdürlüğüne gönderdiği tebliğinde 


Boykota katılan Ankaralı-27 öğretmene işten el çektirildi, 27” si ise tutukfandı 


Aralıkta Ko- 


açığa alındı. 


orta dereceli 


217 öğretmen 
arasında. 


öğretmenlerin görevden uzaklaştırıldıgı bildirildi. 

Bu arada 27 öğretmenin görevden uzaklaştırılmasından çalışan ücretli söğretmenlerde,, basına yaptıkları açıklamada görevden alınan arkadaşları iade edilene kadar derslere girmeyeceklerini söylediler. Ücretli öğretmenlerin dex derslere girmeme kararı almasından sonra tamamen durduğu da gelen haberler 


sonra okulda 


lisede öğretimin 


Öte yandan yine Ankara'da boyke- 


olayları nede- 


ta katıldığı 
101 öğretmenden 27'sinin daha tutuklandığı bildirildi. Tutuklanan öğretmenlerden 9'u Sulakyurt Lisesinden, 18'i ise Haymana Lisesinden. 

Gözaltında bulunan 74 öğretmenin 'de önümüzdeki günlerde yargıç önüne çıkarılacağı öğrenildi. 


gerekçesiyle tutuklanan 


© Trabzon'da iki'öğrenci öldürüldü © Siverek'te 90'lık bir kadın ve oğlu öldürüldü © Bursa'da iki kardeşöldürüldü 


kişilerin saklandığı saptanan "'Devrimci İnşaat İşçileri Sendikası"'nda yapılan aramada bir tabanca bulundu. 100'den fazla kişi gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 
“Devrimci İnşaat İşçileri Sendikası"'ndan çıkan iki grup Ordu Caddesi yakınlarında kavgaya *ıtuştu. 
Olay yerinden geçmekte olan devriye polisler olaya müdahale etmek istediler. Bunun üzerime .kavga edenler dağıldı. İçlerinden bazıları silahlarını çekerek, polislerin kaçanları kovalamasını engellediler. Silah çeken kişiler de az sonra kaçmayı ba” şardılar. (o Saldırganların Pazaryeri yolu üzerindeki "Devrimci İnşaat İşçileri Sendikası'' binasına kaçtıklarını haber alan polis ekipleri binada arama yaptılar. Arama sırasında binada bir tabanca bulundu, yüzden fazla kişi gözaltına alındı. 

Emniyet yetkilileri polise silah çeken kişilerin gözaltına alınan yüz kişinin içinde bulunduğunu ve bü kişileri tespit etmek için çalıştıklarını sövlediler. 

BURDUR'DA 

Dün öğleden sonra korsan miting düzenleyen sol görüşlü grirptan yedi kişi yakalanak gözaltına alındılar, 

Hastane (o caddesinde yürüyüşe geçen grup, yola attıkları lastikleri. 
yakmaya başladılar. Bunun üzerine olaya müdahale eden güvenlik kuvvetleri yedi kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 


Bir süre önce 


saldırıya uğrayarak ağır yâralanmıştı 


TEP Genel 
Başkanı 
Mihri Belli, silah taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı 


HABER MERKEZI 

UNDAN önce saldıtıya uğrayarak öldürülmek istenen TEP 
Genel Başkanı Mihri Belli, önceki akşam İstanbul'da yapılan aramalar sırasında silah bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına a- , lındı. 

Önceki gece İstanbul" 
un bütün kavşaklarında iskelelerde, meydanlarda ve yol ağızlarında yapılan aramalar sırasmda Galata köprüsünden geçmekte olan Mihri Belli'nin arabası da durdurularak arandı. 
Yapılan arama sırasında arabada tabanca bulunması üzerine TEP Genel Başkanı gözaltına alınarak Eminönü Emniyet Amirliğine götürüldü. 

Hatırlanacağı gibi 
Mihri Belli bir süre önce Sultanahmet'te Cengiz 
Ayhan olduğu ileri sürülen komandonun saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve hastanedeuzun süren bir tedavi altına alınmıştı. 


Geçici olarak ihraç edilen 4 sendika 
20 Şubatta 
DİSK” e dönüyor 


İZMİR (THA) 
DİSK Yürütme Kurulunun istemi üzerine Onur Kurulu kararıyla geçen yıl DİSK üyeliğinden geçici süre ile çıkarılan 
4 sendikanın ihraç sürelerinin 20 Şubatta sona ereceği ve yeniden üyeliğe kabul edilecekleri açıklandı. r 
DİSK Genel Sekreteri 
Fehmi Işıklar önceki gün İzmir'de Konfederasyon üyesi sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamada, geçen yıl 
DİSK tüzüğüne aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle geçici süre ile Kon: federasyon o üyeliğinden ıkanlan Türkiye Madenş, Bank-Sen, Baysen ve Devrimci Toprak-İş Sendikalarının ihraç süreleri- nin 20 Şubat 1980 tari- * hinde dolacağım bildirdi.: 


Üç komando Yozgat Cezaevinden kaçtı 


ABER MERKEZİ 
B süre önce Paşa- 
- © kapısı Cezaevinden 

Yozgat Cezaevine sürgün 

edilen ve iki hafta önce 

de 40 mahkumla birlikte cezaevinin duvarını delerek kaçmaya teşebbüs eden komando Alpaslan Alpaslan ile Sabahattin Civelek ve Yusuf Arpaçık adlı arkadaşları Yozgat Kapalı 

Cezaevinden önceki 

gün firar ettiler. 

36 yıl hapis cezasına çarptırılan komando Alpaslan Alpaslan, Ana- 
* yasal düzeni ortadan kaldırmak amacıyla silahlı çete oluşturmak suçundan yargılanan komando Sabahattin Civelek ve 6,5 yıla hükümlü komando Yusuf Arpacık önceki gün saat 
16.00 sıralarında cezaevinderi kadın kıyafeti giyerek firar ettiler, 

Önceki gün ziyaret saatlerinde gerçekleştirilen firar olayının duyulmasından sonra Olayla ilgili olarak Niyazi Kılıç, Malik Sağlam, Seyfi Karaaslan, Yüksel Başaran, Mehmet Aksoy, 
Mehmet Duran ve Yusuf Geyik adlı gardiyanlar tutuklanma istemiyle mahkemeye sevkedildiler, 


GÖZ GÖRE GÖRE 
16 Aralık 1978 günü 
Alpaslan Alpaslan sürgün olarak gönderildiği Yozgat Kapalı Cezaevinden kaçmaya kalktı. 40 
hükümlü ve tutukluyla birlikte cezaevinin 3 nu- 
” maralı koğuşunun duvarını 53 santim eninde 
57 santim genişliğin delerek dışarıya çıkmaya kalkan Alpaslan Alpaslan'ın planladığı firar olayı nöbetçi jandarma eri Ömer Güven'in durumu görerek diğer gardiyanları haberdar etmesiyle önlenmişti. 
ALPASLAN 
ALPASLAN 
Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi öğrencisi Sait Ulusoy'u 
22 Ocak 1978. tarihinde Aksaray'da bir bele- diye otobüsü icinde 


Bestekar 
Yekta Akıncı 


İstanbul” da öldü 


7 ISTANBUL 
Ki Türk Müziği 

bestekarlarından 
Yekta Akıncı geçirdiği vir kalp krizi sonucu dün öldü. 

Bestekar Hafız Ahmet Mükerrem Akıncı'nın oğlu olan Yekta Akıncı 
1905 yılında İstanbul'da 
doğmuştu. 1928 yılında Denizcilik Okulu Makine bölümünü bitiren Akıncı, 


Denizcilik Bankasına bağlı çeşitli gemilerde görev almıştı. 


Yekta Akıncı'nınniha: 
vent, rast ve acemkürdi makamında çeşitli beste ve şarkı sözleri var. 


Konya'da yoğun kardan üç karayolu kapandı 


© Açkurtlar 450 
koyunu parçaladı 


KONYA (THA) 

Konya ve çevresinde yoğun kar yağışı günlük yaşamı geniş ölçüde etkilerken bazı karayolları da ulaşıma kapandı. 

Karayolları Üçüncü 
Bölge Müdürlüğü yetkiliderinden edinilen bilgiye göre Takert-Adiller, Bozkır-Hadım ve Hüyük-Doğanhisar karayolları ulaşıma kapandı, Bozkır ve Hadım ilçelerinde kar kalınlığı bir metreyi buldu. Bu iki ilçe ile köylerininin çevreyle her türlü bağlantıları kesildi. 

Yoğun kar yağışı ve tipinin Akşehir, Ermenek ve Doğanhisar ilçelerinde de ulaşımı geniş ölçüde aksattığı bildirildi. 

İlgililer, kapanan üç karayolunun açılması ve diğer yolların ulaşıma kapanmaması için ekiplerin sürekli kar mücadelesi yaptıklarını belirttiler. 

Bu arada Doğanbey, bucağında bir koyun ağılına saldıran aç kurt sürü- sü 450 koyunu boğazlayarak öldürdü. 


Kadın kılığına girdiler 


Alpaslan Alpaslan, Sabahattin Civelek ve Yusuf Arpacık, Paşakapısı Cezaevinde ayaklanma çıkardıktan sonra Yozgat'a sürgün edilmişlerdi 


dört el ateş ederek öldürmek suçundan yargılanan ve dava sonunda müebbed hapis 


cezasına çarptırılan ko-' 


mando Alpaslan Alpaslan 


ekim ayında Paşakapısı. 


Cezaevindeki ayaklanmanın da elebaşılığını vaptı. 


YUSUF ARPACIK 


Komando Yusuf Ar- 
Dacık 9 Şubat 1978 günü Sabahattin Yardımcı 


silah 
9 Ka- 


ile Sabri Yarael'i zoruyla kaçırdı 


sım 1978 günü duruşmaya çıkarılması beklenen komando Arpa- 


cık, 2 Kasım 1978 günü 12 komandoyla birlikte Sağmalcılar Cezaevinden kaçırıldı. Daha sonra yakalanarak Paşakapısı Cezaevine konan Yusuf Arpacık burada geçtiğimiz ekim ayı içinde çıkan isyandan sonra Yozgat Kapalı Cezaevine sürüldü. 


K. Maraş davasında 


1000'den fazla 


yeni tanık dinlenecek 


© iki MHPiavukatın talebi 


reddedildi. 


K.MARAŞ (ÖZEL) 
MARAŞ toplum sal olayları duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklar müdahil vekili avukatlar ve savcı- nın talebi üzerine 1000' den fazla yeni şahit din- 


lenecek, 44 olay yerinde | 


keşif yapılmasınada karar verildi 


Duruşmalara dün% sabah saat 9.00'da başlanması gerekirken bazı sanıkların kaldıkları cezaevi koğuşlarından çıkmamaları üzerine ancak saat 10.00'da başlanabildi. 

Hava Pilot Albay Nizamettin Akal, Deniz 
Hakim Yarbay Gürsel 
Akbatur ve Hakim Kıdemli Binbaşı Kerim Günay'dan kurulu Mahkeme Heyeti, daha önceki 


duruşmalarda karara bağlanması o kararlaştırılan fakat avukatların 


çeşitli sebepler ileri sürmesi üzerine bugüne kadar açıklanmayan, soruşturmanın genişletilmesi- ne ilişkin taleplerin kabul edilenleriyle ilgili kararı açıkladı. 


Yapılan açıklamaya göre 44 olay yerinde keşif yapılacak. Sanıkların gösterdikleri savunma tanıkları bu keşifler sırasında hazır bulunurlarsa dinlenecekler. Keşifler 
11 Ocak tarihinden 
başlayıp 24 Şubat tarihi- ne kadar sürecek. 


İçlerinde Tuğgeneral 
Mahmut Boğuşlu , Tuğgeneral Kenan Güven, olaylar -sırasında. Jandarma Alay Komutanı olan Albay Münif Kaymaz, Binbaşı Kemal Şerbetçioğlu'nur da bulunduğu 50 
asker, içlerinde dönemin valisi Tahsin Soylu ve dönemin Emniyet Müdürü Kamuran Korkmaz ile dönemin Devlet Hastanesi Baştabibi Çetin Diker' 


o 

Diyarbakır” da 

kuduz olayları arttı 


DİYARBAKIR (THA) 


Diyarbakır ve çevresinde kuduz olaylarında geçen yıllara oranla artış kaydedildiği son 10 ay içinde 31 kuduz vakası- nın saptandığı bildirildi. 


Diyarbakır Sağlık Müdürü Doğan Sayın kuduz olaylarına yol açan köpeklerin öldürülmesi için gerekli olan 'Striknin' adlı ilacın döviz yokluğu nedeniyle Hindistan'dan getirilemediğini söyledi ve "Diyarbakır'da son 


.on ay içinde 596 kızamık 


olayına rastlanmış 27 
bin 236 çocuğa da kızamık aşısı yapılmıştır. Ayrıca âynı dönem içerisinde 11 bin 409 kişi de trahom hastalğı görülmüştür. Kızamık olaylarına karşı etkili olan Striknin ilacı uzun dö: nemden beri dönderile memektedir" dedi. 


in de bulunduğu 36 
mülki görevli, müdahil avukatların isteği üzerine 13, sanık vekili avukatla- 


rın isteği üzerine 8 ve sa, 


nıkların isteği üzerine 
957 savunma tanığı olmak üzere toplam 1064 
tanık dinlenecek. Mahkeme Heyöti,bu tanıkların bulundukları mahallerde verecekleri ifade-Teri kabul edecek. 

İKİ MHP'Lİ 
AVUKATIN TALEBİ 
REDDEDİLDİ 

Sanık vekili avukatlar- dan Hamdi Coşkun ile 
Hülagü Balcılar, K. Maraş olaylarında tutuksuz olarak yargılanan ve bir süre önce K. Maraş'ta Ankara Lalahan'daki tren soygunu sanığı olarak yakalana Durdu Şirin ile Arap Şirin'in yakalattıklari silahların balistik muayenesinin yapılmasını ve K. 
Maraş olaylarında kulla- 


SABAHATTİN 
CİVELEK 


Komando Sabahattin 
Civelek MHP'nin Üsküdar çetesindendi. Bu çete, Atatirk Eğitim Enstitüsü Müdür Muavini Fahrettin Yılmaz'ı öldürmek, gasr ve soygun olaylarına ka rışmak ve çeşitli yerler bombalamaktan yargıla nan 14 komandodan o luşuyordu. 


Ele geçirilen silah bomba ve mermilerle ilgili soruşturmanın derinleştirilmesiyle ortaya 
MHP Düzce İlçe Başkanı Necmettin Yıldız çıktı. Necmettin Yıldız halen İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde silahlı çete mensuplarına silah ve cevhane sağlamaktan yargılanıyor. 


nilip (o kullanılmadığınır 

tespit edilmesini istediler i 

Mahkeme Heyeti iki avu o iki zorba çatışıyor =s katın bu talebini reddet olan halka oluyor 


ti. 

DURUŞMADA 
TAKKE İLE 
OTURUYORLAR 

Sanıkların birçoğunun duruşma boyunca takke ve külah gibi şeyler giye rek oturdukları dikkati çekti 

SANIK,DİĞER 

SANIĞIN TANIĞI 

Sanıklar ve sanık vekili avukatlar soruşturma: nın genişletilmesi için 
4484 tanığın dinlenmesini talep etmişlerdi. Mahkeme Heyeti bunlardan 1064'ünü kabul etti. Dinlenmesine karar verilen tanıklardan duruşmada sanık olarak yargılananlardan Yunus İlhan'ın akrabası Mehmet İlhan Çiçek Sinemasına bomba atmaktan sanık olarak yargılanan Ökkeş “Kenger'in tanığı oldu. Yine duruşmada sanık olarak yargılanan ve duruşma- nın ilk günlerinde tahliye edilen Mehmet Leblebici nin de Yunus İlhan'ın tanığı olduğu dikkat çekti. 

Mahkeme Heyeti duruşmalara keşifler tamamlandıktan sonra, 28 
Şubat günü saat 9.00' 
dan itibaren devam edecek, 


Tüpgaz kaçak yaptı bir ailenin dört ferdi öldü 


ADANA (AA) 


Adana'nın Kışla Mahallesinde bir önceki gece tüpgaz kaçağı sonucu bir aileden dört kişi 


zehirlenerek öldü. 


Edinilen bilgiye göre Kışla Mahallesi 539 Sokakta oturan Telsiz ailesinin mutfağında bulunan bütangazın kaçak yapması sonucu aile reisi Halil Telsiz, eşi Elif Telsiz ve çocukları Ertan , Telsiz ile Erön Telsiz zehirlenerek can verdiler. 

Önceki gün sabah Telsiz ailesinin kapısını çalan komşuları ses alamayınca kilidi kırarak içeri»girdiler ve ailenin 4 ferdini yataklarında 


ölü buldular. 


"Kurtarılmış bölgeler" 


HABER MERKEZİ 
"Kurtarılmış Bölgeler" terimi son yıllarda sık sık tekrarlanan bir sözcük oldu. Kimden kurtarılmış bu bölgeler düşman işgalinden mit Hayır, o halde neden bu terim kullanılıyor? 
Anarşi ve terör odaklarının ilan ettikleri “Kurtarılmış Bölgeler"'in genellikle emekçilerin oturduğu semtler ve mahalleler olması ` dikkat çekicidir. Gültepe ve Şirintepe'de ilan edilen bu “Kurtarılmış Bölgeler" dendir. Önceleri MHP' 
nin "Kurtarılmış Bölgesi" olan Gültepe daha sonra el değiştirdi. 
Ancak, bu etkinliğin kurulmasının CHP'nin hükümet olmasına rastlaması tesadüf değildir. 


MHP LOKALİ 
AÇILIYOR 
SALDIRILAR DA 
BAŞLIYOR 


MHP'nin Gültepe'de lokal açması 1976 yılına rastlar. O dönemde MHP iktidara ortaktır. Güvenlik kuvvetleri içinde de velirli oranda güçleri vardır 

MHP'nin Gültepe' 
de lokal açması ve olayların başlaması birbirini izler. Zorla para toplamalar, tehdit etmeler, dövmeler, bombalamalar, kurşunlamalar ve öldürmeler, 


Cinayet ve saldırılar- dan sonra, MHP'liler Gültepe'yi denetimleri altına almıştı. 


Ancak 1978 yılında hükümet değişikliği ve MHP'nin devlet içindeki mevzilerini birer birer kay etmesi durumu değiştirdi Saldırı ve cinayetleri yöneten MHP Şişli Gençlik Kolları Başkanı Yunus Meral ve arkadaşlarının yakalanmasıyla olaylarda bir azalma oldu. 


Dağılma ve çozülme- nin başladığı bir srada MHP'li komandolar, "davadan dönen" İbrahim 


Buğday fiyatları rekor düzeyde 


Konya'da melez buğdayın kilosu 790 kuruş oldu 


KONYA (THA) 


Ülkenin hububat merkezi Konya'da buğday fiyatları artmasına devam etti ve melez buğdayın kilosu 790 kuruşa yükselerek rekor bir düzeyi buldu. 
İlgililer 790 kurusun şimdiye kadar görülen en 


Sahte solcuların bildiri almadı diye öldürdüğü CHP'li Kamil Köse, (Solda küçük resim) Öldürülen Kamil Köse'nin babası, “dilesi ve çocukları (üstte) 


iki günde dört kişinin öldürüldüğü semtte halk göç etti 


© “Sizi MHP'lilerden koruyacağız” diye geldiler. Aynı zorbalığı kendileri yaptı. 


Ulusu ve Kecai Keleş'i öldürdüler. Ancak bu öldürmeler MHP'nin geri lemesini önleyemedi 
Birçok kişi elini bu cinayet örgütünden çekti. 

MHP'nin gerilemesi 
Gültepe halkına huzur getirmedi. Bu kez başlarını Dev-Sol'un çektiği sahte solcu gruplar terör estirmeye, zorbalık yapmaya başladı. 

İKİ GÜNDE 
DÖRT ÖLÜ 

15 Mayıs 1979 günü 
Dev-Sol'cular MHP Şiş li eski İlçe Başkanı Yusuf Bahri Genç'i öldürdüler Olayla ilgili olarak bazı Dev-Sol'cular yakalandı. 
Bu olaydan bir saat sonra Kuştepe Lisesi Müdürü 
Doğan Erdoğan MHP' 
liler tarafından öldürüldü. 
Yine aynı gün MHP'liler Gültepe Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Nazan Sezgin'i öldürdüler. MHP' liler ikinci gün işledikleri üçüncü cinayetle davadan dönen Recai Keleş'i öldürdüler. 

Düello her ne kadar sahte solcular ile MHP arasında görünüyorsa da öldürülenler genellikle halktan insanlardı. Çünkü, anarşinin her iki ka- 


yüksek fiyat olduğunu kaydettiler. 

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hanefi Çınarlı" dan edinilen bilgiye göre son bir hafta içerisinde karışık sert buğday en çok 664 kuruştan, makarnalık buğday 710 , beyaz ziraat buğdayı 660, kırmızı Ziraat buğdayı 671, kıraç 700, bolal 656, yem- 


Olaylar yüzünden satılığa çıkarılan bir gecekondu. 


nadı da halkı hedef almıştı ye birbirlerini göstererek, varlıklarını 


devam ettiriyorlardı. Saldırılar ve olaylar sonucunda onlarca yurttaş hayatını kaybetmişti. Halk hem zorbaların terörü altındaydı, hem de devletin baskısı. Semtte aramalar yapan güvenlik kuvvetleri olaylarla ilgili olmayan vatandaşı da gözaltına alıyordu. Halk sokağa çıkamaz oldu. 

BİLDİRİ ALMAYAN 
BİR CHP'Lİ 
SAHTE SOLCULAR 
TARAFINDAN 
ÖLDÜRÜLDÜ 

17 Haziran 1979 günü 
sahte solcular Şirintepe Mahallesinde 15-16 Haziran olayları ile ilgili bildiri dağıtmaya başladılar. Huzur Kıraathanesin- de bildiriyi almak istemeyen CHP'li Kamil Köse sahte solcular tarafından öldürüldü. Halk olaya büyük tepki gösterdi. 
Sahte solcular bu tepkileri bir ölçüde bastırmak için "Kamil Köse faşistti" demeye başladılar. 
Ancak halk sahte solcuların zorbalığını görmeye başlamıştı. Kendisinden zorla para alanları, tehdit 


lik 627 
kuruştan işlem gördü. 


edenleri tanımaya başlamişti. 

Olaylardan sonra semt halkı muhabirimize sahte solcular hakkında şunları söylüyordu : 

"Biz bunları MHP'ye karşı mücadele ediyor diye destekledik. MHP'liler defoldular, şimdi bunlar çıkt karşımıza. Bunlann yüzünden mahalle yaşan maz oldu. Kimse, kimseye gidemez oldu. 
Olaylardan bıkan evini satılığa çıkardı. Bunların devrimciliği bu mudur? 
Her zaman bize gelip para istiyorlar. Veriyoruz, bu kez de az buluyorlar. 'MHP'lilere yardim edenler 500-600 veriyor siz 20-30 lira veriyorsunuz' diyorlar. Bizim bu parayı nasıl kazandığımızı sormuyorlar. Kendileri nasıl olsa mahallede kolayca para topluyorlar. 
Hiç bir işte çalışmazlar. 
Biz bile bunlar gibi yaşayamıyoruz" 

“Kurtarılmış” ilan edilen semtteki vatandaş böyle düşünüyor. 
“Kurtarılmış Bölgeler" 
i halkın baskı altına alındığı bölgeler' şeklinde değiştirmek daha doğru olacaktır. 


, arpa 482, yulaf 627 ve çavdar da 485 


Son bir hafta içinde Ticaret Borsasında 24 milyon liralık işlem oldu ve bunun 14 milyon liralık bölümünü hububat alım satımları oluşturdu. 


tın allak bullak olmuş? 


tup getirmişler... 


Yani öztürkçesi betik. 


şaşırdın. 


belli değil. 


gelmiş bu mektup? 


olsa onlaradır. 


din? 


giyor. 


lojisini yapmak lazım. 


lazım? 


şey. 


geldi bu mektup? 


yorlar. 


benden bahseden? 
liba. 


Mektup böyle diyor. 


Mektup ` 


Karagöz— Hayrola Hacivat, neyin var? Sura-Hacivat— Sorma Karagöz, muhtara bir mek- 


Karagöz— Muhtıra mı getirmişler? Eyvah! 
f Hacivat— Muhtıra değil Karagözüm, muhta- 
/ ra. Muhtara da değil, mektuba. Hay allah, in-I, sanı nasıl da şaşırtıyor. Mektup getirmişler. 

Karagöz— İyi ya ne var bunda bu kadar üzülecek? Yoksa başsağlığı mektubu mu? 

Hacivat — Değil Karagöz, basbayağı mektup. 


Karagöz— Desene işin bitik. . 

Hacivat— Ne laf anlamaz Adam: Mektup diyorum Karagöz , yani pusula gibi bir şey. 

Karagöz— Anladım, demek ondan pusulayı 


Hacivat— Hayır, muhtar şaşırmış. Tutturmuş bu mektup sana ve komşuna geldi diye. 

Karagöz— İyi ya, açıp okuyaydın. e 

Hacivat— Niye okuyayım, bana gelmemiş ki. 
Zarfın üstünde bir şey yazmıyor ki. Muhatabı 


Karagöz— Muhallebici de değil, Peki, kime 


Hacivat— Ne bileyim ben? Azınlıktakilerin sorumsuz davranışları bunalımı artırıyor. Olsa 


Karagöz— Anlayamadım. Kime gelmiş de- 


Hacivat — Yani bu durumün sorumlusuna. 

Karagöz — Bodrumun muslukçusuna mı? 

Hacivat— Canım niye anlamazlıktan geliyorsun? Mektup bizim komşuya gelmiş. 

Karagöz— Allah, allah o da kabul etmiyor. 
Bana gelmedi, Hacivata geldi diyor. 

Hacivat— Öyleyse sorunu çok basite indir- 


Karagöz — Pakize'yi mi giydiriyor? 

Hacivat— Laftan anlamaz adam. Bak Karagözüm, dinle de sana anlatayım. Afganistan meselesinin nasıl apolojisini yaptık, bunun da apo- 


Karagöz— Apocuların ideolojisini mi yapmak 


Hacivat— İyi ki bir laf öğrenmişsin. Apocu ideoloji değil Karagöz , apoloji. 

Karagöz— Hay dilini eşek arısı soksun. Laf küpü gibi adam, Neler uyduruyor. 

Hacivat — Bunları öğrenmelisin Karagöz , lazım olur. Apoloji, yani savunma gibi, mazeret gibi bir 


Karagöz — Şöyle açık konuşsana Hacıcavcav. 
Demek bir mazeret uydurmak lazım. . 

Hacivat— Evet, Yani hayır; Hay allah, yine beni şaşırtıyor. Karagözüm, bu mektubun bana gelmediğini anlaman lazım. 

Karagöz— İyi ya sana değil, ona değil, kime 


Hacivat— Ne bileyim Karagöz, belki mahallenin çocuklarına gelmiştir, edepsizlik yapıp duru- 


Karagöz— Onlardan bahsediyor, ama onlara gelmemiş. Sizlere diyor ki, şu edepsizleri susturun, milletin tahammülü kalmadı diyor. 

Tuzsuz Deli Bekir— Haayt, kimdir yine orda 


Karagöz— Nihayet bir üstüne alınan çıktı ga- 


Tuzsuz Deli Bekir— Budalalar, eblehler yine benden sözediyorlar, gomonisleri unutuyorlar. 
Milliyetçi hareket etrafında birleşmek lazım. 


Karagöz— Hayda. Bu da alınınca tam alındı. 
Mektubu tersyüz etti, Sen gel beni dinle Hacivat. 
Şu komşunla beraber size gelen mektubu paylaş. 

Hacivat— Nedenmiş 0? 

Karagöz— Yoksa mahallenin edepsizlikleri yı- 


kacaklar perdeyi, eyleyecekler viran. 


ANKARA EMNİYET 


MÜDÜRÜ, KARAKOLLARA 
SAĞ EĞİLİMLİ 
AMİRLER ATIYOR 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara Emniyet Müdürü Reşat Akkaya'nın yöre karakollarına sağ eğilimli amirleri atadığı öğrenildi. Bir çırpıda yandan fazla karakolun amirlerini değiştiren Ankara Emniyet Müdürünün gerekçe olarak karakol amirlerinin taraflı hareket ettiğini ileri sürdüğü bildirildi. 

Ankara Emniyet Müdürü Akkaya yayınladığı genelgede, yöre karakol amirlerinin bundan böyle istihbarata ağırlık vererek istihbarat o toplamalarını ve edindikleri bilgileri aradaki kademeleri atlayarak doğrudan kendisine göndermelerini istedi 

ESKİ BİR AJAN 
PROVOKATÖR 

MHP'li katilleri yakalayan polisleri bir anda görevden alan Reşat Akkaya'nın bu tutumu komandoların Sıkıyönetim Mahkemelerinde, 

“Bizi Pol-Der'li polisler yakaladı ve işkence yaptı" şeklindeki savunmalarına geçerlilik kazandırdı. Emniyet” Müdürü Akkaya'nın Başbakan Demirel'in eski bir ajan provakator «olan koruma görevlisi Erdal Gökyüzü tarafından yönlendirildiği belirtiliyor 

Şentepe Karakol Amirliğine Akkaya tarafından atanan "tarafsiz" Başkomiser Bahri Demirel'in ise, oğullarıyla beraber Kayaş'ta sol görüşlü kişilerin evine düzenlenen silahlı saldırıya katıldığı, buna dair tespitin 2. 
Şube Müdürlüğü Cinayet Masasında bulunduğu öğrenildi 


Faruk Erem, 
Barolar 
Birliği 


Genel 


Başkanlığını bırakıyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Barolar Birliği'nin 
10-12 Ocak tarihleri arasında yapılacak Genel Kurulunda, Birliğin kuruluşundan beri Genel Başkanlığı yürütmekte olan Prof. Faruk Erem'in adaylığını koymayacağı öğrenildi. 

Erem, daha önce de birkaç kez başkanlıktan çekilmeyi düşünmüş, ancak avukatların zorlaması ile görevi yeniden üstlenmeyi kabul etmişti. 

Erem'in bu defa çok kararlı olduğu ve bu görevden ayrılmakta direteceği bildirildi. 

Erem'in ayrılması ile boşalacak Genel Başkanhk için kulis çalışmaları şimdiden başladı. 

Bu defa Ankara Barosondan eski bakanlardan Atilla Sav ile İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın'ın aday olacakları öğrenildi 

İki adayın seçilmesi için çeşitli gruplar Genel Kurula katılacak delegelerle temas kurarak, kendi adayları lehinde kulis yapıyorlar. 


7 Ocak 1980 


m televizyon 


Gülseren Güven, “Yeryüzü Göçerleri” adlı programın yayından kaldırılmasını eleştirdi 


Geçtiğimiz hafta içinde bazıları yayınlanmakta olan, bazıları da yayına hazır bulunan dört belgeselin yaymınn gerekçesiz olarak durdurulması tepkilere yol açtı. 

Bilindiği gibi "Yeryüzü Göçerleri" ve "Düşünceye Saygı" adlı diziler yayınları devam ederken durdurulmuş, "Çalışma Dünyası" ve "Gençlik Gençlik" adlı belgesel dizilerin de yayın planından çıkarıl- 


Dü Tür Yale YOĞURUN 


Sunday Telegraph: 
raph: 


— 
| e İŞ 


Atletler ve sporcular saldırganın şanını artıracak olimpiyatlara katılmavı isteyipistemediklerini 


kendilerine sorsunlar... 
1980 Moskova Olimpiyat Oyunlarının boykot edilmesi tartışmasına Avrupa'daki yayın organları da katılmaya başladı. 
İngiltere'de Pazar günleri çikan Sunday Tele- 


konuda bugüne kadar geçen 20 yıllık gelişmeleri anlattığını söyledi. 
Güven, programın oluşturulması sırasında çeşitli bilim adamlarının dışında, AP Genel Başkanı Demirel ve dönemin Devlet Bakanı Hikmet Çetin'le yapılan görüşmelerin de programda yer aldığını vurguladı. 


Güven, programı hakkındaki açıklamasında şunları da sözlerine 


bir çekim çalışması sırasında, 


Serpil Akıllıoğlu, 


Serpil Akıllıoğlu, TW için 


eğe ge are 


ihi" dığı açıklanmıştı. ekledi: "Hem kıta Avrupasındaki, i s : graph. gazetesi Moskova "Radyo Tarihi” adlı TV Daire Başkanlığının bu açık: | hem de Ortadoğu ve Arim İlk yarı sona erdi iyi lak das lamaları karşısında 5 bölümden o- deki işçilerin sağlayacakları dövizle- söylüyor: 


luşan ve iki bölümü daha önce yayınlanmış bulunan "Yeryüzü Göçerleri" dizisinin yapımcısı Gülseren Güven, basına bir açıklama yaparak uygulamayı kınadı. Programın yayınının yarıda kesilmesi için hiç bir anlaşılır gerekçe gösterilmediğini belirten Güven, 5 bölümlük dizisinin, 2. Dünya Savaşından bu yana Avrupa'nın işgücü isteminin Türkiye'ye yansımasını, 1960'larda resmen başlayan dış göç olayını, bu 


rin yasal yolla Türkiye'ye girmesi, değerlendirilmesi, sağlıklı bir ekonomik yapı oluşturmak amacıyla kullanılması gereklidir. Dövize en çok gereksinim duyulan bir dönemde Türkiye bunu yapamıyor. Programımda bunun nedenlerini ortaya koymaya çalıştım. Yabancı ülkelerde çalışan işçilerin sağlayacakları dövizden yârarlanamama durumu sürüp gider, eğer bu sorunu bir yerinden yakalayamazsak." 


e———— 


"Özgür dünyadaki bütün atletler ve sporcular hükümetlerinin kararını beklemeden vahşi ve zalim bir saldırganın şanını artıracak olimpiyat oyunlarına katılmayı gerçekten isteyip istemediklerini kendi kendilerine sorsunllar." 


bir program hazırladı 


ANKARA (ÖZEL) 
Yapımcı Serpil Akıllıoğlu "Radyo Tarihi" konulu bir belgesel hazırladı. Bu dizi hakkında Akıllıoğlu ile görüştük. Bize şu bilgileri verdi: "Biz bu'dizide Türkiye'de radyoyu ilk yıllarından (1927) alıp TRT oluşuna dek sergilemek istedik. İlk bakışta teknik bir konu gibi geliyor kişiye. Oysa radyonun toplumla doğrudan ilgisi olduğunu ve sürekli etki-tepki içinde olduğunu gözlemek mümkün, Üstelik toplumumuzuh gelişim süreci içinde de önemli bir yeri var.. 
"Program, Türkiye'de radyo yayınları nasıl başladı, ne gibi aşamalardan geçti, çalışanları kimlerdi? Dinleyici ile ilişkiler, yayınlar... Müzik, söz, vb. gibi, konuları işliyor. 
"Bir televizyon yapımında elbette görsel änlatım önemli, Ne yazık ki arşiv denen konuya 


G í 
Lİ Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başaran Adanasporlu- a -= lar maç bitiminde birbirlerini kucaklayarak tebrik ettiler 


STAT:İNöNÜU 
HAKEMLER: İbrahim Acar xx, Ender Balçın XXX, Atilla Koser xxx 

GALATASARAY: Eserx,-Müfitx, Güngör x, Fatih x, Erdoğan x: Gürcan xxx, Orhan xx, Cüneyt x,- Öner xx, İbrahim x, Kemal x (Gökmen). 

ADANASPOR: Malik xxx- Şener xx, Mustafa xx, Halis xx, Nejat xxx- Vedat xxx, Ganl xxx, Selahattin xxx- Alirıza xx, Özer xx (Erdem x), Ahmet xxx (Şevket xx) 

GOLLER: Ahmet (Dakika 22), Orhan (Dakika 32), 


200 metre karışıkta yeni dünya rekoru: 
i =a 21369 


TEKSAS 

Amerikalı bayan yüzücü 

Tracy Caulkins 200 metre 

karışıkta yeni bir dünya rekoru kirdi. 


Müzecilik anlayışımızı ele alan 


Gani (Dakika 37) 


i 2 daklka 14.07 İle kendiçoğu dalda olduğu gibi radyo konusunda da ge- yapım MUSA SEZER ii ii Yİ OE reken önem verilmemiş yıllarca. Belge ve bilgi A di e à leyen Caulkins, Austin ken- konusunda çok sıkıntı çekildi. Yeterli olduğu tamamlandı a iki ğa Sl 0 in f itinde Yapılan uluslararası basöylenmemekle birlikte azımsanmayacak kadar Öner'in sürüklediği toplar Adanaspor'a tehlikeli anlar Li Bird 2 yanar A vamenyananga ia bir araştırma yapabildik. Bunları değerlendirdik ANKARA (ÖZEL) yaşatırken golü atan Adanaspor oldu, ni dünya rekorunu kıran Caulkins dakika 13,69 İle yeni reko- 


ve filme aldık. Eski yayıncılarla röportajlar bu 


konuda bize çok yardım etti. Konuşmalarımızı , Ankara Televizyon la mücadele ederken üst £ iğ E.E filme aldık, Bunun iki yönde önemi var, Hem Kültür Şubesi yapımcı- üste iki şut direkten Lider Trabzon 1 puan verdi 0-0 LENE SNN ç program dizisinde kullanıyoruz, hem de gelecek larından Kerime Şenyü- döndü. Bundan sonra ya- RES aan a 

kuşaklara kalacak arşiv belgesi olarak değerlen- cel tarafından hazırla- kaladıkları fırsatları bece- Ligin ilk yarısının önemli maçında X e M diriyoruz. nan ve iki bölümden riksiz hareketlerle harca- STAD: Trabzonspor ve Beşiktaş puanları payla- 


Galatasaray şanssızlık- 


dılar. 8.dakikada Orhan 


Trabzon Şehir 


“Başka yapımların çalışmaları araya girdiği oluşan "Müzecilik" adlı .da i Stadı şırlarken karşılaşma boyunca her iki ta- için programın şu sıralar ekrana gelmesi olanak- program yayına hazır çok müsait pozisyonda Eki A kıma iki kırmızı, üç sarı kart gösterildi. 
sız. Ancak 1980 yılı 3. program dönemi için ha- duruma getirildi. topu dışarı attı. HAKEMLER: _ Sadık Trabzonspor'un ilk yarı boyunca et- 

.Anca yılı 3. progr: Ç : Galatasaray gol ka- Deda xxx, Baki Özcan kili olduğu karşılaşmada İkinci yarıda 


zırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Gene de yapımın yayın planında ne zaman yer alabi- 


leceğini kestiremiyorum. 


"Böyle bir diziyi radyo ile hazırlayıp yayınlamayı düşünmüştük. Radyo bu konuda elbette daha avantajlı. Uzun bir dizi olarak yayınlandı ve bitti, Oysa bizde işin içine görüntü girince, iş yoğunluğu da büyük ölçüde artıyor. Gecikme- 


miz bu yüzden. 


"Yapım çalışmalarının bir yararı da hurdaya çıkmış olan eski yayın gereçlerinin bir müzede 


Program, müzecilik tarihini gelişim içinde inceleyerek çağdaş mik zeciliğin sorunlarını, ve Türkiye'deki omüzeciliğin durumunu işlemeye çalışıyor. 


Yapımcı Kerime 
Şenyücel programı hak- 


Yapımda müzelerimize sahip çıkılmadığı vurgulanıyor. 


Oktay Rifat'ın 


"Bir Kadının Penceresinde” 


çırmakta rekor kırarken 
22. dakikada Adanasopr bir ceza vuruşu kazandı. 
Ortalanan topa üç Galatasaraylının arasından yükselen Ahmet, Eser'in de topa çıkmaması yüzünden kafa ile topu ağlara gönderdi, 1-0.. 

Bu golden:sonra Galatasaray bunaltıcı baskısını sürdürürken Öner'in 


xxx. Naci Bilgin xxx. 


TRABZONSPOR: Şenol xxx- Turgay xxx, Arif xx, Hüsnü x, Mustafa xx-Serdar xx, Güngör xx, Ya şar xxx, - Selahattin xx, Tuncay x, Galip xx, 

BEŞİKTAŞ: Mustafa 
XxX- Kemal Batmaz xx, Süleyman xxx, Kemal Kılıçx, A.Çoban x, Nejdet x, Ziya x, Samet x (Akif x), Ömer x, M.Ekşi x (Fikret x), Er- 


Beşkitaş daha derli toplu bir oyun sergiledi.. 

Maçın ilk tehlikesi Trabzonspor tarafından yaratıldı..21, dakikada Galip'in savunma boşluğuna ortaladığı topu Selahattin ıskalayınca Trabzon adına en önemli fırsatı harcamış oldu. 

39. dakikada Serdar, 44. dakikada Hüsnü mutlak gollük pozisyonlardan yararlanamadılar. 

İkinci yarı ile birlikte karşılaşma bir sinir harbine döndü. 59. dakikada Hüsnü, 


toplanması çalışmalarına başlanmış olmayışı. kında bize şunları söy- ž soldan ortaladığı topa fap xxi Ar 82, dakikada K.Batmaz kırmızı kart gö- 

Sanırım (geçmişimizi «değerlendirmek bu yolla ledi:“Bugüne kadar Tür- adlı roman yükselen Orhan'ın kafa gigi SY RART: ajr rüp oyundışı kaldılar, 

daha anlamlı olacak, kiye'de müzelere ölmüş > Li ile beraberliği sağla- SARI KARI: Serdar, 85. dakikada Serdar'ın ceza sahası i- 
“"Progtamı, radyodaki diziyi gerçekleştiren mezar gibi bakılmıştır. TV ye uyariamyor dı. Dakika 32... Kemal Batmaz, Ali Çoban, çinde düşürülmesini hakem Sadık Deda 


Bu, müzelerimizin sev- 


Herkes ikinci golü Ga- 


değerlendirmeyince karşılaşma başladığı 


run sahibi oldu 


arkadaşımızı saymazsak Ülkü Alçura ve Turgay Erdemgil'le birlikte gerçekleştirdik. 1926'dan bu 


beklerken 


latasaray'dan gibi: 0-0 sona erdi... 


Ankara Televizyonu Tiyatro Şubesi, Ok- 


dirilmesinden ve eğitim 


yana bir basın taraması yaptık. Basın-Yayın eksikliğinden kaynak- tay Rıfat'ın “Bir Kadının Penceresinde"' adlı irak eh rim 

Yüksek Okulu öğretim üyelerinden Dr. Uygur lanıyor. Program bu a- basladi TV'ye uyarlamak için çalışmalara in sağa aktardığı top, Turgay Şeren PS 

K lu' büyük yardımlarını aldık.. ıdan değerlendirildi- $ i andisi LİDER 7 
e e NE y g Yönetmenliğini Ünal Küpeli'nin yaptığı Ya na yanal mara KAMERA 


ortalandı. Yetişen Gani savunmanın hatasından yararlanarak topu ikinci kez Galatasaray ağlarına 


Eski radyocularla görüştük. Yakın geçmişimizin film arşivlerini taradık.. Sonunda bir senteze vardık. Ve olayları değerlendirip 8 bölümlük bir dizi hazırladık. Kurgu işlemlerinden sonra sanı- 


ğinde müzelerimizin nasıl yaşayan bir olgu olduğu gerçeği görülecektir." 


yapımın çekimine geçtiğimiz günlerde başlandığı bildiriliyor, Filmde karı-koca ilişkileri konu edilerek, 


(a 


EFES PİLSEN TOFAŞI iin 


"Söyleyecek 


rım 1980'in ilk aylarında tüm işlemler tamam- yasak aşk, ailenin yasalaştırılması, sözde dev- gönderdi..2-1. ; . Ikinci yarıda r á e n i Galatasaray ikinci yan lanmış, denetimden geçmiş olarak dizi hazır du- Programın ne zaman rimcilerin, masa başı alko} sosyalistlerinin mya Kemalin yerme SÖZ ulamı orum ~ hakem oyunu ruma gelecek, "' yayına gireceği ise kesinlik durumu gibi noktalar üzerinde duruluyor, Gökmen'i alarak başladı, y u m yi» 15 dakika tatil etti le belli olmadı. Yine baskısını devam et- y * SY AN akika e 


© Ligin başından beri bir türlü toparlanamayan İs 


TV de bu hafta 


19.05 GÖKYÜZÜ PRENSLERİ (8. 
bölüm). 


19.30 KADIN ANA: Parlar Yazan'ın hazırladığı yapımda Beyhan Hürol, Suha Tuna, Canan Özdenoğlu oynuyorlar. 


20.45 BEŞ DAKİKA: 


“Lohusanın 
Bakımı” adlı 


program yayınlanacak 


20.50 TÜRK SANAT MUZİĞİ: (Alaaddin Şensoy) 


21.15 TV'DE SİNEMA (DİLEKLER VE DÜŞLER): Gilbert Cates'in yönettiği, Jeanne Woodward, Martin Bi'sam ve Sylvia Sidney'in rol aldıkları bir aile dramı. 


“Kadın Ana" dan bir görüntü git 


19.05 LASSİE (Avcılar) 19,30 TAKSİ (2. bölüm) 


20,45, ÇÖZÜME DOĞRU: Programın 9. bölümünde istihdam konusu işleniyor. Ülkemizde mevcut üretim potansiyeli tam olarak kullanıldığı takdirde işsizliğin ne ölçüde giderilebileceği tartışılıyor. 


21.25 CHARLIE'NİN MELEKLERİ, 


“Yaşayan Edebiyatçılar"da V.N.Tör'ü Iz- 


leyeceğiz 
PERŞEMBE 


19.05 BİNBİR GECE MASALLARI 

19.30 YAŞAYAN EDEBİYATÇI-LAR: Dizinin bu bölümünde eleştirmen Doğan Hızlan, Vedat Nedim Tör'le bir söyleşide bulunacak. 

20.35 UYKUDAN ÖNCE: Dünya çoçuk masallarından alınan çizgi filmlerden biri sunulacak. 

20.50 1. İNÖNÜ ZAFERİ: Programda 
1. İnönü Savaşını hazırlayan olaylar, savaş ve zaferin yarattığı sonuçlar anlatılacak, 

21.15 ŞİRKET (2. bölüm) 

.05 BALE: Çaykovski'nin “Kuğu Gölü"  balesinin ilk iki perdesi ekrana 


gelecek. 


19.30 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOP- 


LU PROGRAMI 

20.45 KIBRIS'TA TÜRK ESERLE-Rİ: Belgesel programın 2. bölümünde Yeşil Ada'nın 1571'den bü yana geçirdiği siyasal değişiklikler, genel çizgileri içinde ele alınıyor. 

21.15 TV'DE TÜRK SİNEMASI (HAYAT MI BU): Orhan Aksoy'un yönetip, Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay, Semra Sar ve Serkan Acar'ın rol aldıkları 1972 yapımı bir. yerli film. 


CUMARTESİ 


17.05 FLİPPER (Uyku Ilacı). 

17.30 ÇOCUK VE ÇAĞI: Programda şu konular işleniyor: Uçak nasıl uçar? 
Beslenme, süt ve sütlü besinler; suda kırılma: İlkel İnsan; şiirlerle söyleşi 


.giderlerine karşılık 3. Richard oyununu 


18.00 KÜÇÜK EV: "Sevgiyi Paylaş: mak" adlı bölüm yavınlanacak, 

19.15 KAPTAN ÖNEDİN (12. bölüm) 

20.35 BEŞ DAKİKA: Yakacak sıkıntası ile ilgili mektuplar ve bir skeç sunuluyor. 

20.45 İBIŞ'İN RÜYASI: Bu bölümde Sadi Rıza yeniden Nuran Tiyatrosuna alınır. 

21.30 SOLİSTLER GEÇİDİ 


22.30 SAN FRANSİSCO SOKAK- 


LARI 
PAZAR 


11.00 GÜNAYDIN 

12.05 TATİL SİNEMASI (Tekrar Başlayalım): Alexander Hall'ın yönettiği, Jane Wyman ve Ray Milland'ın başrollerini paylaştığı bir Amerikan filmi. 

13.40 YAŞADIĞIMIZ DÜNYA (Polinesya Macerası) 


14.30 TATİL GÜNÜ 

20.45 ŞEKSPIR: Programın ikinci bölümünde Şekspir, yeni bir grupla tiyatro kurmaya çalışmaktadır. Kuruluş 


yazar, 
21.30 ANADOLUDAN SESLER 


22.30 SANAT DÜNYASI 


Şekspir'in yaşamını anlatan dizi pazar akşamları sürüyor. 


tiren Galatasaray 50, dakikada bir penaltı kazandı, Fatih kötü bir vuruşla topu dışarı attı, 

Penaltıdan sonra beceriksizliklerle dopdolu, oyun disiplini bulunmayan Galatasaray , sayılamayacak kadar gol kaçırdı;- Kaçan goller şanssızlıktan ziyade oyuncuların beceriksizliğindendi. 

Bu arada Galatasaray bir de gol attı, nedense hakem bunu savmadı. 
karşılaşma da Adanaspor un 2-1 galibiyetiyle sona erdi.. 

Bu günkü maçta Galatasaray'ın yenilmesi, tamamiyle savunmanın hataları yüzündendir. Hele penaltıdan sonra kimin nerde oynadığı ne yaptığı anlaşılır gibi değildi. Başı bozuk bir oyun demek doğru olur.. > 

Adanaspor güçlü bir takım değil... Galatasaraydan bir beraberlik koparmak için sahaya .çıktığı belliydi. Ancak Galatasaray savunmasının döküldüğünü çabuk farkedip bunu değerlendirdiler. Bu yüzden de "!altın'' değerinde iki puan almayı başardılar... 


DİĞER SONUÇLAR: 

BURSASPOR-ALTAY 
2-0 RAES 
GÖZTEPE-GAZİAN- 
TEPSPOR 1-3 

ZONGULDAKSPOR-DİYARBAKIRSPOR 3-1 

ORDUSPOR-RİZESPOR 
2-1 

ADANADEMİRSPOR: ESKİŞEHİRSPOR 0-0 

KAYSERİSPOR-FE— 
NERBAHÇE 0-0 


VINYLEX GÜNEY 
SANAYIYI 3-1 YENDİ 


Türkiye Deplasmanlı Voleybol Liginin ilk yarısı dün oynanan 2 erteleme maçı ile tamamlandı. Dünka karşılaşmalarda Adana'da Vinylex Güney Sanayi'i 8-1 (14-16, 15-9, 15-12, 15-9), Ankara" da da Büyükdere Boronkay DSİ Spor'u 3-0 (15-11, 15- 13, 15-11) mağlup ettiler, 


Galatasaray, Adaspor yenilgisiyle ilk yarıyı düşme hattında bitirirken soyunma odasında tam bir sessizlik vardı. 
Galatasaray Teknik Direktörü Turgay Şeren maçtan sonra bir hayli şaşkın ve üzgündü. Şe- 
"ren “Anlayamıyorum, söyleyecek söz bulamıyorum bu takımda hiç bir noksanlık yok ama gol atamayınca da bir şey olmuyor" dedi. Şanssızlıktan yakınan Şeren Konuşmasına şöyle devam etti, 
"Hiç kimseye kabahat bulmuyorum, hiç bir şeye bahane bulmuyorum bir takım bu kadar gol kaçırırsa üstüne üstlük bir de penaltı kaçırır- 


sa o takımın galip gelmesi imkansızdır. 
"“Futbolcularım koştular, didindiler ne yazıkki bu gayretleri sansımızı yenmeye yetmedi" 


Soyluoğlu:”Iyi maç 


oldu” 


Istanbul'da Galatasaray'ı 2-1 yererek altın değerinde iki puan alan Adanaspor soyunma o- 


dasında bayram vardi. 


Soyluoğlu Galatasaray'ın iyi olduğunu ancak gol atmayı beceremediklerini belirterek şunları söyledi, "Galatarasay kötü olduğundan yenilmedi. Bu maç İki takım için de klasmanda, Iyi bir yer edinmek için bir haysiyet maçıydı zaten bu kadar kötü sahaya rağmen mükemmel 


bir mücadele oldu" 


İTÜ 

İstanbul Hentbol Liginde şampiyonluğun en büyük adayı olan İTÜ, dünkü karşılaşmadd De- 


mirspor'u 46-12 mağlup ederek hezimete uğrattı. 


Ilk varıyı da 16-5önde kapatan İ''U genç oyunculardan meydana gelen bir kadro ile oynamasına rağmen kolay galip geldi. 
Günün ilk karşılaşmasın- da ise Sarıyer Ferahspor' 
u 16-11 mağlup etti. Sarıyer karşılaşmanın ilk yarısını 1 gol fark ile 8-7 önde kapattı. 


Demirsporu hezimete 


as 


vamı oynandı. 


v uğrattı:46-12 
FERİDUN ERBİL 

Salon: Bağlarbaşı, 

Hakemler; Metin kaçar xx, Muttalip Gülbudak xx., 

İTÜ: Hüseyin xxx-Ali (7) xxx, Uğur (2) xx, Hasan (3) xxx, Çağatay (3) xx, Kadir (5) xxx, Kayhan (6) xxx, Bülent (7) xxx, Adil 
(4) xxx, Rasim (1) xx, Birkan (8) XXX.. 

DEMİRSPOR: Bülent x- Barbaros (3) xx, Muhammet (2) xx, Kamil (3) xx, Cengiz (2) x, Sami x, Yavuz (2) xx Ömer x... 

(Devre: 16-5) 


çın bitimine 7 dakika kala Tofaşıılarin itirazına seyirciler de katılınca hakem oyunu 15 dakika tatil etti: Daha sonra güvenlik kuvvetleri geldi ve maçın de- 


Salon: Spor ve Sergi Sa: rayı, $ 
HAKEMLER: Gökhan 
Günsip x, Alpan Çal x.. 
EPES PILSEN: Cengiz 
(6) xx, Necdet (18) xxx, Mehmet (33) xxxx, Aytek (12) xxx, Doğan (15) xxx, ömürden (2) x, Baniş Xx. 

TOFAŞ SAS: Cevat (16) 
Xxx, Zeki. (13) xxx, 
Remzi (11) xx, Candan 
(18) xxx, Cihangir (21) Xxx, Serdar (6) xx. 
(Devre: 44-46) 


SEDAT ÜRETEN 


Lider Efes Pilsen hakemlerin çok kötü bir yönetim göster dikleri ve ikinci yarıda birara 15 dakika tatil şılaşmada Tofaş SAS'ı yarım basket fark ile 86-85 mağlup ederek yenilmezliğini korudu 

Karşılaşmaya Tofaş'ın adam adama savunmasına karşılık Efes Pilsen değişik bir savunma ile başladı. Efes, basket attığı zaman press savunma ile başlıyor geriye döndüğünde 1-3-1 bök ge savunması ile sürdürüyor, top kaybettiğinde ise doğrudan doğruya 1-3-1 bölge savunmasına dönüyordu Karşılıklı ataklar- 


ettikleri kar- 


da Efes, Dbğan ve Mehmet ile sonuca giderken Tofaş da Cihangir ile etkili oluyordu, Denk bir mücadele ile ilkyârı Tofaş'ın lehine 46.44 sona erdi. 


İKİNCİ YARI í 
Tofaş SAS bu defa adam adama savunma ile başladı ama hücumda Mehmet ile etkili olan Efes Pilsen farkı kapatıp 58-54 öne geçti. Tofaş bırakmadı ve Zeki'nin 5 faulle oyun dışı kalmasına rağmen beraberliği sağladı. 62-62... Daha sonra karşılıklı akınlar ve pota altı mücadeleleri ile oyunun kalitesi yükselmişti ki bu defa da hakemlerin kötü yönetimi kendini gösterdi, Maçın bitimine 7 dakika kala Efes Pilsen 76-70 galip durumdayken bir Efes hücumunda Mehmet topu potaya vurmak istedi ama potaya asılıp basketi kaçırdı. Hemer arkâsınğan savunma yapan Cihangir'in müdahalesinde bù kez onun eli potaya değince hakem Mehmet'in kaçırdığı basketi geçerli saydı. Bunun üzerine Tofaşlı antrenör yönetici ve oyun; cuların itirazına tribünlerdeki seyirciler de katılınca karşılaşmanın hakemi bu şartlar: da oyunu sürdüremeyeceğini söyledi ve salonu terk etti. Güvenlik kuvvetlerinin gelmesi ile karşılaşma 15 dakika aradan sonra yeniden basladı. Karşılıklı birer basket sırasında hakem Gökhan Günalp,- Efes Pilsen'in bir geri pasına ve pota altın- " daki sert faullerine seyirci kalınca karşı; laşma 86-85 Efes'in lehine sona erdi. 
(Not: Salondaki sayı tabelalarının kronometresi çalışmadığı için, maç yazısım dakikalarla veremedik, özür dileriz) 


Diğer sonuçlar: Beşiktaş-Galatasaray : 103-76, Taçspor-| TO 


99-81, EczacıbaşkFenerbahçe:71-50, Ziraat FSK-Kolejiller: 55-51, Şekerspor-Karşıyakai 65-66. 


Bir toplantıdan izlenimler j 


(Baştarafı 1. sayfada) 
re lambalarının olgun ve hoşgörü dolu ışığı ile yetinildi. 

Neremiz arızalı değil ki, elektrik şebekemiz arızalı olmasın. 

Gazeteciler Cemiyeti 

veriyordu daveti. Doğan Kasaroğlu çok sevilen kişi olduğu için, arkasından nice dedikodu kazanı kaynatılsa, duyan gelmiş, duyan gelmiş, duyana uyan gelmişti. 
,  Tafrasından:  geçilme- 
“yen Beyhan Cenkçi, ufak bir jenaratör alamaz mısın ele güne karşı? 

'ktidardan kimse yoktu, Barlas Küntay bile. 
Hepsi yılın mektubundan ötürü büyük büyük toplantılar yapıyorlardı. 

Niye tasalanıyorlar ki, mektup onlara değil ki bana! kimsecikler şu aradâ, bir hükümet buhranı istemiyor anlamıyor musunuz mektubun satırlarındun? 

Davetin karanlığında bile herkes mektup da mektup diye tutturmuş- 
.tu. Herkes bir şey bildiğimizi umduğundan bize gelip yorum soruyordu. 

stifi , dostluğu felsefesi hiç yerinden oynamamıştı Doğan Kasaroğlu'nun. Oysa TRT'nin başı olmak iktidarların büyüğü idi, küçüğü değil. 

Herkes onun gibi değildi, şükür elektrikler sönmeden Anadolu Ajansının yeniden başına oturtulmuş Atila Onuk içeriye, zafer tankı gibi girdi. 

Şimdi bana belki mektup yazar, zafer tankı dedim diye, kötü bir şey demedim ki. 

Mütevaziliği seçen Basın Yayın Genel Müdürü Cemil Ünlütürk bile bu 


19.00 HABERLER 
19.05 ALTIN PARA 


20.00 HABERLER 


20.45 MINIK KONSER 


cek. 


ça söyleyecek. 


22.00 SPOR 
22.45 HABERLER 


TRTT 


05.00 Açılış, Programve Kısa Heberler 
05.05 Ezgi Kervanı 
07.20 Köye Haberler 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 
09.02 Kadin Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 Öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
14.32 Melodiler Geçidi 15.20 Şarkılar 
15,40 Hafif Müzik 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 10.30 Sağlık Kurumları 11,05 Türküler ve 
Zeybekler 
12.25 Hafif Müzik 
12.40 Oyunlarımız Ezgilerimiz 
13.00 HABERLER 
13.30 Olayların İçinden 16.00 Hafif Müzik 
16.20 Arkası Yarın 
16.40 Türkülerden 


TRT3 


07.00 Aşılış ve Program 08.15 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 


10.00 Çağdaş 
Sanatçılarımız 
10.30 Diskoteğimizden 
11.00 öğleye Doğru 
13.00 Konser Saati 
16.00 Oda Müziği 
17.00 Türkçe Haberler 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi've 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


TELEVİZYON | 


Programda “Altın Para Çocuk Korusu" kendi ülkelerinin şarkılarını kendi dillerinde ve İtalyanca olarak söyleyecekler. Altın Para Çocuk Korosunu İtalyan-Arjantin-Pakistan-Amerikalı küçük çocuklar oluşturuyor. 


19.30 VASFI RIZA ZOBU 


Programda Vasfi Rıza Zobu ile Türk tiyatrosu ve "Meraki"' oyunu konusunda söyleşilecek. 


20.35 UYKUDAN ÖNCE 


Konularını dünya çocuk masallarından alan çizgi' filmlerin sunulacağı bir yapım. Ergun Uçucu' nun sunduğu programı İlhan Şengün ile Mehmet Kaya birlikte hazırladılar. 


Scarlatti'nin 2 sonat famajör, mi minörünü Ver- da Erman piyanoda seslendiriyor. 


20.50 KADIN DOKTORLAR 


Yönetmenliğini Jerry London'ın yaptığı, başlıca rollerini Kathryn Harrold ile Hovard MeGillin'ın paylaştığı yeni dizinin birinci bölümü yayınlanacak. Miami'de bir hastanede bir kadın doktorun karşılaştığı acil vaka ve sonrası izlene» 


21.35 TORK HAFIF MUZIĞI 


İzmir Televizyonundan Yıldız Sağtürk'ün hazırladığı bu programda sanatçı Selçuk Ural 5 par- 


davette tepesinden tırnağa kadar genel müdürdü biz zavallı gazetecilere yüz verdi denilemez. 

İyi bir davetti, kimse kimseye görünmeye, kimse kimseye yaranmaya çalışmıyordu. 

TRT'ye gelelim... 

Birkaç günde ne değişir TRT'de diyeceksiniz. 
Değişti bile, hele haberlerde. Haberler sadece spikerlerin reklamını yapan görüntülü radyo haberleri olmaktan çıkmıştı. Politikacıların, o dedi, bu dedi ben dedim'inden de öteye geçmişti. Türkiye'nin 67 ili ve bu ilin problemleri ariımsanma- ya başlanmıştı. 

Hele T harfinin gözyaşı gibi aşağı kaydığı sinyalden sonra görüntü vardı ya, o şükür yok olmuştu. Yerine zarif bir sunun bir tarafını çerçevelediği üçe parçalanmış bir dünya gelmiştir. 

Bizim dünya yüzbine parçalandığı için bu sadece üçe parçalanmış dünya keyfimize gitti. 

Güle güle Cengiz Taşer eski TRT Genel Müdürü. 
Çok tembeldi TRT görüntüleri senin zamanın- da. Onbin markı sana çok görüyorlar. Kendin için iyi pazarlıkçısın şüphesiz ama ben uzaklara gidesi diye sana yüzbin markı ayda bayılmayı uygun görürdüm. 

Benim tutmadığım pazarlığın değil, yüksek laflar etmiştin ekibine: "Be raber geldik, beraber gideriz". Şimdi ekip damdazlak. Onun için kimse hiç bir pazarlığa girişmedi. Ama Doğan Kasaroğlu o ekibin arasından işe yarayanları zaten kullanır. 

TRT'nin diliyle, tanrı- 


17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Haftanın Çocuk Şarkısı 
19.00 HABERLER 
20.02 Köy Dağarcığı 
20.27 Dostlar Beni Hatırlasın 
20.45 Hafif Müzik 
21.22 Küçük Konser 
22.02 T.B.M.M Saati 
23.00 HABERLER 
23.10 Gecenin Içinden 
01.00 Program ve Kâpanis 


Seçtiklerimiz 
17.30 Fasıl 
18.30 Kurtuluş Savaşı Günlüğü 
18.50 Çocuklar Şarkı Söyliyor 
19.00 HABERLER 
19.30 Türküler 
20.15 Küçük Konser 
21.. 9 Hafif Müzik Dünyasından 
23.00 Barok Müzik 
23.30 HABERLER 
23.55 Program ve Kapanış 


17.03 İngilizce Haberler 17.06 Fransızca Haberler 17.09 Sizler İçin 

18.00 Plaklar Arasında 19.00 Akşam Konseri 
20.30 Ritm ve Melodi 
21.09 Pazertesi Konseri 22.09 Gecenin Getirdikleri 23.00 Müzik Takvimi 
24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve Kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


nın merhabasını, cumhuriyetin günaydın'ına ç^ viren selam sana Kasaroğlu. Evet haberler şimdiden hareketlendi ve bereketlendi. Biliyorum politikacılar sansür sansür diye yolunacaklar yumurtladıkları cevherlere fazla önem vermediği» 
için. Yalnız şimdiden diyebilirim ki işin kültür 
| kısmı yerinde zıklaya. ak. 

Çöpçüye bile majeste diyen çevi (majeste sadece imparatora ve krala denir) baygın hamasi söylevcilerden bilgisiz ve renksizliği seçmiş belgeselcilerden ben birşey beklemem: Oysa Türkiye beklemek zorunda. Bu seviyeyi değiştireceğini sanmıyorum. 

Davete dönelim... 

Karanlıkta kimleri mi gördüm? Herkesi, Doğu Perinçek ve eşi, eski Genel Müdür Musa Oğün ve eşi, bazı MHP'liler. Herhalde onlar otürup yılın mektubunu yorumlamıyorlar ki davetlerde hazır bulunabiliyorlar. Büyük bir felakete uğrayan basın sözcülerini gördüm. 
Ve başbaşa da son derece ilimli Yaşar Okuyan'ı . . 

Başbakan olmayacak. 
Başbaşa da herkes ılımlı olabilir zaar: 

Karanlık, davetin sonuna kadar sürdü şaka yaparcasına. 

Kapıda cemiyetin ikinci başkanı Doğan 
Tamer yarı ayazda davetlileri karşılamayı seçmişti. Son dakikaya kadar davetliler akın etti. 


> Yakıtsızlık... 


(Baştaratı 1. sayfada) 
ile girdikleri bildiriliyor. 
tanbul Üniversitesi- nin Hukuk, İktisat ve Edebiyat gibi temel fakültelerinde kaloriferler yanmazken Cerrahpaşa Hemşirelik Lisesinde de aynı nedenle öğrenime süresiz ara verildiği bildiriliyor. 

Birçok fakültede öğrencilerin soğuktan not tutamadıkları, birçok öğretim üyesinin de soğuktan adeta 'zıplayarak' ders anlattıkları söyleniyor. 


(Baştarafı 1. sayfada) Yönetim Kurulları, saat 11'de ise TBMM Ortak 
Grubu olağanüstü toplantıya çağrıldı. Genel Başkan Bülent. Ecevit'in isteği üzerine yapılacak bu toplantılarda mektup konusu tartışılacak. 

Toplantıların sonuçlanmasından sonra CHP' 
nin bir açıklama yapacaği bildirildi. 


AP'de ise önceki gün toplanan ve 4 saatten fazla aynı konuyu görüşen Genel İdare Kurulu, yarn yeniden toplanmayı 


kararlaştırdı. Bu arada Demirel'in toplantıda, Cumhurbaşkanı Fahri 


Korutürk ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Kenan Evren'le yaptığı görüşmeler o konusunda bilgi verdiği ve gerek Korutürk gerekse Evren'in hükümetin istifasına karşı çıktıklarını söylediği öğrenildi. 

11 PARLAMENTERİN 
DURUMU BUGUN 
CHP DİSİPLİN 
KURULUNDA 
GÖRÜŞÜLÜYOR 


Millet Meclisinin 3 Ocak günkü birleşiminde, önlem paketinin ` görüşülmesi sırasında engelleme yaptıkları gerekçesiyle Disiplin Kuruluna verilen 11 parlamenterin durumunu incelemek üzere CHP Grup Disiplin Kurulu bugün saat 10.00" 
da toplanıyor 

CHP Grup Yönetim 
Kurulu Genel Başkan 
Bülent Ecevit'in başkanlığında cuma günü toplanarak, Grubun aldığı kararlara aykırı davranışta bulunan 11 parlamenterin Grup Disiplin Kuruluna sevkini kararlaştırmışti. 

Grup Disiplin Kurulunda bugün haklarında görüşülecek olan parlamenterler şunlar : 

Ferhat Aslantaş, Veli Zeren, Hüseyin Kaleli, İbrahim Akdoğan, Mustafa Şentürk, Süleyman Genç, Yücel Akıncı, 
Mustafa Gazalcı, Temel Ateş, Ertuğrul Günay ve Kemal Anadol. 


KAYIP— Nüfus kimliği- mi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Gürbüz ÇUHADAR 
————— 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 
Tel:26 52 44 - 22 49 54 
İdare Tel: 26 54 37 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


——İşgal, Güvenlik... 


(Baştarafı 1. sayıada) Konseyinde veto yetkisi- ne sahip Sovyetler Birliği'nin bağlayıcı herhangi bir kararı ehgelleyeceğini belirtiyorlar. 


TÜRKİYE : 
"ENDİŞELİYİZ" 


Güvenlik Konseyinin önceki geceki oturumunda Sovyetler Birliği ve Afganistan temsilcisinden sonra Söz alan birçok ülke temsilcisi Sovyet birliklerinin Afganistan'dan derhal çekilmesini istedi. 

“Güvenlik Konseyinde bir konuşma yapan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Orhan ` Eralp, Sovyet askeri birliklerinin bağımsız ve egemen Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini . söyledi. 
Büyükelçi Eralp, Sovyetler Birliği nin Afganistan'a müdahalesinin üzüntüyle karşılandığını bildirdi. 

Büyükelçi Eralp, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesinin Türkiye'yi endişelendirdiğini belirterek, koñuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Afganistan'la da tarihi ve geleneksek dostluk ilişkilerimiz vardır. Türkiye anayasal olarak laik olmasına rağmen, halkın yüzde 99'u Müslüman olduğu için Müslüman ülkelerin durumuyla yakından ilgilidir. Kuzeydeki büyük komşumuz Sovyetler Birliği'yle de iyi komşuluk ilişkileri geliştirmiş bulunuyoruz ve bunun süreceğini umuyoruz. Sovyetler Birliği'yle aramızdaki ilişki, karşılıklı. güven ve içişlerine müdahale etmeme esasına dayanmaktadır." 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında söz alan İngiltere ve Pakistan temsilcileri de Sovyet askeri birliklerinin Afganistan'dan çekilmesini istediler. Pakistan temsilcisi Niyazi Naik, Güvenlik Konseyinin ülkelerinden kaçan Afganlıların yurtların. dönmelerine imkan verecek nitelikte bir karar alması gerektiğini bildirdi. 

PAKİSTAN: 
"YABANCILAR 
DERHAL ÇEKİLSİN"' 

Pakistan temsilcisi, yabancı birliklerin Afganistan'dan derhal ve kayıtsız şartsız çekilmesini istemek ve ülke halkının kendi geleceklerini özgürce ve demokratik yoldan seçmesine karar verilmesini sağlamak amacıyla derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu. 
Temsilci, Pakistan'daki göçmen kamplarında, Afganistan hükümetini devirmek için göçmenlerin 


eğitildiği yolundaki Af- ` 


gan ve Rus iddialarını da reddetti. Pakistan temsilcisi, Sovyet temsilcisinin bu gibi iddialarla, ülkesi- nin sözde "sınırlı müdahalesini"' haklı çıkarma- ya çalıştığını belirtti. 

Bu arada İngiliz temsilcisi Sir Anthony de, Sovyetlerin ve Afganistan'ın olaylar konusundaki açıklamalarının inanılir olmadığını belirterek, Sovyetler'in imzaladığı Dostluk ve İşbirliği anlaşmalarının yarattığı tehlikelere dikkat çekti. 

Birleşik Amerika, İngiltere, Bangladeş, Portekiz ve Çin Halk Cumhuriyeti -temsilcilerinin Afganistan Dışişleri Bakanı Şah Muhammed 
Dost'un Afganistan'ı temsil edemeyeceğini belirterek, Güvenlik Konseyinde konuşmasına izin verilmemesini istemeleri- ne rağmen, bazı ülkelerin itirazı üzerine, Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Dost da bir konuşma yaparak görüşünü açıkladı 

Afganistan'ın yeni Dışişleri Bakanı, ülkesin- de durumun darbeden sonra düzeldiğini öne sürerek, Uluslararası Af Örgütü ve Kızılhaç temsilcilerinden oluşan bir heyeti ülkesini yakından izlemek üzere Afganistan'a davet etti. 

Birleşmiş Milletler'deki Sovyetler Birliği Temsilcisi Olev '1ravanovsky de, Sovyet birliklerinin Afganistan'daki varlıklarını gerektirecek nedenlerin ortadan kalkmasından sonra çekileceklerini söyledi ve Sovyet bırlikleri- nin Afganistan'a yardım amacıyla bu ülkede bulunduğu iddiasını yineledi. 

Birleşıniş Milletlerde- ki Sovyet Temsilcisi Trayanovsky, tim Müslüman ülkelere de çağrıda bulu- 


BOROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 O 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak Tel: 13 1090 
— 25 25 54 (JADANA: Atatürk Cad.113. Sok. Sefer İşhanı Kat:3 No:16 Tel: 103 42 Cİ TRABZON: Cumhuriyet Mah. 
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narak, Sovyetler . Birliği" nin her zaman Müslüman ülkelerin bağımsızlık vaşlarını (desteklediğini ve onların dini yaşamlarma karışmadığını ~ ileri sürdü. 

Birleşmiş Milletle-'deki Çin Halk Cumhuriyeti temsilcisi Chen Chu ise Sovyetler Birliği'nin tüm dünyaya egemen olmayı istediğini belirterek, Af ganistan ve Vietnam'daki müdahalesinin bu politikanın temel ögeleri olduğunu bildirdi. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Afganistan'la ilgili toplantısı sürüyor. 

SUAREZ, SOVYET 

ELÇİSİNİ REDDETTİ 

İspanya Başbakanı Adolfo Suarez'in, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'- a müdahalesinuen sonra, Madrid'deki Sovyet Büyükelçisi Yuri Dupinin ile görüşmeyi reddettiği ileri sürüldü. 

İspanyol ""Campio 
16" dergisinde yer alan bir yazıya göre, Sovyet Büyükelçisi Afganistan'a müdahale konusunda bir nota vermek üzere Suarez'le ivedi olarak görüşmek istediğini bildirdi, ancak hu mesaj başbakan tarafından dışişleri bakanlığına geri gönderildi. 

“SAVAŞ ÇIKABİLİR" 

Kanada Savunma Bakanı Allan Me. Kinnan, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı konuşmada, Afganistan olaylarının üçüncü bir dünya savaşına neden olabileceğini söy- 


ledi. 
Afgan... 


(Baştarafı 1. sayfada) 

Bir ordu birliğinin, 12 
tank ve zırhlı aracı da kaçırarak, Moskova yanlısı rejime kafşı direnen Müslüman gerillaların safına geçtiği belirtildi. 

Paktia Eyaletinin Urgun kentindeki o sözkonusu birliğin direnişçilerin yanında yer alması, Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesinden bu yana maydana gelen en büyük saf değiştirme olarak nitelendi. 

Henüz doğrulanmayan başka bir habere göre ise, Celalabad kenti civarında, Hada'da üslenen bir tümen de direnişçilerin safına geçti. 

ELÇİLİK İŞGALİ 

Tahran'da 6 Ocak günü Afganistan Elçiliğini işgal eden Afganistanlılar, içeride bulunan 13 


Ds 


kişiyi rehin aldılar ve "Afganistan'da İslam Cumhuriyeti kurulunca- 


ya dek elçilikten çıkmayacaklarını" söylediler PARS Ajansı, Devrim 
Konseyi temsilcilerinin elçiikteki Afganlılarla görüşmek için çeşitli girişimde bulunduğunu 
belirtti. Elçiliğe giren 65 
kişinin işçi ve öğrenci olduğu öğrenildi. 
Afganistan Elçiliğine girenlerle yapılan temaslar sonucu bir süre sonra elçilik boşaltıldı, 
DİRENİŞ 
Herat, Celalabad, Kandahar kentlerinin denetiminin Sovyet birliklerinin eline geçmesine rağmen, Afgan direniş kuv- 


vetlerinin eylemlerini burada da sürdürdüğü bildirildi. 

Öte yandan Batılı kaynaklar, Sovyetler'in karlarla kaplı dağlık bölgelere de, paraşütle 5 bin kadar asker indirdiğini bildiriyor- 


lar. Yöreyi tanımayan bu askerlerin de büyük bir direnişle karşılaştıkları gelen haberler arasında. 
YAĞMA 

Afganistan'ı işgal eden Sovyet askeri birliklerinin bulundukları kent ve yörelerde ev ve dükkanla- 
R yağmaladıkları bildiril- 

1 


Görgü tanıkları, işgalci Rusların çok acımasız davrandığını ve geceleri evlere girerek kadın ve kızlara tecavüz ettiklerini belirttiler. 

Tanıklar, işgalci Sovyet askerlerinin dükkanlarda yiyeceklere el koyduğunu ve özellikle de Amerikan sigarası aradıklarını ifade ettiler. 


(Baştarafı 1. savfada) 
ve bazı eski bakanlar, kaçakçılığın ana merkezlerinden birinin Bulgaristan olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. Yaptığımız araştırmalar (o Türkiye'ye, silahların bir kısmının da Samandağ -İskenderun sahil şeridinden girdiğini gösteriyor. 

Samandağ-İskenderun sahil şeridindeki çeşitli bölgelerden hemen hemen günün her saatinde kaçak mal girişi yapılıyor. Kaçakçılık şebekeleri- Türkiye'ye silah ve elektronik eşya sokarken karşılığında eroin ve kadın satıyorlar. Yurt dışına satılan kadınlar Maviyalı ve Soğukoluk'ta toplanıyor. 


Türkiye'ye silahların ikinci önemli giriş yolu Ortadoğu'nun sayılı kaçakçılık merkezlerinden biri olan İskenderun-Samandağ hattı. Bu yola, uluslararası kaçakçılık şebekelerinin adamları hakim bulunuyor. Beyrutlu, Libyalı, Tancalı, Ka- 


hireli, Gaziantepli, Kilisli vb. Bunların arasında 1975'te Beyrut'ta 


taranarak öldürülen Abdülrezzak da var. 
İSKENDERUN 
YOLUYLA YAPILAN 
KAÇAKÇILIK 
İskenderun yoluyla ülkemize giren kaçak mallar şöyle sıralanabilir: Si- 


lah, elektronik cihaz, is- . 


kambil kağıdı, araba parçaları, kahve, halı vb. 
İskenderun'dan dışarı gönderilen mallar ara- 


“Silah... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
ya da örgütlerin siyasi partilerle olan ilişkilerini tespit edebildiniz mi? 

Güneş— Polemiğe yol açmaması için kisaca bu sorunuza evet diyorum. 
Yani siyasi nitelikli kişi- 


lerin silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilmiştir. 

Yankı— Bu isimler 


şimdi devlet arşivlerinde var mı? 

Güneş— Vardır 

Hasan Fehmi Güneş silah kaçakçılığını silahlı terörü besleyen önemli kaynaklardan biri olarak gördüklerir. o belirterek, “Silah kaçakçılığı yapan Mafia, örgütlü terör © daklarının silah müteahhidi oldu" şeklinde konuştu. 


Güneş, ..üdi dönemlerinde silah ka: akçılığını önlemek için kısa vadeli tedbir olarak sınırlara ve gümrüklere "'Kaçakçılığı kişisel yapı olarak önleyebilir" görevliler tayin ettiklerini, uzun vadeli tedbir olarak da, "Sahil Muhafızlığı Genel Komutanlığı kanun tasarısı hazırlediklarını'' söyledi. 


Hasan Fehmi Güneş uyuşturucu madde kaçakçılığından sağlanan paraların, silah kaçakçılığının önemli finans- 


man kaynaklarından bi-* 


rini oluşturduğunu ve 
Batı ülkelerinin Türkiye' ye silah sokulması konusunda, "ihanet içinde" olduklarını söyledi. Güneş, Karadeniz'e Tuna Nehrinden silah indirmek için özel gemiler inşa Ge EE de belirtti. 


Eski İçişleri Bakanı, Mafia'nın önemli adamlarından olan İbrahim 


Telemen'in mektubu üzerine büyük operasyonlara giriştiklerini ve ko- 


nunun sivil mahkemeler- * 


de mi yoksa sıkıyönetim mahkemesinde mi görüşüleceğinin uyuşmazlık mahkemesi kararına bağfı olduğunu belirtti. 
Açıklamasında. 67 ilin valilerinin değiştirilmesine de değinen Gü- 


neş, Cumhurbaşkanının atamalarında bu kez eski titizliğini göster- 


mediğini söyledi. Güneş, valilerin tümünün değiştirilmesinin terör olaylarının önlenmesinde herhangi bir olumlu katkısı olmayacağını belirtti? 


BAŞSAĞLIĞI 


Değerli Üyemiz 


ÇETİN GÜVÜN sı 


kaybetmenin acısı içindeyiz. 
Ailesine, yakınlarına ve tüm üyelerimize başsağlığı dileriz. 


Mem-Der Genel Merkezi 


YURTDIŞI BÜROLARI 


ALMANYA 

Burgstr. 78 

6 Frankfurt 
M60 

Tel: 


0611 437 595 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 64 72 120 


FRANSA 
95 Rue de la 
Jonguiere, 
75017 Paris 


Samandağ... 


sında eroin, sebze, meyvaya ilaveten Soğukoluk ve Maviyalı'dan kadın ticareti yapılıyor. 

İskenderun'dan berleşme şifreli olarak yürütülürken buradan yapılan sevkiyat ise kamyonlarla Antep-Kilis ve Ankara-İstanbul yolunu izliyor. 

İskenderun'dan *yapıian kaçakçılık şu merkezlerde yoğunlaşıyor: 

MAVİYALI 

Maviyalı, İskenderun 
Arsuz karayolu üzerinde bir lokanta, Yurt içi ve yurt dışından: gelen bü yük kaçakçıların konak ladıkları ve buluştukları bir yer. Burada çalışan kadınlar yurt dışına gön derilmek üzere bekletili yor. Ufak teknelerle, de niz açıklarında bekleyen motorlarla götürülüp orada beyaz kadın ticareti yapan kişilere teslim ediliyorlar, Ayrıca lokantada bulundukları sırada ise kadınlar kiralanıp çalıştırılıyorlar. 

ARSUZ 

Arsuz, İskenderun'a bağlı turistik bir nahiye. 
Buradaki oteller randevuevi olarak çalışıyor. 
Bu oteller vasıtasıyla yurt dışındaki kaçakçılarla ilişkiler yürütülüyor ve denetleniyor. Buraya sık sık küçük teknelerle mal getiriliyor. Gelen malın büyük kısmı silah ve dinamit. Mallar ya direkt küçük teknelerle Lazkiye' 
den veya büyük teknelerle Beyrut ve Kıbrıs'tan getiriliyor. 

Arsuz, kanun kaçak- 
_ larının da barındıkları bir yer. Adeta İskenderun'un bir şubesi gibi çalışıyor. 

IŞIKLI VE 

TATARLI KÖYLERİ 

Bu köyler, idari olarak İskenderun ilçesine bağlıdır. Bu iki köyün toplam nüfusu 5 bin kadardır. Halkının geçim kaynağı ormancılık ve balıkçılıktır. 

Birinci ve ikinci MC hükümetleri döneminde bu iki köyden seçmeli olarak 30'a yakın MHP yanlısı, İskenderun Demir-Çelik 'Tesislerine işçi olarak alındı. 

Her iki köyde de 1 ve 
2 ton kapasitede 20'ye 
yakın balıkçılık teknesi vardır. Ünlü kaçakçılar balıkçılık yapan köylülerin durumundan istifade ederek kaçakçılık gemilerini balıkçı teknelerinin arasına gizliyorlar. 

Bu köylerin civarında yapılan kaçakçılık, silah, dinamit, elektronik cihaz, giyim eşyası ve eroin gibi malları "apsıyor. 

Dinamit ve silah alımı- nın büyük bir kısmının MHP'li kişilerce yapıldığı öne sürülüyor. Denizden alınan mallar ya parça parça, ya da-odun kamyonları (o aracılığıyla İskenderun'a. “ taşınıyor. 
Kaçakçılar yüzünden köy halkı da zan altında bıra- 


kılıyor. 
KALE 

Kale, Işıklı'ya bağlı 8 
haneli bir yer. Burada yaşayan kişilerin ana geçim kaynağı balıkçılık. 1 kilometreye yakın kumsalı var. Kumsahnın ince kumlardan olması, her yapıdaki ve tonajdaki motorların yanaşmasına olanak sağlıyor. Köyün tenha, kumsalın elverişli olmasından yararlanan şebekeler, burasını çok fazla kullanıyor. 

Kale aracılığıyla genellikle silah, dinamit. 
teyp, çay, kâhve getiriliyor. 

1978'in Ekim ayında otomauik silahla yüklü bir motor, bu kumsalda malı indirmeye yanaşırken 
500 metre açıkta arızalanarak denizde kalmıştı. Olay jandarmaya intikal edince motor kordon altına alındı. Bunu gören tayfalardan ikisi denize atladı ve boğuldu. 

Aynı gün, otomatik silahlarla yüklü bir motor Akçay'da malı indirip Suriye'ye yol almıştı. 

Muhabirlerimiz araştırmaları sonucu iki motorun da, Kilisli uluslararası kaçakçılara ait olduğunu (belirledi. Bu mala, Samandağ'a bağlı Yaylıca köyünden orta çaplı bir kaçakçı da ortaktı. Denizden alınan malın bir bölümü Kilis karayolunda yakalandı 
(1-2 Kasım 1973) 

Kale'de denizden alınan mallar odun ve maderi taşıyan kamyonlârla İskenderun'a taşınıyor. 
Eğer şartlar müsait değilse mallar ormana taşınıp bir dönem saklanıp sonra ortaya çıkarılıp, dağıtım yapılıyor. 


ha- 


isveç 


Gürgün, 
Duvgrand S/A; 
Tar 17236 
Sundbyberg, . | Tel 
Tel: 08/296 628| 31 


Bildstr. 53, 
Utrecht 


k Tel: 
4761 


-34 21 72 


Ergeçmez Çayı, Toruk, Tahtaçay, Akçay'da da Kale'de olduğu gibi her gün denizden getirilen mallar kamyonlarla İske:.derun'a, - buradan Türkiye'ye yayılıyor. 
AKÇAY:GÜNUN HEK 

SAATİ İNDİRME 

AkçayHatay'ın ikinci büyük akarsuyudur.' Akçay İskenderun Samandağ ilçe sınırını Oluşturur. Burası yerleşim mer 


kezlerinden uzak olduğu için oldukça tenhadır 
Bu nedenle, günün her saati mal indirme unkanı vardır. Her nev mal indirilir ve her tonajda motor yanaşır İndirilen mallar ya kamyonlarla, 


ya da kalırlarla Samandağ'a taşınır 

DİGER BÖLGE! ER 

Fevzi Bahçesi, Tabii 
Liman, Odun Çayı, Deġirmen Çayı kumısalları kısmen askeri bölge oldugu için mal indirimi seyrek. Bu kumsallara indirilen mal, yük hayvanlarınca Kapısuyu köyü ve Kabaklı yollarından Samandağ'a taşınıyor. 


Avukat Emin Değer, Afganistan işgaline karşı çıktı 


Avukat Emin Değer “Afganistan işgali" konusunda gazetemizin so: rularını cevaplarken, "Halka karşı her hareketi lanetlemek her demokratın görevidir" dedi. 


1 işgali konusunörüşlerini şöyle anlattı: "Sosyalizm her ülkenin kendi koşullarına göre, o ülkenin emekçilerinin kendi savaşımlariyle kurulacak düzendir. Devrimci değişimi önleyici ve dışandan yönlendirilen hareketler ne kadar yanlış. ve o ülke halkına ihanetse, dışardan yönlendirilen düzen değişikliği hareketleri de aynı ölçüde düşmanca bir hårekettir. Ülkeler sistemlerini kendi demokratik çabaları sonunda kururlarsa sağlıklı olur. Halk iradesine dayanmayan hiçbir yönetim sağlıklı ve kalıcı değildir." 


ADNAN BİNYAZAR 
(YAZAR) 


“Bir ülkenin tam bagımsızlığına kavuşması kendi iç gücüyle olmalıdır. Dıştan gelen güçlerle bir ülkenin gerçek bağımsızlığına kavuşacağına inanılıyorsa, bu en büyük yanılgıdır. Nitekim bizim Kurtuluş Savaşımiz bunun kanıtıdır. 
Kendi olanaklarımızla bir sonuca varmıştır. Ama kurtuluş savaşlarında bir süreklilik vardır. Bugün bile Atatürk'ün belirlediği tam bağımsızlığa ulaşmak için büyük savaşım içinde olmamız gerekir. 
Yabancı bir ülkenin, bağımsızlık savaşı veren bir ülkeyi gerçek özgürlüğü- ne kavuşturacağına inanmıyorum. Bir ülke, başka bir ülkeye girerse, ancak kendi amaçlarını gerçekleştirmeyi düşünür, Çağımız bunun yüzlerce örneğine tanıktır." 


DOÇENT DOĞU ERGİL 
(SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ) 


Siyasal Bilgiler Fakültesi doçentlerinden Doğu Erbil , Afganistan'ın Rusya tarafından işgali konusundaki görüşlerini 
Yankı dergisinin soruları üzerine şöyle anlattı : 

"Taraki darbesi ile ülke yönetimi, Afganistan Demokratik Halk Partisinin eline geçti. Bu parti, ülkede sosyalist bir toplum yaratmak görevini üstlendi. Fakat bunu son derece hazırlıksız, prog- 


ramsız ve halk desteği sağlamadan yapmaya kalktı 

“ Başarısızlığı oranında Sovyet yardımına ve desteğine yöneldi. Sovyet uzmanlar hem askeri hem sivil alanda Afganistan 


toplumunun kor kesimine girdi 

“Kendisinin istediği doğrultuda bir yönetimin iktidara gelmesi için bir ülkeye giren devletler bunun kılıfını da hazırlıyor: 'Çağrıldık da geldik! 
Eğer bu mazeret haklılık için geçerli ise her iktidar zayıflayınca, kendine payanda olsun diye kendi 


- blokunun güçlü devletini 


yardıma çağırabilir. Hem de kendi halkını ezmek için... O zaman, dünya sürekli © diktatörlüklerin egemen olduğu bir siyasal temerküz kampına döner. > 


ABONE ÜCRETLERİ 


HOLLANDA | İSVİÇRE Yurtiçi Yurtdışı 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 


3 aylık 450 TL 
6 aylık 900 TL 
1 yıllık 1800 TL 


3 aylık 675 TL 
6 ayhk 1350 TL 
1 yallık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ül 

uçak postası ücreti eklenir. Sek 


(Baştârafı 1. sayfada) 


Rusya'ya (o teslimiyetin, yumuşama hayallerine kunmanın nerelere varacuğını göstermiştir. 
Afganistan'a uşak dayanmamışlır. Afganistan işgali -1975'ten o beri 


gelişen Sovyetler Birliği" nin son eylemidir. Bunun devamı da gelecektir. Amerika artık eskisi gibi olayları etkileyemiyor.. olayların. peşin- den gidiyor. 

"Türkiye hükümetinin işgale karşı tepkisini yürekten destekliyoruz. 
Hükümetin 42 ülke temsilcisi ile birlikte Güven- 


lik Konseyine. başvurmasını çok olumlu karşılıyoruz. 15 yıldan 


beri, 1970'lerden bu ya- 


.na Türkiye hükümeti ilk 


defa Sovyetler Birliği'nin eylemine karşı çıkmaktadır. 
ECEVİT'İN TUTUMU 
UTANÇ VERİCİDİR 
"Afganistan işgaline karşı çıkmayan Ecevit' 
in bugüne kadar dilin- den düşürmediği, barış, özgürlük, bağımsızlık kelimelerinin teneke kadar bile kıymeti yoktur. Türkiye'nin bırakalım iktidar olmasını, böyle bir zihniyete ana muhalefet lideri olarak: bile tahammülü yoktur. Kendisine demokratik diyen örgütler de çok kötü bir sınav vermişlerdir. Bunların vicdanı sanki köseleyle kaplıdır. Afganistan olayı solun birliği konusuna da aydınlık getirmiştir. Rus paraşütçüleri ve uçaklarıyla gelenler ne solcudur, ne devrimci” 


MSP İstanbul 


il Başkanı: 
"Dünya kamuoyunun bu işgali reddedeceğine inanıyorum” 
İSTANBUL (ÖZEL) FGANİSTAN'ın 
Rusya tarafından işgal edilmesiyle ilgili o- 


larak görüşlerine başvurduğumuz MSP İstanbul İl 


Başkanı Mehmet Okul gazetemize şu açıklamayı yaptı: 


"Bu bir işgaldir. İşgal öncesi iktidarda olan gerek Taraki gerekse Amin 
Rus yanlısı idi. Halkın büyük tepkisi sonunda 
Rusya bu iktidarları devamlı değiştirmek zorunda kaldı. Afgan milleti bloklar dışı bir millettir. 
Afgan milleti Türk milletine zor günlerinde yardımda bulunmuştur. Biz de Rus işgali altında bulunan Afgan milletini manen desteklediğimiz gibi, mecburiyet karşısında Afganistan'dan göç eden ve çok zorluklarla karşı karşıya bulunan Afgan göçmenlerine Kızılayda dahil olmak üzere maddi, manevi destek olunmasını İstiyoruz. 

"Süper devletler için menfaat önde gelir, onlar için hak hukuk önemli değildir. Bu yüzden Afganistan'ın işgali “sürpriz değildir. Bu işgal darbeler sonucunda gerçekleşti. Dünya kamuoyunun bu işgali reddedeceğine inanıyorum." 


(Baştarafı 1. sayfada) lizce, Fransızca, Almanca'nın ders olarak okutulduğu ortaokul ve liseler- de Arapçanın da okutulması gerektiğini söyledi.” 

“HÜKUMET SAĞ 

ANARŞİYE GöZ 

YUMUYOR" 


Milli Birlik Grubu üyesi Kamil Karavelioğlu da, Milli Eğitim Bakanlıgı bütçesi üzerinde konuşurken hükümeti suçla yarak şunları söyledi: 

"Bu hükümet sağ a 


Perinçek 


tutum 


MBGüyesi... 


Uyarı mektubuna da değinen Perinçek, "'Uyarı uyarı olarak kalmalıdır. 
Jözüm Parlamento ve özgürlükler çerçevesi içinde bulunmalıdır dedi. 


Genç: “Yeni... 


(Baştaraft 1. sayfada) 


- oldu?" şeklindeki soru- 


ya karşılık şunları söyleş di: ri 


*"“Töb-Der'in 150 bin . 
üyesi var. Boykota sadece 
10 bin civarında üye katıldı. Boykotu "Töb- 
Der'in ı kendi üyeleri bile tasvip etmediler, İkincisi bu tür gösterilerin illegal tedhiş örgütleri istismar etmek istiyor. Nitekim bunlardan bazıları boykotu kendilerine maletmek istediler. Hem silah- u çatışmayı onlar çıkardılar, hem de bildiri yayınlayıp başarı kazandıklarını ileri sürdüler." 


"“HAPİSANEDEKİ ` 

KOMANDOLAR 
MHP'Yİ İTHAM 
EDİYORLAR" 


Süleyman Genç, CHP iktidarı döneminde yaka: lanan komandoların AP hükümetinin af çıkaracağını umduklarını belirterek, "Bekledikleri gerçekleşmeyince de hayal kırıklığına uğrayarak şimdi MHP'yi itham etmeye başladılar" dedi. 

Genç, konuşmasının sonunda komandoların 
MHP ile çatışmaya girdiklerini ve bunun çok önemli bir değişme olduğunu belirtti. 


Deng Siaoping.... 


(Baştarafı 1. sayfada) lemle'' Avrupa'yı almak ve dünya hegemonyasını gerçekleştirmek istediğini vurguladı. 

Bu arada Deng Siaoping, Çin'i ziyaret eden Mısır Devlet Başkan Yardımcısı Hüsnü Mübarek onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, Sovyetler Birliği'nin Asya ve dünyada barış ve güvenliği tehdit etmekle suçladı. 

Deng Siaoping, Sovyetler Birliği'nin dünyada hegemonya kurmak için Hint Okyanusundan işe başladığıni, önce deniz yollarını, daha sonra da petrol yataklarını ele geçirmeyi hedef aldığını belirtti. 

Deng Siaoping ayrıca, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a yaptığı müdahaleye derhal son vermesini ve askerlerini geri çekmesini istedi. 

MISIR'IN YARDIMI 

Mısır Devlet Başkanı 
Enver Sedat, Sovyet işgaline karşı bütün Müslüman ülkeleri ortak bir almaya çağırdı. 
Ayrıca isminin verilmesini istemeyen bir Mısır yetkilisi, Kahire hükümetinin Afgan gerillalara yardım etmeyi düşündü- günü açıkladı. Yetkili bu yardımın niteliğini açık-Tamadı. Üst düzeydeki 
Mısır yetkilisi sayıları yediyi bulan Afgan gerila örgütlerinin birlikten yoksun olmalarının sorun yarattığını da belirtti. Kahire'den gelen haberlere göre, Sedat, lideri bulunduğu Milli De~“ mokrat Parti yöneticileriyle Afganistan meselesini görüşmek üzere toplantılar yapıyor. 


narşiye de sol anarşiye de aynı ölçülerde bakma: lıdır. Ancak bu hükümet sağ anarşiye net bir şekilde bakmıyor. Hükümetin sağ anarşinin üstesinden gelme şansı daha fazladır. 
Çünkü sağ anarşi bu hükümetin işbaşında bulunduğu zamanlarda, gözünün içine baka baka gelişmiş ve himaye görmüştür. Sağ düşünceye de, sol düşünceye de evet. 
Ancak sağ anarşiye de, sol anarşiye de hayır demeliyiz. Hükümetin başarı şansı buna bağlıdır.'” 


BAŞSAĞLIĞI 


Değerli arkadaşımız ve hemşehrimiz 


ÇETİN GÜVÜN”Ü 


trafik kazasında kaybettik. Çalışkanlığı ve hat- ka hizmet ruhunu örnek alarak onu yaşataca-Zız. Yakınlarının ve halkımızın başı sağolsun. 


TIKP Afyon Emirdağ 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun snt) 250 TLO 3.5.7. 
sayfalar (Sütun, snt) 300 TL 28. sayfa (Sütun /snt.) 400 TL OS. sayfa renidi (Sötun/snt.) 
500 TLO Yayın ilanı (Sütün 'snt.j 100 TL I 
iz Şeyma Siten snr.) 500 TL TU İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


ilçe örgütü 


UPY-OPEZL 


“Hayvancılığımız ve et sorunu 


Zeytinburnu 


“Komandolar 


Hazırlayan: METİN GÖKTÜRK 


yurt dışına 
> nasıl kaçırılıyor? 


nüfus memuru aranan kişilere 


sahte nüfus cüzdanı vererek pasaport almalarını sağlıyor 


HABER MERKEZİ 


Kelem Nüfus Başmemuru Yılmaz Konakoğlu'nun yaptığı yolsuzluklar, aranan komandoların yurt dışına nasıl kaçtıklarını ortaya çıkardı. 

Nüfus Başmemuru Yılmaz Konakoğlu, 23 Ekim 1979 günü Abdülmansur Abdülkebir adli şahsa 075416/13416 numara ile bir nüfus cüzdanı düzenlendi. Abdülmansur adlı şahsın Zeytinburnu ilçesinde hiç bir yerde nüfus kaydı olmadığı halde, Yenidoğan Mahallesi 33. ciltte kayıtlı gösterildi. 

Abdülmansur Abdülkebir adlı şahıs nüfus cüzdanını aldığı tarihte bir dilekçe ile Emniyet Müdürlüğüne başvurarak kendisine pasaport verilmesini istedi. Emniyet Müdürlüğü bu isteği yerine getirmek için müra- 
,Caatı işleme koydu. Abdülmansur, 23 Kasım 1979 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 681783 


numaralı pasaportu aldı. Abdülmansur daha sonra elindeki sahte nüfus cüzdanını Zeytinburnu Nüfus Başmemurluğuna geri getirdi. 

İMHA TARİHİNDE TAHRİFAT 

Nüfus Başmemuru Yılmaz Konakoğlu, cüzdanı geri aldığı Zaman imha muamelesine koydu. Ancak imha tarihi olarak deftere nüfus cüzdanının alındıgı tarih olan 23 Ekim 1979 yazıldı. 
Böylelikle nüfus cüzdanı Abdülmansur' un eline hiç verilmemiş, yazımda hata olduğu için imha edilmiş gibi gözüküyordu. Oysa sözkonusu cüzdan Abdülmansur'un üzerinde 1 ay kalmış ve sahte pâsaport alması için yollar açılmıştı. 
Nitekim imha edilen nüfus cüzdanının üzerinde Emniyet Dördüncü Şube Müdürlüğünce verilen pasaport numarası yazılı idi. Nüfus cüzdanı gerçekten verildiği tarihte ımha edilmiş olsa idı, aynı cüzdanla pasaport alınmasına olanak yoktu. pi 

ABDULMANSUR KİMDİR 

Türkistan göçmeni olan Abdülkebir Abdülmansur, Zeytinburnu'nda toplu halde oturan ve MHP'lilerin kışkırtması ile pek çok anarşi olayına karışan gruba dahil, Abdülmansur'un son zamanlarda bu grupla birlikte bazı eylemlere katıldığı biliniyor. . 

Peşarer doğumlu olan Abdülmansur, Laleli, Şehit Fethi Bey Caddesi 25 
numarada oturuyor. 29' yaşındaki Abdülmansur'un sahte pasaport aldıktan sonra Simenyaya gittiği sanılıyor. 

BAŞKA İSİMLER DE VAR 

Yoğun anarşir olaylarına sahne olan Zeytinburnu'nda MHP'lilerle sıkı ilişkisi olan Nüfus Başmemuru, yine 25 
Ekim tarihinde İbrahim Şiryazdan adlı başka bir şahsa da sahte nüfus cüzdanı verdi. İbrahim Şiryazdan da Zeytin- 

| bumu'nda herhangi bir yere kayıtlı olmadığı halde Yenidoğan Mahallesi 33. 
ciltte kayıtlı olarak gösterildi. 075415/ 13415 numaralı nüfus cüzdanını alan Şiryazdan bir süre kullandıktan sonra cüzdanı iade ettiği halde, 23 Ekim 
1979 tarihinde 4880 numara ile imha 
ledilmiş gibi gösterildi, İbrahim Şiryazdan adına herhangi bir şekilde pasaport alınıp alınmadığı bilinmemesine rağmen, Abdülmansur ile İbrahim Şiryazdan'a verilen nüfus cüzdanlarının numaralarının arka arkaya olması dik- 


Sağ görüşlü kişilere sahte nüfus cüzdanı sağlayan burnu Nüfüs Basmemuru Yılmaz Konakoğlu. 


af. 
eytin- 


© Aranan şahıslar sahte nüfus cüzdanı ile pasaport aldıktan sonra cüzdanı geri iade ediyorlar. 


©1100 hayvandan 20'sine 


yüzünden 


l2] 


zor yetiştirdik bıçağı, 14'ü mundar gitti 


| Se kalktım. Sürü ağıldan çıkarken resmini cekeceğim. 

Vanın Özalp ilçesine bağlı Dercamet köyündeyiz. İran sınırındaki karlı dağlar az ötemizde yükseliyor. 

Ali amca koçlardan birini boynuzlarından kulaklarından yakalamış. 
Hayvanın gözünden sarımtrak; yapışkan bir şeyler sızıyor. Göz kapalı, şişmiş, Ali amcanın on dakkadır ağzında toparladığı tükrük tam hedefini buldu. Sürünün kralına gereken göz tedavisi yapılmış oldu. Gözünden hâlâ sarımtrak bir şeyler sızan koç, gören tek gözünün seçebildiği koyunlarla günlük mesaisine başladı, Aylardan kasım, Van yöresinde aşım zamanıdır. 

kkk 


Gece, 

Alçak taş duvarla çevrili avluda 82 
baş koyun, 20 toklu, 3 koç ve oğlağıy-İa tekesiyle 13 keçi karanlıkta kımıldıyordu. İtişip kakışarak birbirine sokuluyor, sonra tuhaf kıpırtılarla yeniden dağılıp, yeniden toplanıyorlardı.. Gaz lambasını yaktık, Ali amcâ ile sohbetteyiz. 

"Yüz hayvandan 20'sine zor yetiştirdik bıçağı, 14'ü mundar gitti, Vallah bıçak hep yanımızda yöremizdedir, Baktık kötüledi... Bismillah..." 

30 hanelik Dercamet köyünün alçak taş duvar avlularında 3 bin baş koyun, toklu ve koç, kafalarını otsuz kuru toprağa kadar eğip, öylece duruyorlardı. Barsaklarının her bir karışında ayrı bir çeşidi yerleşip kıvıldaşan milyarlarca, kimi iğne başlı, kimi keçi kılı gibi, kancalı, çengelli, kimi daha bir acayip ince uzun Latince isimli parazitler. Alçak taş duvar avlular içinde tarifsiz sancılar kımıldaşıyordu. Distomatosisler, Proplasmosisler, Strongylosisler emiyor emiyorlardı. 

Adam boyu saç sobaya tezek basıldı, çaylar geldi. Kalın kerpiç duvar- daki pencerenin içinde eski kalın bir enjektör ve tentürdiyot renginde bir şişe, yarısı boşalmış. Antibiyotikmiş, 


çayır ve meralarımızın yüzde 85'ini hayvanlarımız, yüzde 16'ini de parazitler yiyor. 21 milyon hektar çayır ve meramız olduğuna göre, 3 milyon hektarını bin milyarlarca parazitimize tahsis etmişiz. 

İşte Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, kancalı çengel başıni hayvancılı: ğımıza gömen, onu emen çürüten Latince isimli bu mahlukattan şöyle yakı nıyor: "Verim düşüklüğü yaratan ve Anadolu'da yaygın bulunan paraziter hastalıklarla savaşta yetersiz kalınmış: tar." 

Elbette yetersiz kalınır, 80 bin, 100 
bin hayvana bir veteriner ve hayvan ba şına 40-50 kuruş tahsisat ayırıp, bir de yeterli olacak değildik ya, 


AMA TAMPON BÖLGEMİZ VAR 

"Yurdumuz Asya ve Afrika kıtaları arasında önemli bir bölge içerisinde yer almıştır. Hayvan hastalıkları bakımından mütalaa edilirse, Türkiye ekzotik tip salgın hayvan hastalıklarının'sirekli olarak etkisine maruz Ortadoğu bölgesindedir."' Salgın hastalıklar, ''Afrika ve Asya ülkelerinde bylaşmıği ve yayılma gücünü artırarak Ur ve Yakındoğu ülkelerine sıçramıştır. Bilahare İram, İrak've Suriye gibi güney ve güneydoğu komşularımıza, buradan da yurdumuza girerek geniş çapta yayılmıştır." (DPT. Hayvancılık ve Hayyan Hastalıkları İle Savaş Alt Komisyon Raporu) ' 

şte Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 

sığır vebası, 1957'de"'O" tipi şap salgını, 1960 at vebası, 1964-65'te A'22 tipi ekzotik şap, 1970 sığır vebası, 
1973 Asya tipi büyük şap salgını hep 
güney ve doğu sınırlarımızdan girmiştir. Hâlâ da giriyor. 

—Girsin, 

—İçerilere, Batıya doğru ilerliyor. 

—İlerlesin. 

—Taa Trakya'ya kadar bulaşıyor. 

—Bulaşsın. 

—Sonra oradan Avrupa'ya geçiyor. 


kat çekici. Tetramisin. Hayvan kötüledi mi, yapı- | —Olmaz, geçemez. durduralım! 
(SINIRDIŞI EDİLENE YENİ üpeEblermiği; e Böyle deyıp bir tampon bölge kur-NÜFUS CÜZDANI t+ muşuz Trakya'da. Doğudan, güneyden Geçtiğimiz günlerde Yılmaz Konak- "Aslında antibiyotiklerin parazitle- giren hastalık hayvanımızı sürü sürü kır- 


oğlu'nun bir başka yolsuzluğu daha ortaya çıkarıldı. Sağ görüşlü olarak tamnan Yaşar Öcal adlı şahıs esrar satarken yakalandığı için Hollanda'dan sınırdışı edildi. Yaşar Öcal Türkiye'ye geldikten sonra Yılmaz Konakoğlu aracılığı ile sahte bir nüfus cüzdanına ve yeni bir soyadına kavuştu. 

Kars'ın Iğdır ilçesi Alıkemer köyüne kayıtlı iken, doğum yerini Zeytinburnu olarak düzeltti. Ana ve baba adı aynen kaldığı halde soyadını değiştirdi. Yılmaz Öcal böylelikle yeni soyadı ile tekrar yurtdışına çıktı. Halen Danimarka'da bulunduğu tahmin edilior 
7 NASIL YÜRÜTÜYOR? 

Yılmaz Konakoğlu'nun sahte» nüfus cüzdanı verme işlerinde MHP'lilerle işbirliği yaptığı biliniyor. Konakoğlu,bu işleri yaparken Zeytinburnu Nüfus Memurluğunun karşısında bulunan Teleks Taksi adlı taksi yazıhanesini kullanıyor. Kendisini arayanlar Teleks Taksi" nin 71 07 82 numaralı telefonundan bulabiliyor. Konakoğlu, kendisinin iş saatleri dışında bu numaradan aranabileceğini açıkça söylüyor. Nitekim bu telefondan Yılmaz Konakoğlu'nu arayanlar Nüfus Başmemuru hakkında bilgi alabiliyorlar. Taksi yazıhanesinde bulunanlar Konakoğlu'nun oraya sık sık uğradığını söylüyor. 


> R Š EES 3 kS y Zeytinburnu Nüfus Başmemurundan aldığı sahte nüfüs 


cüzdanı ile pasaport aldıktan sonra yurt dışına kaçan Türkistan'lı A bdülmansur Abdülkebir in MHP'li komandolarla 


ilişki içinde olduğu biliniyor. 


© Esrar kaçakçılığı dolayısıyla Hollanda” dan 


sınır dışı edilen sağ görüşlü bir şahıs, sahte soyadla nüfus cüzdanı aldıktan 


T DE E E a 


bulunuyor. 


Zeytinburnu Nüfus Başmemuru Yılmaz Konakoğlu'nun kanundışı işlerde irtibat merkezi olarak kullandığı taksi yazıhanesi. Yazıhane, Zeytinburnu Adliyesi ile Nüfus Memurluğunun karşısında 


sonra tekrar yurtdışına çıktı. 


ce hiç bir etkisi olmaz"' diyordu Van Veteriner Müdürü Gündoğan Şener bey, "Ancak parazitler yüzünden kansız ve zayıf duruma düşen hayvanı enfeksiyonlardan korur, o kadar." 
Çerçeveli şema üzerinde göstererek devam etti, "İlimizde, 300 bin baş sığır ve 3 milyon küçük baş mevcuttur. Ölüm oranı ortalama yüzde 10'u bulur. 
Hepsinde aşırı şekilde parazit vardır. 
Kötü beslenme ile birleşince, kırıyor hayvanları." 

Cam çerçeveli şemada temsili bir resim. Çok uzun tüylü bir koyun yediği otlarla birlikte parazit larvasını yutuyor. Barsakların bir bölümü çember içine alınmış, büyütülmüş. Kıvıl, kıvıl. 
Koyun pisliğiyle otlara bulaşan parazit yumurtaları, Ve hemen arkadan gelen ikinci koyun. Temsili tablonun son karesinde ak gömlekli veteriner mücadelenin başındadır. Geri planda cipler, kamyonlar... ii 

"100 milyon lira ödenek konsun bütçeme, hastalığın parazitin kökünü kurutayım. Vazgeçtim, kadro da istemem, nasıl olsa vermezler. Biz yeteriz. Ama işte vatandaşın yanına gidecek benzinimiz bile yok." 

Özalp'ın, Muradiye'nin, Gevaş'ın, Çatak'ın köylerine 3 milyon koyun. 
Alçakitaş duvar avlularda yüz milyarlarca kancalı, çengel başlı, keçi kılı gibi ince uzun Latince isimli parazit emiyor kanatıyor. 3 milyon koyun sancıyor karanlıkta, kımıldıyor. 

Van Veteriner Müdürü Sayın Gündoğan ne diyordu: "Yüz milyon verin kökünü kurutayım." 

Hesaplayalım. 3 Milyon koyunun yüzde 10'u 300 bin. Tanesi 2 bin liradan 600 milyon eder, 600 milyon kaybı önlemek için 100 milyonu gözden çıkarmayan akla ne demeli? 


Ya bütün Türkiye'de? Batıda durum biraz daha iyicedir deyip, hastalıktan ,ölüm oranını yarı yarıya daha düşürelim, yüzde 5 olsun. 42 milyon koyunun yüzde 5'i, 2 milyon eder. En düşük fiyatlarla paraya döksek 4 milyar lira demektir. 


3 MILYON HEKTAR 

à PARAZÍT MERASI 
Birçok bilimsel kongrede, konferahsta defalarca tekrarlandı: 'Hayvanlarımız, yedikleri besinlerin ancak yüzide 85'inden yararlanabiliyor, gerisini parazitler emiyor" dendi. Demek, 


sa da, girip telefat vermediği köy bırakmasa da, evelallah bir tek mikro- bu, bir tek kılkuyruk paraziti bile batı sınırımızdan bırakmıyoruz. FAO (Dünya Gıda ve Tarım Teşkilatı) böyle uygun görmüş. Öyle cansiperane koruyoruz ki batı sınırımızı sık sık FAO ve Avrupalıların takdir "'yardım"' ve alkışına mazhar oluyoruz. 


ETİ NE BUDU NE? 

* Açlığın, hastalığın kırdığı hayvanın etinden, budundan ne olacak? 
Koyunumuzun en kKabadayısından çıksa çıksa 23 kilo et çıkar, ortalaması kemikler dahil, 17-18 kilodur. Sığırımızın et verimi 100 kiloyu geçmez. Kuzumuzun en tombulundan 8 kilo et çıkartamayız. Danalar, buzağılar ona göre. 

Bir de modern usullerle hayvancılık yapan ülkelerdeki duruma bakalım. 
Mesela Fransızlar bir sığırdan 314 kg. 
bir koyundan 36 kg. et alır. Danimar- 
ka'da sığırdan 242 kilo, koyundan 35 
kilo et elde edilir. 

Bizim yerli hayvanların biraz da cinsi böyle, ufak yapılı. Bir de açlık üstüne hastalık binince böyle oluyor. 

* 


Mevcut hayvanımızın yüzde 88'i yerli ırklardır. Yüzde 11'i melez ve yüzde 1'i de yabancı saf ırklar. 

Bizim yerli cinsler hakir görülür tabii. Montafonun, Jerseyiin yanında adam yerine konmaz, Avrupalı, Amerikalı cinslerle yanyana getirilip alay konusu yapılır. Yarım tonluk ecnebinin yanında pek de sıska kalırlar doğrusu. Yavrusu gibi de değil de cüce gibidirler, 

Ama yerli cinslerin bana mısın demediği hastalıklar, yabancıyı kırar geçirir. Yüzbinler ödeyip getirtilen yabancı saf kanlar içinde, daha haftasını bulmadan kuyruğu titreten çok olmuştur. O gösteriş, o heybet, o döviz heder olup gitmiştir. 

Zaten sonunda herkesin kafasına dank etti. -Artık kimse saf kan yaban- 
© peşinde değil. Melezleme yapılıyor, Bizim (o dayanıklılığımızla yabancı- nın verimliliği birleşince, randımanı yüksek güzelim hayvanlar çıkıyor. 

Veteriner Hekimler Konseyinde yetkili bir uzmanla konuşuyoruz 

"Saf kandan vazgeçtik" diyor, "Haydi yabancı ırklarla melezlemevyi de bir kenara bırakalım. Kendi için- 


“de melezlemeye gitsek, yine de iki mis- 


"Bıçak hep yanımızda yöremizdedir. 
Baktık kötüledi...Bismillah...” 


Yılda 2 milyon koyun parazitler ölüyor 


Çayır ve meralarımız parazit yumurtaları ve larvaları ile doludur. Otlarla birlikte hayvanın barsaklarına geçen parazitler artık, onun yediği herşeye ortak 


olmaya başlar. 


GB Açlığın, hastalığın kırdığı hayvanın 


etinden budundan ne olacak 


li verim alırız. Diyelim Mor Karaman. 
İçinde iyisi de vardır, sıskası kötüsü de. İyilerinden sağlamlarından damızlık koçlar seçeçeksin. Alımlı, parlak tüylü, sağlamt dişi koyunları biraraya toplayıp, koçu içine salacaksın, Bak 
5 ay sonra nasıl kuzular doğuyor. 
Mor Karaman demeye şahit ister." 

"Sonra beslemek gerek, bizde bir sığır günde 450 gram et tutar. Bunun Içinde 16,5 kg. yem yer. Aynı hayvanı proteini, nişastası, vitamini dengeli yemlerle beslesek 6,5 kg. yeme karşılık B11 gram et tutacaktır." 

Öyle ya, ha babam saman, ha babam kuru ot. Hayvan ne yapsın? 

Ne yapacak, bunu da bulduğuna şükretsin. Kilosunu 6-7 liradan aldığımız arpayı, buğday fiyatına getirttiğimiz samana karıştırıp önüne koymuşuz, daha ne ister, : 

Koyun başına 60-70 kilo saman, 


30 kilo arpa, en az 550 lira eder. Kuru 
otun demedi 35-40 lira. Bit koyun bir kiş- ta 20 demet kuru ot yer. Yazın yayla kirası 60 liradan 300'e kadar değişir, yaylasına göre, ağasına göre. Rızıklı Abuzid gibi bir insafsıza © çatmışsan koyun başına ayda 30 lira da mera kirası ödersin, Ya kendi emeğin? Karın tokluğuna çalışıyorsun desek, buğdayın, şekerin, gazın fiyatı malum. 

Hastalıktan ölen mala harcadığını da sağ kalanın masrafına ekle. 

Sonuç, randımanı düşük, tüyü boz bir sıska hayvan, 


Yarın: 
Heryıl 5 milyon koyun kaçağa gidiyor 


el koymuştu. Ölmek üzere i 


pazara getirilen kadavrayı bir arabanın üstüne atmışlar 


ne gö 


rüyorlardı. 
tılmış acayip yığına şöyle bir baktı,"' gi 


Veteriner Müdürü çalı çırpı üzerine a rün yakın” dedi. 


Ya köylerdekesilenler, ya zabıtanın görmedikleri? 


© Cehennemdeki ateş: Kredi 


"Krediyi verdi de Adana'da pav- 
| yonda mı yedik? Yedik de yetmedi 
de malımızı da' sattık da dahamı yedik? Biz hayınız, biz aptalız, biz bilmeyiz de çünkü... bakıp beslemeyi?" 
Keşke sormaz olsaydım, "kredi" diyecek olduydum da... 
"Cehennemden ateş beterdir” dedi. á 
* * * 

Milli gelirimizin üçte birini tarım gelirleri oluşturur. Tarım gelirlerinin de üçte birini hayvancılık. Yani toplam milli gelirimizin yüzde 12'si hay vancılıktan sağlanır. 

Ama hayvancılığa verilen kredi, toplam tarım kredileri içinde yüzde 5'i bile bulmaz. 1972'de hayvan başına 640 kuruş kredi verilmiş. Şimdi biraz daha artmış, on misli artsa ne yazar? Hem öyle önüne gelen, kapıya dayanan kredi alamaz, Meran o k Fenni ağthn, ahırın olacak, hayvanın çok olacak, adamın olacak... 

Bir de şu 640 kuruşun bölgelere göre dağılımına bakalım. Akdeniz 
bölgesinde hayvan başına 20 lira 12 
kuruş, Marmara'da 17 lira 41 kuruş, 


almaktan 


Ege'de 18 lira 78 kuruş, Doğu Anadolu'da 4 lira ve Güney Doğu Anadolu'da 2 lira 63 kuruş... Ne deme-HE- 

Geçmiş yıllardan bir yıl, Beritan güç duruma düşmüş. Bilinmez bir zillet hayvanı kirmiş geçirmiş. Susuzluk, açlık bastırmış. Göç zamanı gelmiş, ama kara kıl çadırlar, kanadı kırık kocakuşlar gibi serilmişler yay- » lanın yamacına. O zaman Demirel baştaymış. Başbakanlık katına arzedilmiş durum. Kredi istenmiş, O günün parasıyla 2700 lira telgraf parası ödenmiş. Cevap yok. Yıllar sonra her nasılsa bir resmi dosyada rast, lanmış cevabi Başbakanlık yazına! 
“Beritan denilen göçebelerin adresi bulunamadığından, kredi tevdiine imkan bulunamadığı. ."" 


“Bir koyun, ağanın ekinine girse, iki tutam yolsa, Ağa da jandarmaya' haber etse. Sen de ak kepenek giyip ak koyunun içine yatsan, jandarma bulur, söker, çıkartır seni. Ama iş krediye geldi mi, göçebe olur, adresinde bulunmazsın." 


